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			Jezus is Dezelfde

			‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’ (Hebreeën 13:8)

			Laat ik de tekst die hieraan die aan de bovenstaande tekst voorafgaat voor u lezen. Het is een goed gewoonte om teksten altijd binnen hun context te lezen. Het is volgens mij verkeerd om kleine stukjes van Gods Woord uit hun context te plukken, zoals je de veren van een vogel plukt. Je beschadigt het Woord. En soms verliest een deel van de Schrift veel van zijn schoonheid, werkelijke onderwijs en echte betekenis als het uit zijn context wordt gehaald. Niemand zou Miltons gedichten verknippen door een paar regels uit Paradise Lost te halen en zich dan te verbeelden dat hij echt tot het hart van de poëtische kracht van het gedicht doordrong. Kijk dus altijd naar de tekst binnen de context waarin hij staat. Het vers voor onze tekst gaat zo: ‘Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun wandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			Let er dus op dat Gods volk nadenkt. Als ze zijn wat ze behoren te zijn, denken ze veel en letten ze op. Dat is de kern van dit vers. Als ze aan hun aardse voorgangers moeten denken en op hen moeten letten, hoeveel te meer moeten ze dan denken aan hun grote Leider, de Heere Jezus, en aan al die niet te evenaren waarheden die van Zijn gezegende lippen vloeien. Ik wenste dat belijdende christenen van nu veel meer nadachten en oplettender waren. Maar we leven zo chaotisch, druk en bezorgd dat we geen tijd meer overhouden voor gedachten. Onze eerbiedwaardige voorvaders van de puriteinse soort waren mannen met ruggengraat, mannen met een vaste gang, onafhankelijke en beheerste mannen, die zich overeind hielden in de dagen van strijd. Dat konden ze omdat ze tijd namen om te mediteren, ze namen tijd om een dagboek bij te houden van hun dagelijkse ervaringen, ze namen tijd om in het verborgene met God te spreken. Neem deze hint ter harte en probeer iets meer na te denken. Denk na, let op in dit drukke Londen en in deze veeleisende tijd.

			Mijn volgende opmerking is dat Gods volk een volk is dat navolgt. Hier wordt ons gezegd dat ze moeten denken aan hun leiders, die het Woord van God tot hen gesproken hebben. ‘Let op de uitkomst van hun wandel en volg hun geloof na.’ Tegenwoordig haken we naar originaliteit. We willen onze eigen weg uitzetten. Als schapen dat doen, zijn het slechte schapen. Schapen volgen de herder en in een bepaalde mate volgen ze elkaar als ze allemaal de herder volgen. Onze grote Meester zocht nooit naar originaliteit. Hij zei zelfs dat Hij Zijn eigen woorden niet sprak, maar de woorden die Hij van Zijn Vader hoorde. Hij was volgzaam en gewillig om te leren. Als de Zoon van God en als de Knecht van God hield Hij Zijn oren open om het onderwijs van de Vader te horen en Hij kon zeggen dat Hij altijd deed wat God behaagt. Dat is het juiste pad dat een christen moet nemen: Jezus volgen en, bijgevolg, alle echte heiligen navolgen in de dingen die het waard zijn om na te volgen. De godzaligen moeten we nadoen in zoverre zij Christus nadoen. De apostel zegt het zo: ‘Volg hun geloof na.’ Veel jonge christenen die doen of ze hun weg zelf kunnen uitstippelen, moeten wel in veel verzoekingen vallen. Als ze beter hadden gelet op de weg waarop meer ervaren en beter onderwezen christenen zijn gegaan, zouden ze bij de kudde gebleven zijn en de voetstappen van de Herder hebben gevolgd. Gods volk is een bedachtzaam volk, ze volgen en ze zijn nederig, gewillig om onderwezen te worden en gewillig om heilige en godvrezende voorbeelden te volgen.

			Een goede reden om de heiligen na te volgen, wordt echter in onze tekst gegeven. Onze Heere en het geloof in Hem zijn namelijk altijd hetzelfde: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’ Als het oude fundament gewijzigd zou worden, als ons geloof altijd zou veranderen, zouden we de heiligen die ons zijn voorgegaan niet kunnen volgen. Als we een godsdienst hadden die speciaal voor de negentiende eeuw was bedoeld, zou het dwaas zijn om mannen uit de eerste eeuw na te doen. Paulus en de apostelen zouden wat wazige figuren uit een ver verleden zijn. Als we van eeuw tot eeuw vooruitgang moeten boeken, kan ik u niet wijzen op de hervormers, de puriteinen of de heiligen uit heldhaftige oude tijden. Ik zou niet kunnen zeggen: ‘Leer van hun voorbeeld’, want als de godsdienst veranderd en verbeterd is, zou dat maar vreemd zijn. Dan zouden we een voorbeeld voor ons voorgeslacht moeten zijn. Dat kunnen ze dan natuurlijk niet navolgen, omdat ze niet meer op aarde zijn, maar we weten het zo veel beter dan onze vaders dat we niet kunnen bedenken wat we nog van hen zouden kunnen leren. We hebben de apostelen allemaal achter ons gelaten en zijn met iets heel nieuws bezig. Het is jammer dat we niet mogen vergeten wat zij deden en hoe zij leden en dat we niet mogen denken dat ze maar een stelletje dwazen waren die hun eigen licht volgden, maar ze hadden toen echt het licht nog niet dat wij hebben in deze geweldige negentiende eeuw! O geliefden, mijn lippen barsten haast als ik spreek over de verkeerde denkwijze van deze tijd. Er kan geen grotere fout gemaakt worden dan te suggereren dat het eeuwige fundament van ons geloof gewijzigd is. Echt, als dit fundament weg is, staan we voor veel vragen: ‘Wat moeten de rechtvaardigen doen? Wie moeten ze volgen? Wie moeten ze nadoen? De wegwijzers zijn weg, wat blijft er nog over van de heilige erfenis aan voorbeelden waarmee de Heere degenen die Christus volgen, verrijkt?’

			I. Als we zo bij onze tekst komen, is mijn eerste gedachte dat Jezus Christus Zelf altijd Dezelfde is. Hij is, Hij was en Hij zal altijd Dezelfde zijn.

			Onze Heere is veranderd van positie en omstandigheden, maar Hij is altijd Dezelfde in Zijn grote liefde voor Zijn volk, dat Hij heeft liefgehad van voor het begin van de wereld. Voordat de eerste ster werd aangestoken, voordat het eerste levende schepsel de lof van zijn Schepper begon te bezingen, zag Hij Zijn volk in de spiegel van de verkiezing, stelde Hij het zich voor door Zijn goddelijke voorkennis en had Hij het lief met heel Zijn hart. Om deze reden verliet Hij Zijn Vader en werd Hij één met Zijn volk, zodat Hij het kon verlossen. Het was om deze reden dat Hij met Zijn volk door dit tranendal ging, de schuld wegnam en hun zonden in Zijn eigen lichaam droeg aan het hout. Omwille van Zijn volk sliep Hij in het graf en met dezelfde liefde die Hem naar beneden haalde, is Hij weer opgestegen. Hetzelfde hart dat in Hem klopte op weg naar dat gezegende verraad, bracht Hem in de heerlijkheid, in afwachting van de bruiloft als Hij terug zal komen om Zijn volmaakte bruid te ontvangen, die zichzelf door Zijn genade voor Hem heeft klaargemaakt. Nooit, geen moment, niet als God boven alles, gezegend in eeuwigheid, en niet als God en mens in één goddelijke persoon, niet als dood en begraven en niet als verrezen en opgevaren, is de liefde die Hij heeft voor Zijn uitverkorenen veranderd. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			Daarom, geliefde broeders, heeft Hij Zijn goddelijke bedoeling met Zijn geliefde kerk ook nooit veranderd. In de eeuwigheid besloot Hij om één met haar te worden, zodat zij één kon worden met Hem. En omdat Hij vastbesloten was, is Hij, toen de volheid van de tijd gekomen was, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees (Gal. 4:4 en Rom. 8:3). ‘En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood’ (Fil. 2:8). Toch gaf Hij Zijn doel nooit op. Hij keerde Zijn aangezicht om naar Jeruzalem te gaan, zelfs toen de bittere beker aan Zijn lippen werd gezet. Hij scheen een ogenblik te aarzelen, maar keerde ernaar terug met een vaste overtuiging toen Hij tot Zijn Vader zei: ‘Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt’ (Matth. 26:39). Dat doel staat ook nu vast voor Hem. Omwille van Sion zal Hij niet zwijgen, en omwille van Jeruzalem zal Hij niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel (Jes. 62:1). Jezus zet Zijn grote werk nog steeds voort en Hij zal er niet in falen of verzwakken. Hij zal nooit tevreden zijn, voor allen die Hij met Zijn bloed gekocht heeft, verheerlijkt zullen zijn door Zijn kracht. Hij zal al Zijn schapen vergaderen in de hemelse schaapskooi en zij zullen weer onder de hoede zijn van Degene Die hen telde. Ieder van hen wordt daar gebracht door de grote Herder, Die Zijn leven voor hen aflegde. Geliefden, Hij kan Zijn doel niet opgeven. Dat is niet volgens Zijn natuur, want ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			Ook is Hij gisteren en heden en in eeuwigheid Dezelfde in de ambten die Hij bekleedt om Zijn doel te bereiken en Zijn liefde uit te werken. Hij is nog steeds Profeet. Probeer Hem eens aan de kant te zetten! De zogenaamde wetenschap komt op en zegt Hem Zijn mond te houden. Maar ‘de schapen volgen Hem, omdat zij Zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen’ (Joh. 10:4-5). Het onderwijs van het Nieuwe Testament is vandaag nog even zuiver en waar als achttienhonderd jaar geleden. Het heeft niets aan waarde ingeboet, niets aan absolute zekerheid. Het staat vast als de eeuwige heuvels. Jezus Christus was een Profeet en dat is Hij gisteren, vandaag en voor eeuwig.

			Hij is ook Dezelfde als Priester. Tegenwoordig geven sommige mensen af op Zijn kostbare bloed. Helaas moet het zo zijn! Maar voor Zijn uitverkorenen is Zijn bloed nog steeds de prijs waarmee Hij hen kocht. Door Zijn bloed overwinnen zij. Door het bloed van het Lam verkrijgen zij de zege. En ze weten dat ze het in de hemel zullen prijzen, als ze hun kleren gewassen hebben en die hebben wit gemaakt in het bloed van het Lam. Ze keren zich nooit af van hun grote Priester en van Zijn heerlijke offer dat Hij eens bracht voor de zonde van de mensen en dat blijvend werkzaam is voor het geslacht van degenen die gekocht zijn door het bloed. Ze zingen de lof van Zijn eeuwige priesterschap voor de troon van de Vader. Hierin verheugen we ons, ja, we zullen ons erin verheugen dat Christus onze Priester is, gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

			Ook als Koning is Hij altijd Dezelfde. Hij is het Hoofd van de kerk. Voor U, o Jezus, buigen al Uw trouwe onderdanen! Alle schoven bewijzen Uw schoof eer. De zon, de maan en alle sterren gehoorzamen en dienen U, Gij Koning der koningen en Heere der heren. U bent het Hoofd over alle dingen voor Uw kerk, die Uw lichaam is. Geliefden, van elk ambt en elke positie die onze Heere vervult om Zijn goddelijke doel te volbrengen, kunnen we zeggen dat Hij gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid.

			En nog meer, Hij is Dezelfde in Zijn relatie met ieder van Zijn volk. Ik houd ervan om te bedenken dat Jezus nog steeds de Echtgenoot van Zijn kerk is, zoals Hij eeuwen geleden haar Echtgenoot was, want Hij haat de echtscheiding. Zoals Hij voor de eerste discipelen de Broeder was Die werd geboren voor het lijden, zo is Hij nog steeds onze trouwe Broeder. Zoals Hij een Vriend was, nog nader dan een broeder, voor degenen die in de middeleeuwen zo diepgaand verzocht werden, zo is Hij evenzeer een Vriend voor ons, op wie de einden van de aarde gekomen zijn. Er is geen verschil, hoe de relatie van de Heere Jezus Christus tot Zijn volk op een bepaald moment ook is. Hij staat even gereed om ons vanavond te troosten als Hij was om degenen te troosten tussen wie Hij woonde in Zijn tijd hier beneden. Zuster Maria, Hij is even gewillig om af te dalen naar jóúw Bethanië en je in jóúw zorg om Lazarus te helpen als Hij was toen Hij kwam bij Zijn geliefde Martha en Maria. Jezus Christus is precies even gewillig om jouw voeten te wassen, mijn broeder, na een nieuwe dag van vermoeiend reizen over de vuile wegen van deze wereld. Hij is even gewillig om de schaal en de doek te pakken en ons een liefdevolle wasbeurt te geven als Hij was toen Hij de voeten van Zijn discipelen waste. Voor ons is Hij precies Dezelfde als voor hen. Wat is het een groot geluk als u en ik werkelijk kunnen zeggen: ‘Wat Hij voor Petrus was, wat Hij voor Johannes was, wat Hij was voor Maria Magdalena, dat is Jezus Christus voor mij, gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			Geliefden, ik heb mensen zien veranderen. O, wat kunnen ze veranderen! Een beetje vorst verandert het groene woud in brons en elk blaadje raakt zijn grip kwijt en wordt overgeleverd aan de winterse winden. Zo vergaan onze vrienden. En de meest aanhankelijke volgelingen laten ons vallen in tijden van beproeving. Maar Jezus is voor ons wat Hij altijd was. Als we oud en grijs geworden zijn en anderen de deur moeten sluiten voor ons, die onze vroegere kracht verloren zijn en onze plicht niet langer kunnen vervullen, dan zal Hij zeggen: ‘Ik zal u zelfs dragen in uw grijze dagen. Ik heb die gemaakt, Ik zal het doen. Ik zal u ook dan dragen en u verlossen’, want ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’ Zover gaat het, geliefden, wat Jezus Zelf betreft. Hij is altijd Dezelfde.

			II. Laten we nu een stap verder gaan. Jezus Christus is altijd Dezelfde in Zijn leer.

			Deze tekst moet betrekking hebben op de leer van Jezus, want hij is verbonden met het navolgen van het geloof van de heiligen. ‘Let op de uitkomst van hun wandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade.’ Door deze verbinding is duidelijk dat onze tekst verwijst naar het onderwijs over Christus, Die gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid. Dit sluit niet aan bij de dwaze gedachte van ‘ontwikkeling’, dat theologie, evenals alle andere wetenschappen, moet groeien door het water van de uitnemende wijsheid van deze verlichte eeuw, verzorgd met de uitmuntende vakbekwaamheid van de heren van licht en leiding van de huidige tijd, zo veel beter dan ieder die hun voorging!

			Zo denken wij niet, broeders. Want de Heere Jezus Christus was de volmaakte openbaring van God. Hij was de afdruk van de persoon van de Vader en de afstraling van Gods heerlijkheid (Hebr. 1:3). In voorgaande eeuwen had God tot ons gesproken door Zijn profeten, maar in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon (Hebr. 1:1). Het is godslasterlijk om te suggereren dat er meer kan worden geopenbaard dan de volledige openbaring die bekendgemaakt is in de persoon en het werk van Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is Gods uiteindelijke openbaring. Als laatste zond Hij Zijn Zoon (Matth. 21:37). Als u een duidelijkere uitdrukking van God dan u in de Eniggeborene kunt zien bevatten kunt, dank ik God dat ik niet in staat ben om u te volgen in uw verbeeldingskracht. Voor mij is Hij de laatste, de hoogste, de meest grootse openbaring van God. Hij heeft het Boek gesloten dat de geschreven openbaring bevat. Hij gebiedt u daar niets van af te doen, anders wordt uw naam uit het boek des levens geschrapt. En u mag er niets aan toevoegen, anders zal Hij u de plagen toevoegen die geschreven zijn in dit boek (Openb. 22:18-19).

			In deze tijd is de redding door onze Heere Jezus Christus dezelfde als in alle eeuwen. Jezus Christus verlost zondaren nog steeds van de schuld, de kracht, de straf en de verwoesting van de zonde. Nog steeds is er ‘onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden’ (Hand. 4:12). Jezus Christus maakt nog steeds alle dingen nieuw (Openb. 21:5). Hij schept een nieuw hart en een nieuwe geest in de mensenkinderen en Hij zal Zijn wet op de tafel van hun hart schrijven, dat eerst van steen was, maar nu vlees geworden is (Jer. 31:33 en Ez. 36:26). Het is geen nieuwe redding. Sommigen kunnen praten alsof dat zo was, maar het is niet zo. Redding betekent vandaag voor u precies hetzelfde als wat ze betekende voor Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus. Als u denkt dat ze een andere betekenis heeft gekregen, bent u helemaal niet gered.

			En de redding door Jezus Christus komt op dezelfde manier tot de mensen als altijd. Nu moeten ze haar door het geloof ontvangen. In de dagen van Paulus werden mensen gered door het geloof. Nu worden ze niet gered door de werken. In de tijd van de apostelen zijn ze begonnen in de Geest, en wij mogen niet beginnen in het vlees. In het Boek is nergens een aanwijzing, en ook in de ervaring van Gods kinderen is er geen aanwijzing, dat er ooit veranderingen zijn gekomen in de manier waarop we Christus ontvangen. Ieder leeft door Hem. ‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God’ (Ef. 2:8). De gave van God is vandaag even groot als ooit, want ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			Nog meer: deze redding is bestemd voor dezelfde soort personen. Nu moet ze, evenals altijd, worden gepreekt aan alle schepselen onder de hemel. Maar met bijzondere kracht appelleert ze aan mensen die schuldig zijn, die hun zonden belijden, aan gebroken harten, aan mensen die vermoeid en belast zijn. Het is tot hen dat het Evangelie met een bijzondere zoetheid komt. Ik heb al eerder die vreemde woorden van Joseph Hart voor u geciteerd:

			Een zondaar is iets heiligs,
de Geest van God heeft hem gemaakt.

			Dat is zo. De Zaligmaker is er alleen voor zondaren. Hij kwam niet om rechtvaardigen, maar om verlorenen te zoeken en te redden. Nog steeds wordt het woord van deze zaligheid tot u gezonden (Hand. 13:26). Deze verklaring is nog steeds waar: ‘Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen’ (Luk. 15:2). Er is niets veranderd aan deze stelling: ‘Aan armen wordt het Evangelie verkondigd’ (Matth. 11:5). Het komt tot hen die het verst van God en hoop verwijderd zijn. Het vervult hen met goddelijke kracht en energie.

			Geliefden, ik kan ervan getuigen dat het Evangelie hetzelfde is in zijn werking in het menselijk hart. Het verbreekt nog steeds en het heelt nog steeds. Het verwondt en het geneest. Het doodt en het maakt levend. Het lijkt nog steeds mensen in de hel te werpen door de vreselijke ervaring van de slechtheid van de zonde, maar het verheft hen ook nog steeds in extatische vreugde, tot ze haast tot de hemel toe worden verhoogd als ze het Evangelie aangrijpen en de kracht ervan ervaren in hun ziel. Het Evangelie was een Evangelie van geboorten en sterften, van dood en leven, in de dagen van John Bunyan en op ons hart heeft het vandaag dezelfde uitwerking als het met de kracht komt die God er door Zijn Geest aan verleent. Het heeft dezelfde uitwerking en het heeft dezelfde heiligende invloed die het altijd had.

			Als we voorbij de smalle stroom van de dood kijken, kunnen we zeggen dat de eeuwige uitwerking van het Evangelie van de Heere Jezus Christus hetzelfde is als altijd. Vandaag is de belofte evenzeer als altijd vervuld voor degenen die Hem ontvingen. Het eeuwige leven is hun erfenis. Ze zullen met Hem zitten op Zijn troon. En, aan de andere kant, de bedreiging wordt even zeker vervuld: ‘Dezen zullen gaan in de eeuwige straf’ (Matth. 25:46). Maar ‘wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’ (Joh. 3:18). Christus heeft Zijn beloften en Zijn bedreigingen niet veranderd. Zijn volgelingen mogen dat ook niet doen, want Zijn leer is gisteren en heden hetzelfde en tot in eeuwigheid.

			Als u hierover moet proberen na te denken en u een minuut voor moet stellen dat het Evangelie werkelijk veranderde en met de tijden meebewoog, zou dat vreselijk zijn. Kijk, hier is het Evangelie van de eerste eeuw. Zet een stip en kijk hoelang die blijft staan. Daar is het Evangelie van de tweede eeuw. Zet weer een stip, maar bedenk dat u de kleur verandert. Of deze mensen moeten zijn veranderd, of de uitwerking op hun geest moet verschillend zijn. In de eeuwigheid, als al die mensen door deze negentien evangeliën uit de negentien eeuwen in de hemel zijn, zullen het negentien groepen mensen zijn. Ze zullen negentien verschillende gezangen zingen en hun muziek zal niet harmoniëren. Sommigen zullen zingen van ‘vrije genade en stervende liefde’, terwijl anderen zullen zingen van ‘evolutie.’ Wat een dissonant zou dat zijn. Wat zou er overblijven van de hemel! Ik zou me terugtrekken. Nee, laat me daar liever heen gaan waar de lof van Jezus Christus en Hem alleen wordt bezongen. Ik wil zingen: ‘Voor Hem, Die ons heeft liefgehad en ons heeft gewassen van onze zonden in Zijn eigen bloed. Voor Hem is de heerlijkheid en de heerschappij voor eeuwig en eeuwig. Amen.’ Dat is wat de heiligen uit de eerste eeuw zingen. Ach, het is wat de heiligen uit iedere eeuw zullen zingen, zonder uitzondering. Dit gezang zal nooit en te nimmer wijzigen. Dezelfde werking zal hetzelfde Evangelie hebben totdat hemel en aarde voorbijgegaan zullen zijn, want ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			III. We kunnen dezelfde toon nogmaals aanslaan, want Jezus Christus is Dezelfde in Zijn werkwijze.

			Hoe redde Jezus Christus in oude tijden zielen? Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven (1 Kor. 1:21). Als u in de kerkgeschiedenis terugkijkt, zult u zien dat grote opwekkingen altijd met de prediking van het Evangelie samenhingen. Toen de methodisten zo veel goed begonnen te doen, hoe noemden ze toen de mannen die zo’n beroering teweegbrachten? Methodistische predikers. Zeiden ze dat niet? Dat was altijd de naam: ‘Hier is een methodistische prediker.’ Ach, mijn lieve vrienden, de wereld zal niet worden gered door methodistische dokters of door baptistendokters, of door welke soort dokters dan ook. Maar menigten zullen door Gods genade worden gered door predikers. Het is de prediker aan wie God dit grote werk heeft toevertrouwd. Jezus zei: ‘Predik het Evangelie aan alle schepselen’ (Mark. 16:15). Maar mensen worden moe van dit 
goddelijke plan. Ze willen worden gered door priesters, ze willen worden gered door muziek, ze willen worden gered door drama en weet ik veel wat! Nou, ze mogen het proberen zolang ze willen. Maar er zal nooit iets anders van terechtkomen dan uiteindelijke teleurstelling en verwarring. God wordt onteerd, het Evangelie wordt ontkracht, bij duizenden worden er schijngelovigen gekweekt en de kerk wordt neergehaald naar het niveau van de wereld. Blijf bij uw wapens, broeders, en ga verder met preken en onderwijzen. Preek niets anders dan het Woord van God, want dat behaagt God nog steeds. Door de dwaasheid van de prediking wil Hij zalig maken wie geloven. Dit is nog steeds waar: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			Maar bedenk dat altijd de gebeden van de heiligen nodig zijn bij de prediking van het Evangelie. U moet de beschrijving van Handelingen van de nieuwe bekeerlingen op de pinksterdag vaak hebben gezien (Hand. 2:42): ‘Zij volhardden in de leer van de apostelen’, ze dachten in die tijd veel na over de leer. ‘En in de gemeenschap’, ze wilden in die dagen graag in de gemeenschap van de kerk zijn. En ‘in het breken van het brood’, ze verwaarloosden de gezegende instelling van het avondmaal van de Heere in die dagen niet. En wat volgt? ‘En in de gebeden.’ Tegenwoordig zeggen sommigen dat gebedsbijeenkomsten behoorlijk ouderwetse godsdienstige middelen zijn. Ach, lieve! Het gebed was het middel dat Pinksteren teweegbracht, toen allen eensgezind bij elkaar waren, toen de hele kerk bad en de plaats plotseling bewogen werd en ze een geluid hoorden als van een geweldige windvlaag, het teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest! U mag het zonder gebedsbijeenkomsten proberen als u wilt, maar het is mijn diepe overtuiging dat de Geest van God Zich van u terugtrekt als gebedsbijeenkomsten ophouden. De prediking van het Evangelie zal dan weinig doen. De Heere wil dat de gebeden van Zijn volk samengaan met de prediking van Zijn Evangelie wil dat de kracht van God tot zaligheid zijn. Hierin is geen verandering aangebracht sinds de dagen van Paulus. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’ God moet nog steeds worden aangeroepen door het huis van Israël om alles voor hen te doen, en Hij belooft nog steeds Zijn zegen in antwoord op het gelovige gebed.

			Bedenk ook dat de Heere Jezus Christus altijd wil werken door de geestelijke kracht van Zijn dienaren. Niets komt voort uit een mens dat niet eerst van Hem is. U zult Gods dienaren geen grote dingen voor Hem zien doen, tenzij God machtig in en door hen werkt. U moet eerst zelf bekleed worden met kracht uit de hoogte (Luk. 24:49), anders zal wat u doet geen kracht hebben. Geliefden, we willen dat onze kerkleden betere mannen en betere vrouwen worden. We willen dat de baby’s in Christus opgroeien tot mannen in Christus. We willen dat de mannen in Christus onder ons worden ‘gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht’ (Ef. 6:10). God zal door Zijn knechten werken als zij voor Zijn dienst gevormd worden. En Hij zal hen maken tot instrumenten die geschikt zijn voor Zijn werk. In zichzelf hebben zij geen kracht. Hun zwakheid wordt de manier waarop Zijn kracht in hen gezien wordt. Er is nog steeds een vorming, er is een geschiktheid voor Zijn dienst, er is een zuiverheid die God Zijn instrumenten geeft voordat Hij machtige dingen door hen doet. En ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’, ook in deze zaak.

			Al het goede dat ooit in de wereld is gedaan, is bewerkt door de Heilige Geest. Zoals de Heilige Geest Jezus Christus eert, zo geeft Jezus Christus grote eer aan de Heilige Geest. Als u en ik het, als kerk of als individu, proberen te doen zonder de Heilige Geest, zal God het spoedig zonder ons doen. Tenzij we Hem eerbiedig eren en gelovig vertrouwen, zullen we merken dat we zijn als Simson toen zijn haar was afgeschoren. Hij schudde zich zoals hij altijd had gedaan, maar toen de Filistijnen hem besprongen, kon hij niets tegen hen beginnen. Ons gebed moet altijd zijn: ‘Heilige Geest, woon in mij! Heilige Geest, woon in Uw dienaren!’ We weten dat we totaal van Hem afhankelijk zijn. Dat is de leer van onze Meester, Jezus Christus, Die gisteren en heden Dezelfde is en tot in eeuwigheid.

			IV. Ik wil u niet vermoeien, mijn lieve broeders, maar mocht ik nog even worden geholpen om over een vierde punt te spreken! Jezus Christus heeft altijd dezelfde rijkdom.

			Ik wil herhalen wat ik al zei: Jezus Christus heeft altijd dezelfde rijkdom. Soms zitten we ontzettend bezorgd terneer en zeggen we: ‘De tijden zijn zo donker.’ Ik denk niet dat we de donkerheid van de tijd snel zullen overdrijven. De tijd is vol van dreigende voortekenen. Ik denk niet dat iemand van ons die voortekenen echt kan overdrijven. Zo vreselijk zijn ze. Maar het is nog steeds waar: ‘De Heere leeft, en geloofd zij mijn Rots’ (Ps. 18:47). Voelt de kerk haar behoefte aan gelovige mannen? De Heere kan ons er evenveel als vroeger sturen. Ik vermoed dat in de tijd dat de paus regeerde niemand dacht dat de eerste man die over het oude geloof begon een monnik zou zijn. Ze dachten dat ze alle mannen die God tot Zijn beschikking had netjes hadden opgeborgen en ze dachten er zeker niet aan dat ze een van de leiders van de Reformatie in een klooster hadden zitten. Maar daar was Maarten Luther, de monnik die de wereld in beweging bracht. En al droomde niemand van wat hij zou doen, God wist alles over hem. Daar was Calvijn ook, die de beroemde Institutie schreef. Hij was heel ziekelijk. Ik meen dat hij op een bepaald moment wel zestig ziekten tegelijk had. Hij leed verschrikkelijk. Kijk naar zijn portret: bleek en smal. Als jonge man was hij heel verlegen. Hij ging naar Genève en hij dacht dat hij ertoe geroepen was om boeken te schrijven, maar Farel zei tegen hem: ‘Je bent geroepen om ons leiding te geven door de prediking van het Evangelie hier in Genève.’ ‘Nee’, zei Calvijn, want hij verschrompelde bij de gedachte aan die taak. Maar Farel zei: ‘De toorn van de almachtige God zal op je rusten, tenzij je naar buiten treedt en de plek inneemt waar je hoort.’ Onder de dreiging van die moedige oude man nam Johannes Calvijn zijn plaats in, stipt en ernstig in het werk van God. Nooit meer aarzelde hij. En daar in Zürich was Zwingli. Hij was ook naar buiten getreden, en Oecolampadius en Melanchthon en hun vrienden. Wie had verwacht dat ze zouden doen wat ze deden? Niemand. De Heere gaf het Woord en velen verspreidden het. Zo hoeft Hij ook vandaag slechts het Woord te geven en u zult zien hoe het overal in de wereld ijverige predikers van het Evangelie in beweging zet. Want Hij heeft nog steeds dezelfde rijkdom. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			Hij heeft ook nog steeds dezelfde rijkdom aan genade. De Heilige Geest is nog even goed in staat om mensen te bekeren, levend te maken, te verlichten, te heiligen en te onderwijzen. Er is niets dat Hij vroeger deed en dat Hij niet weer zou kunnen doen. De schatkamers van God zijn nu nog even vol en overvloeiend als ze waren in het begin van het christelijke tijdperk. Als we niet zulke grote dingen zien, wat is dan de kracht die dit alles weerhoudt? Dat is ons ongeloof. ‘Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft’ (Mark. 9:23). Voordat dit jaar voorbij is, kan God een golf van opwekking over Engeland, Schotland en Ierland doen gaan, van de ene kant naar de andere. Ach, en Hij kan de hele wereld onderdompelen in het Evangelie als we Hem er slechts om aanroepen. Hij wil het doen, want Hij is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid in de rijkdom van Zijn genade.

			V. Ik besluit mijn preek met dit vijfde punt, waarover ik echt kort zal zijn. Jezus Christus is altijd Dezelfde voor mij.

			Ik zal niet over mijzelf spreken, behalve in zoverre het u helpt om over uzelf na te denken. Hoelang ken u de Heere Jezus Christus al? Misschien nog maar kort. Misschien al vele jaren. Weet u nog hoe u Hem eerst leerde kennen? Kunt u het plekje aanwijzen waar Jezus u ontmoette? Wat was Hij toen aan het begin voor u? Ik zal u vertellen wat Hij voor mij was.

			Jezus was in het begin voor mij mijn enige vertrouwen. Ik steunde enorm op Hem, want ik had zo’n last te torsen. Ik legde mijzelf en mijn last aan Zijn voeten. Hij was voor mij Alles in allen. Buiten Hem had ik geen sprankje hoop, geen enkel vertrouwen buiten Hemzelf, gekruisigd en opgestaan voor mij. Nu, lieve broeders en zusters, bent u verder gekomen? Ik hoop het niet. Ik weet dat ik nooit verder gekomen ben. Ik heb geen schijntje van een schaduw van vertrouwen in iets anders dan in Christus’ bloed en gerechtigheid. Ik leunde aanvankelijk enorm op Hem, maar ik steun nu nog meer op Hem. Soms bezwijk ik in Zijn armen. Ik ben gestorven om in Zijn leven te delen. Ik ben verloren om in Zijn volheid te delen. Hij is mijn hele zaligheid en al mijn verlangen. Ik spreek voor mijzelf, maar ik denk dat ik voor velen van u spreek als ik zeg dat Jezus Christus voor mij gisteren en heden Dezelfde is en in eeuwigheid. Zijn kruis voor mijn verduisterend oog zal mijn troost zijn als ik sterf zoals het de kracht is van mijn leven.

			Wat was Jezus Christus aan het begin voor mij? Hij was het onderwerp van mijn warmste liefde. Was het zo ook niet met u? Was Hij geen Overste over tienduizend, niet in alle opzichten liefelijk? Wat een charme, wat een schoonheid lag er op dat lieve gezicht van Hem! En wat een frisheid, wat een nieuwheid, wat een vreugde zette al onze gevoelens in vlam! Zo was het in die eerste dagen toen we achter Hem aangingen de woestijn in. Ook al was de hele wereld om ons woest en verlaten, Hij was voor ons Alles in allen. Heel goed, en wat is Hij vandaag? Hij is voor ons nog knapper dan Hij al was. Hij is de enige Parel die we bezitten. Onze andere juwelen bleken slechts van glas te zijn en we hebben ze uit het kistje gesmeten. Hij is de koh-i-noor1 waar onze ziel zich in verheugt. Alle volmaaktheden komen samen om een absolute perfectie te vormen. Alle genaden sieren Hem en vloeien naar ons over. Is dat het niet wat we over Hem zeggen? ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

			Wat was Jezus Christus aan het begin voor mij? Hij was mijn hoogste vreugde. Toen ik nog jonger was, danste mijn hart bij de klank van Zijn Naam! Was het zo ook niet bij velen van u? Onze stem is wellicht heser geworden en ons lichaam zwaarder. Onze ledematen bewegen nog maar langzaam, maar Zijn Naam heeft nog evenveel aantrekkingskracht voor ons als vroeger. Er was eens een trompet waarop niemand kon blazen dan alleen de echte erfgenaam. Er is ook niemand die ooit de echte muziek uit ons kan persen dan alleen onze Heere, Die wij toebehoren. Als Hij mij aan Zijn lippen zet, zou u denken dat ik een van de trompetten van de zeven engelen ben. Maar er is niemand anders die mij zo kan laten klinken. Zulke muziek kan ik zelf niet voortbrengen. Er is ook geen thema dat mijn hart in verrukking kan brengen, geen onderwerp dat mijn ziel kan beroeren, tenzij Hij mij oppakt. Ik denk dat het mij als Rutherford vergaat, toen hij begon te preken en de 
hertog van Argyle uitriep: ‘Nou man, je hebt de juiste snaar te pakken. Ga door.’ De Heere Jezus Christus kent elke toets in onze ziel en Hij kan ons hele wezen opwekken tot muzikale harmonieën die de lof van de wereld zullen doen opklinken. Ja, Hij is onze vreugde, ons alles, gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

			Laten we dus verder gaan, op weg naar onze onveranderlijke Zaligmaker, te midden van de veranderende dingen van de tijd en de ervaring. We zullen Hem al spoedig ontmoeten in heerlijkheid en zelfs daar zal Hij onveranderd blijken te zijn. Als we Hem in Zijn majesteit zullen zien als we met Hem naar huis gaan, zal Hij even medelijdend en liefdevol voor ons zijn als Hij was voor Zijn arme discipelen toen Hij niets had waarop Hij Zijn hoofd kon neerleggen en leed te midden van hen.

			O, kent u Hem? Kent u Hem? Kent u Hem? Als dat niet zo is, mocht Hij Zich dan deze nacht aan u openbaren, omwille van Zijn heerlijke genade!

			Amen.

			Voed u met de hele Christus

			‘In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. Zij mogen er niets van over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er geen been van breken; volgens alle verordeningen voor het Pascha moeten zij het houden.’ 
(Numeri 9:11-12)

			Met grote tederheid stond God toe dat het Pascha een tweede keer gehouden werd, zodat degenen die het de eerste keer niet hadden kunnen gebruiken, omdat zij onrein waren zonder dat ze daar iets aan hadden kunnen doen, niet uitgesloten zouden worden van dit gedenkwaardige en symbolische ritueel. Maar, ook al werd het nu op een andere datum gehouden, God veranderde de vorm niet. Het paasfeest moest hetzelfde zijn, wanneer het ook gevierd werd en wie het ook gebruikte. Of het nu een gezin was of een Israëliet die als gast en vreemdeling in huis verkeerde, wie het ook mocht zijn die het Pascha vierde, dezelfde regels moesten zorgvuldig in acht genomen worden. Hieruit trek ik een les van het soort dat hoe onze ervaringen ook mogen zijn waardoor we tot de zaligheid komen, Christus toch altijd Dezelfde is en dat we op dezelfde manier deel moeten hebben aan Hem. Voor u die zo verontreinigd bent dat u als het ware het tweede Pascha moet eten, te elfder ure, lang nadat anderen zich met Christus hebben gevoed, voor u is er dezelfde Christus als voor degenen die op tijd kwamen, die de Heere vroeg zochten en Hem vonden met de dauw van de jeugd. Er is niets anders dan Jezus voor ieder van ons. Er is geen bijzondere weg voor de een vanwege zijn rechtvaardige leven en er is geen bijzondere weg voor de ander omdat hij zo goddeloos is. Voor de meest morele en voor de meest immorele mens is er dezelfde Zaligmaker, Die door hetzelfde kostbare geloof ontvangen moet worden. Slechts als het bloed van Jezus op ons wordt gesprenkeld, worden we verlost van de toorn. Slechts als we ons voeden met Christus kan ons geestelijk leven onderhouden worden. Er zijn geen twee evangeliën, er is maar één Evangelie. Er zijn geen twee Christussen, er is maar één Christus. Er zijn geen twee wegen naar de hemel, er is maar één weg naar de hemel. Laten we samen naar het kruis gaan, op het grote offer voor de zonde zien en door het geloof redding in Hem vinden.

			Het onderwerp dat we nu moeten overwegen, is dat het ontvangen van Christus heel mooi wordt uitgedrukt door het beeld dat we ons met Hem voeden.

			I. We moeten ons dus voeden met Jezus Christus. Het paaslam moest worden gegeten.

			II. We moeten Christus ontvangen en ons met de hele Christus voeden: ‘Zij mogen er niets van over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er geen been van breken.’

			III. We moeten Christus in gemeenschap met anderen ontvangen. Het is een gezegende zaak als we Christus persoonlijk ontvangen, maar ons persoonlijk ontvangen van Christus is geen eenzelvige daad. We doen het gezamenlijk, zoals in oude tijden een heel gezin bij elkaar kwam om zich te voeden met het paaslam.

			I. In de eerste plaats moeten we ons dus voeden met Jezus Christus.

			Het echte ontvangen van Christus wordt heel mooi uitgedrukt door het beeld dat wij ons voeden met Hem. Wat een zondaar verlangt te weten als hij echt wakker geschud is en zijn geweten grondig is ontwaakt, is in de eerste plaats: ‘Hoe kan ik worden gered? Ik weet dat Christus een Zaligmaker is, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat Hij mijn Zaligmaker wordt? Ik begrijp dat Hij verzoening heeft aangebracht, waardoor de zonde weggedaan kan worden. Hoe kan die verzoening mijn zonde wegnemen?’

			Als in het huishouden van een Israëliet het paaslam werd geslacht, moest het bloed eerst op de deurposten worden gesprenkeld door de man die het hoofd van het huishouden was. Zo gauw het bloed daarop gesprenkeld was, werkte het. Het huis was veilig. Vervolgens moesten
ze het lam, dat boven het vuur geroosterd was, binnenbrengen. Ze moesten zich rond de tafel verzamelen en iedereen die er belang bij had, moest ervan eten. Nu is eten zo’n eenvoudige handeling dat ik die niet uit kan leggen. Ik denk dat de beste manier om uit te leggen hoe je moet eten, eten is. En de beste manier om uit te leggen hoe Christus moet worden ontvangen, is Hem ontvangen. Maar ik probeer een arme, bedroefde ziel te helpen en daarom moet ik proberen om uit te leggen wat het was om het paaslam te eten en wat het is om Christus te ontvangen. Ik zeg nogmaals: het eten van het paaslam was een heel eenvoudig proces. Mozes zou hebben kunnen zeggen tegen een Jood: ‘Dat lam, dat boven het vuur geroosterd is, is van u als u het eet. Er is geen ceremonie die u eerst moet hebben gehouden, er hoeft geen bezwering aan te pas te komen, er zijn geen bijzondere buigingen nodig. U staat bij de tafel, u eet het lam en het wordt van u.’ Het eerste dat wij moeten doen om ons te voeden met de Heere Jezus Christus is Hem ontvangen door geloof. Ontvangen is het eerste deel van eten. U bent hongerig. Er wordt brood voor u neergezet. U steekt het brood in uw mond. U ontvangt het. En het wordt van u. Zo ontvangt u de Heere Jezus Christus. Het geloof is de mond waardoor Hij wordt ontvangen. Geloof Hem. Geloof wat over Hem in het Woord van God wordt getuigd. Zeg tegen uzelf: ‘Hij leefde een heilig leven, Hij stierf de offerdood, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Ik geloof dit allemaal. Ik aanvaard dat het waar is, waar voor mij. En ik neem het, niet alleen in mijn oor door het te horen, maar in mijn hart door het te geloven als de zekere waarheid waardoor alleen zielen kunnen worden gered.’

			‘Maar stel nu dat ik Hem aanneem en daar het recht niet toe heb.’ Ah, als u Hem eenmaal genomen hebt, heeft u Hem, recht of niet! Heb ik u niet vaak gezegd dat als u een stukje brood gegeten hebt, ook al had u daar geen recht op, geen rechter ter wereld het ooit nog uit u krijgt? In zo’n geval is bezit meer dan de spreekwoordelijke negen punten van de wet die bezit omschrijven. Ja, het is de hele wet. Als u Christus als de uwe hebt genomen, dan is Christus de uwe. O, dat u Hem nu aangreep! ‘Maar als het nu niet terecht is dat ik Christus heb?’ Het is nooit verkeerd geweest als een arme zondaar Christus aannam, dus dan heeft u Hem ook.

			Als Hij dichtbij is, grijp Hem dan vast. ‘Grijp naar het eeuwige leven’, zegt de apostel (1 Tim. 6:12). En als u Jezus Christus aangrijpt, zal God nooit roepen: ‘Handen los!’ Wees nu eens moedig, u zult merken dat u niet teruggeduwd wordt. De poort van de genade is open. Ga naar binnen. En als u teruggeduwd wordt, zult u de eerste zijn die ooit door Christus bent geweigerd. ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden’ (Hand. 16:31).

			‘Dat heb ik gedaan’, zegt iemand. Ik ben heel blij dat u dat heeft gedaan. Maar heeft u het echt gedaan? Er is een soort geloof dat geen echt geloof is. Iemand gelooft dat dit of dat waar is. Hij zegt tenminste dat hij dat doet, maar hij gedraagt zich op een manier die bewijst dat hij het niet gelooft. U bent thuis. U ligt op bed en u slaapt. Iemand maakt u wakker en roept dat uw huis in brand staat. U draait u kalmpjes om en slaapt weer door. Ik weet dan door wat u doet dat u het bericht niet hebt geloofd. Iemand kijkt u in het gezicht en vertelt u dat hij de sporen van een dodelijk ziekte waarneemt. Binnenkort zult u sterven, tenzij u een bepaald medicijn slikt. Zegt u dat u gelooft dat u de ziekte hebt en dat het medicijn u zou genezen als u het zou nemen en gaat u, nadat u me dat heeft verteld, naar huis en vergeet u het vervolgens? Dan weet ik dat u de waarheid niet sprak toen u zei dat u geloofde, want echt geloof zou u in beweging brengen. U zou ernstig aangedaan zijn door deze dingen als u geloofde dat ze waar waren.

			Kom dus, laat me u een vraag stellen. Is de zonde een werkelijkheid voor u? Aanvaardt u de positie van een zondaar en belijdt u uw behoefte aan een Zaligmaker? Gelooft u dat de Zoon van God als Mens verschenen is met het doel om mensen als u te redden? Kunt u een stap verdergaan en zeggen: ‘Ik geloof in Christus als mijn Zaligmaker’? Goed, tot zover. Het brood ligt in uw mond.

			Bij het eten is het volgende stadium dat het voedsel een proces van vertering ondergaat. Het moet in het lichaam komen en verteren. Evenzo moet er om Christus volledig te ontvangen, zoiets zijn als vertering door meditatie. De grote waarheden die ik noemde, komen de ziel binnen. Door meditatie gaan ze over in het hart en in de geest. We denken erover na, we peinzen erover, we overwegen ze, ze beginnen ons te beïnvloeden en onze geest gaat aan het werk met deze waarheden door er het goede sap en de voeding uit te halen: de verborgen goedheid en kracht ervan. O mannen, er zijn er onder u die nooit gered zullen worden door Christus, omdat ze niet nadenken! Tenzij de Heere Jezus u genadig ontmoet en u plotseling gedwongen wordt om in Hem te geloven – en ik bid dat dat mag gebeuren, maar ik ben bang dat u anders zeker verloren zult zijn. Sommigen van u hebben niet de houding om ook maar iets goeds te ontvangen uit het horen van het Evangelie, omdat u niet nadenkt over wat u hoort. U bewaart het niet in uw hart. U overlegt niet in uw gedachten wat u wordt geleerd op de sabbat. Velen laten het Evangelie ongehinderd verdergaan, want ze laten toe dat het het ene oor in- en het andere oor uitgaat, zondag na zondag, week na week, maand na maand, jaar na jaar. Zij horen het Evangelie slechts, en daar blijft het bij. De waarheid krijgt de kans niet om voedsel voor hun geest te worden, want wat ze een minuut lijken te eten, spugen ze het volgende moment weer uit. Dat is helemaal geen eten. Dat is dwaasheid, spotternij.

			Nadat het voedsel het lichaam binnengekomen is en is verteerd, gaat het proces verder. Ik ga me nu niet bezighouden met discussies over het lichamelijke proces, maar u weet dat er een proces is dat ‘opname’ wordt genoemd. De aders in het lichaam doen allemaal hun eigen taak en zo wordt het voedsel dat genomen is langzamerhand tot onderhoud en opbouw van het lichaam. Zo gaat het met het brood dat even geleden nog van mij onderscheiden was. Het wordt onafscheidelijk van mij. Het wordt in mijn systeem opgenomen. Het wordt een deeltje van mijzelf. Dit is het mooiste als je je voedt met Christus. Je hebt de waarheid over Hem geloofd, je hebt het overdacht tot je Hem hebt verteerd, een paar verborgen functies in je natuur nemen Hem op en zorgen dat Hij wordt opgenomen in je geestelijk leven. Kijk toch, mannen. Ik geloof dat Christus de vleesgeworden Zoon van God is. Ik geloof dat niet slechts als feit, zoals ik ook geloof dat er iemand bestaat als de tsaar van Rusland. Nee, ik zoek gered te worden door Hem Die Mens werd om mij te redden. Kijk nog verder. Ik geloof dat deze mensgeworden God mijn zonden in Zijn eigen lichaam droeg aan het hout. Ik geloof dat ik vergeven ben, nee, ik wéét dat ik vergeven ben, omdat Hij mijn zonden weggenomen heeft en er wat mij betreft een einde aan heeft gemaakt. Dat is het opnemen van de grote waarheid van de verzoening in het meest intieme deel van mijn geest.

			Ik wil het proces niet langer uitleggen. Ik wil dat u het in praktijk brengt. Geliefden, u die zich al zo vaak met Christus heeft gevoed, voed u op dit moment opnieuw met Hem. Denk aan Hem zoals u Hem kent en probeer meer van Hem te kennen. Maar grijp aan wat u al van Hem kent. Pers uit deze druiven het heilige sap. Trek de goddelijke steun uit deze waarheden, zoals ze voor uw geest bedoeld zijn. Zeg: ‘Deze waarheden zijn van mij. Ik leef ermee. Ik zou ermee willen sterven. Ik wil niets beters.’ Als u zich echt zo met Christus voedt, zal het erop neerkomen dat Christus en u één zijn. En niemand zal in staat zijn om u van Hem te scheiden of om Hem van u weg te nemen. Zoals het brood of het vlees dat u eet een deel van uzelf wordt, zo wordt Christus in uw diepste innerlijk opgenomen door een kinderlijk geloof. Hij wordt een levend en eeuwig deel van uzelf. En omdat Hij leeft, zult u ook leven, want Hij heeft u levend gemaakt en Hij leeft in u.

			Ik weet zeker dat u, als u heeft geleerd om u met Christus te voeden op de manier die ik beschreven heb, niets tegen de ‘bittere kruiden’ heeft die moesten worden gegeten bij het Pascha. O, nee! Die bittere kruiden geven pit aan het feest. Toen ik probeerde door te dringen tot het wezen van de tekst, dacht ik bij mezelf: ‘Ik heb dagelijks mijn bord vol bittere kruiden.’ Ze komen tot me in deze vorm: christelijke predikanten die ik heb opgeleid en die het geloof afzweren; christelijke mensen van wie ik dacht dat ze bekeerd waren, die zich goddeloos gedragen; en angsten over velen die niet zo veel zorg om hun ziel lijken te hebben als ik heb. O Christus, mijn gezegende Meester, Uw dienst is heel zoet, omwille van U. Maar op zichzelf… wee mij dat ik er ooit voor geboren ben! Maar de regel is: ‘met bittere kruiden moeten zij het eten’, laten we dus verdergaan met ons werk en de bitterheid die met onze dienst gepaard gaat erbij nemen. Misschien worden sommigen van u bespot vanwege hun godsdienst. Dat is uw bord met bittere kruiden. Of misschien bent u erg arm. Of mogelijk leert u meer van uw eigen onwaardigheid als u meer van Christus leert kennen. En die kennis van uzelf is als het eten van bittere kruiden. Want als een hongerige Israëliet een paaslam kreeg om zich mee te voeden, dan zal hij vast tevreden zijn geweest om de bittere kruiden erbij te nemen.

			De Israëlieten moesten het Pascha ook eten met ongezuurde broden. Gezuurd brood wordt door onze arme, gevallen natuur vaak lekkerder gevonden. Er is wat zelfverloochening voor nodig om het gist weg te nemen. We worden geroepen om onszelf te verloochenen omwille van Christus. En we moeten alle vormen van zonde wegdoen, alles wat gegist is, opdat we alles in Hem mogen hebben en in Christus alleen alles mogen vinden wat ons gehemelte verheugt en wat onze geest behaagt. Ja, neem uw gezuurde broden met al hun heerlijkheid weg en kom daarvoor in de plaats met de bittere kruiden en het ongezuurde brood. We zullen absoluut verzadigd worden, zolang het Paaslam op tafel staat en onze ziel zich met Hem voedt. Over dit eerste deel van mijn onderwerp wil ik verder niets meer zeggen. Maar ik bid dat u zich in de stilte van uw geest voedt met Christus Jezus.

			II. Dit brengt me bij het tweede punt, namelijk dat we Christus geheel moeten ontvangen. De Heere zegt met betrekking tot het Pascha: ‘Zij mogen er niets van over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er geen been van breken.’ Als we Christus ontvangen, moeten we Hem geheel ontvangen.

			We moeten de gehele persoon van Christus ontvangen. Eens hadden we Arius. Hij wilde Christus ontvangen als een goede man, maar niet als God. Maar u kunt Christus niet hebben, tenzij u Hem geheel heeft. Er waren er ook die het tegenovergestelde zeiden. Ze wilden Christus ontvangen als God, maar niet als bloedend, lijdend Mens. Maar u kunt Christus in het geheel niet ontvangen als u Hem niet geheel wilt hebben. U moet Hem hebben als gehele Persoon, als God en Mens, anders kunt u Hem in het geheel niet hebben en niet van Hem genieten als het voedsel van uw ziel.

			We moeten Christus ook ontvangen in al Zijn ambten. Hij is gekomen als Profeet, Priester en Koning. Wees gewillig om door Hem onderwezen te worden, om door Hem gewassen te worden, om door Hem geregeerd te worden. En let op: u kunt de Priester niet hebben, als u niet ook de Profeet wilt hebben. Hij kan ook uw Profeet niet zijn, als Hij niet uw Koning wordt. U moet Hem als gehele Christus hebben, met ongedeelde eer. Hij moet worden aanvaard als alles wat Hij belijdt te zijn, anders heeft u Hem helemaal niet.

			U moet Christus ook in Zijn hele werk hebben. Hij komt om uw zonde weg te nemen door Zijn bloed te storten en u zegt: ‘Ik wil Hem hebben.’ Maar luister. Hij komt om uw zondigheid weg te nemen en u te heiligen door het water dat met het bloed uit Zijn zij vloeide. U kunt niet de rechtvaardiging hebben en de heiliging wegnemen. U moet ze beide hebben en anders heeft u ze niet. De wet betreffende het Pascha was: ‘Zij mogen er niets van over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er geen been van breken.’ U moet Christus hebben zoals Hij in het Woord naar voren wordt gebracht, in alle delen van Zijn reddende werk.

			We moeten Christus ook hebben in Zijn gehele leer. Het voldoet niet als we zeggen: ‘Ik zal in Christus geloven als Hij de Bergrede uitspreekt en ons onderwijst over de ethiek van het gewone leven, maar ik zal niet in Hem geloven als Hij de geheimenissen van Zijn liefde voor Zijn discipelen openbaart op weg naar Gethsémané.’ U kunt Hem in het geheel niet hebben, tenzij u gewillig bent om alles te geloven wat Hij leert, voor zover u het weet, en om te geloven dat alles wat Hij zegt wel waar moet zijn, ook al heeft u er nu nog geen kennis van. U moet de Heere Jezus Christus aannemen als absoluut onfeilbaar, anders kunt u Hem in het geheel niet ontvangen.

			U moet Christus ook met al Zijn waarschuwingen aannemen. U moet zich niet afkeren als Hij zegt: ‘Zij zullen weggedaan worden in voor de eeuwige straf.’ U mag niet denken dat Zijn woorden daar te streng zijn. Wie vit op één woord van Christus heeft in werkelijkheid gevit op Christus Zelf. Een boot zinkt door één lek. Zo vernietigt het uw 
vertrouwen in Christus als u over één ding valt. Nee, neem elk woord dat Hij zegt en geloof het. Hang uw ziel eraan op en weet dat het waar is omdat Christus het heeft gezegd. U moet niets overlaten van dit gezegende Paaslam, u mag er geen been van breken.

			Zo moet het ook zijn met Christus in al Zijn geboden. Het is niet aan ons om te beredeneren waarom Hij ons iets gebiedt, maar het is onze taak om te doen wat Hij gebiedt. We moeten niet zeggen: ‘Dit is wezenlijk en dat niet.’ We moeten niet zeggen: ‘Ik zal dit doen wat Hij me gebiedt, maar dat gebiedt Hij me wel, maar ik doe het niet.’ Dan bent u geen discipel, dan bent u een opstandeling. U bent Zijn vriend niet, maar Zijn vijand als u de geboden eruit pikt die u gehoorzamen wilt. Hoe kan iemand een goed soldaat zijn als hij zijn kapitein slechts soms gehoorzaamt? Zo’n discipline, of liever, zo’n gebrek aan discipline kan in geen enkel leger getolereerd worden en zal ook niet kunnen blijven bestaan in de legers van de levende God. Nee, u moet de hele Christus aannemen met al Zijn geboden.

			En het moet ook zo zijn met betrekking tot Christus en Zijn Geest. Iemand zegt: ‘Christus is heel liefhebbend en ik zal ook liefhebben.’ Dat zegt u goed, broeder. Maar Christus was ook heel uitgesproken en sloot absoluut geen compromis. Bent u ook uitgesproken en compromisloos? Als dat niet zo is, zal uw liefhebbende geest u een eindje op weg helpen, maar slechts op de weg naar de verwereldlijking. De Geest van Christus is een volmaakte Geest, wie Die niet heeft, is niet van Hem. Het is niet aan ons om een van de eigenschappen van Zijn Geest te kiezen en te zeggen: ‘Dat zal ik navolgen.’ Nee, u moet handelen zoals Christus altijd handelde. Voor zover u in staat bent om Hem te volgen, zet uw voeten waar Hij Zijn voeten zet, doe wat Hij deed, in uw eigen maat en op uw eigen niveau. Alleen als de hele Christus volledig en getrouw wordt nagevolgd, brengt dat een volmaakt karakter voort.

			Geliefde vrienden, u ziet wat het onderwijs is. In de eerste plaats moet u zich voeden met Christus. En in de tweede plaats moeten we Hem geheel ontvangen. Maar ik betreur het dat hier mensen zijn die zich niet voeden met de hele Christus. Helaas! Sommigen doen dat niet eens ronduit uit eigenwijsheid. Maar ze kiezen en keuren, en daardoor laten ze hun zelfgenoegzaamheid en opstandigheid merken. Doe dat niet, doe dat toch niet, ik smeek het u. Maar voed u met de hele Christus, zoals de Israëlieten het paaslam in zijn geheel aten.

			Sommigen zijn door onwetendheid niet in staat om zich met de gehele Christus te voeden. Ze kennen Hem niet. Anders zouden ze Hem graag ontvangen. Laat onwetendheid niemand van u verhinderen om de heerlijkste gerechten van de tafel van Gods genade te genieten. Zeg tegen uzelf: ‘Ik weet maar weinig. Ik voel dat, als ik meer wist, ik alleen maar liever wilde weten wat Jezus me zou onderwijzen. En ik lever mezelf aan Hem uit zoals een blinde zich uitlevert aan zijn gids. Ik zeg tot Jezus: ‘Wat ik niet weet, leer me dat.’ Op die manier bent u tenminste gewillig om het hele Paaslam te eten, ook al zorgt onwetendheid ervoor dat u niet volledig begrijpt wat het is om Hem te ontvangen.

			Er zijn er ook die uit verlegenheid falen om zich te voeden met de gehele Christus. Ze zijn bang om een paar van de heerlijkste leerstellingen die Hij onderwijst tot zich te nemen, een paar van de zoetste onderdelen van het eeuwige verbond, wat van het krachtigste vlees van Zijn eeuwige plan, een paar uitgelezen gerechten vol merg met gezuiverde gerijpte wijnen (Jes. 25:6). Ik smeek u, deins niet terug. Want Christus gaf Zichzelf helemaal aan Zijn volk. Als er een kostbaar verbondswoord is, voed u daar dan mee. Als er een rijke belofte is, geloof die en geniet ervan. Christus weigert niets aan Zijn geliefden. Als u echt tot Zijn tafel komt en verlangt om alles te hebben wat in Hem is, neem het dan en wees niet bang. Hij zal u nooit terechtwijzen. Maar gerust gebruik van Christus, geliefden. Hij heeft Zelf de uitnodiging laten uitgaan: ‘Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefden’ (Hoogl. 5:1). Neem alles van Christus in uw ziel op, zo veel u kunt, tot u met Hem verzadigd bent. Kom met blijdschap en geniet vrolijk van aan alles wat Hij u gratis geeft. Wees niet bang.

			Ik denk niet dat het nodig is dat ik meer over dit tweede punt zeg. Ik zou alleen graag willen dat velen hier gewillig waren om te zeggen: ‘Ik wil de hele Christus hebben.’ Als u gewillig bent om Hem te hebben, dan is Hij van u. Als u Hem slechts vertrouwt, is Hij van u. U hoeft niets te doen. U hoeft Hem slechts te nemen, zoals u vanavond uw maaltijd hoopt te gebruiken. Ontvang Hem in uzelf als het voedsel van uw geest en Hij is voor altijd de uwe.

			III. Ik moet alleen nog een paar zinnen over het laatste punt zeggen. We moeten Christus samen met anderen ontvangen.

			Het Pascha was geen eenzelvige bedoening. Iemand die het gebruikte, sloot zich niet in zijn eentje op om een lam te roosteren, het op tafel te zetten en het helemaal alleen op te proberen te eten. Nee, het was een gezinsmaaltijd. Iedereen in huis die van het zaad van Israël was, de meester en de knechten, de man, de vrouw en de kinderen, kwam aan tafel en samen werden ze gevoed. O, ik vind het heerlijk om zelf van Christus te genieten. Ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, ik spreek voor mijzelf, en ik moet zeggen dat ik altijd meer van de dingen van God geniet als ik samen met u ben dan wanneer ik alleen ben. Het geeft zo’n heerlijke smaak om er samen met vrienden van te genieten dat Christus met ons is. We kunnen ons in de eenzaamheid verheugen in Hem, gezegend zij Zijn Naam. We kennen de zoetheid van de eenzame gemeenschap met Christus, maar we houden er nog meer van om de zegen te delen met andere christenen.

			Ik zou de weg naar de eeuwige stad niet alleen willen gaan. Ik zou veel liever samen met Christen reizen, en met Christinne, en met al die kleintjes, met het hele gezin, en met Moedig en met al die anderen. Samen konden ze zo heerlijk praten. En toen ze de reuzen ontmoetten, kon iemand zo’n kleintje overeind helpen als hij neergeslagen werd en hem bemoedigen. Wat was het goed voor dat arme schepsel meneer Lichtvertraagd, die altijd op krukken liep, en voor de arme Kleingeloof, en voor meneer Neerslachtig en mejuffrouw Zeerbevreesd om in zulk goed gezelschap te verkeren! Het zou een moeizame reis voor hen zijn geweest als zij de hele weg naar de eeuwige stad alleen hadden moeten gaan. Maar u weet dat ze vrolijk werden toen ze samen gingen reizen. U herinnert zich dat ze zo juichten toen het hoofd van reus Wanhoop was afgeslagen dat meneer Lichtvertraagd met zijn krukken begon te dansen, ook al had hij zoiets nooit eerder gedaan. Het is wonderlijk hoeveel vreugde de christelijke gemeenschap en de heilige omgang met elkaar geven. Het is dus goed dat u het Pascha samen eet, en niet alleen. Het is goed dat u zich in Christus verheugt in gezelschap van anderen die zich ook in Christus verheugen.

			De eersten met wie we Christus samen zouden moeten ontvangen, zijn onze gezinsleden. Hoe staat het, broeder, met uw gezinsleden? Zijn ze allemaal al bekeerd? Zijn ze allemaal gered? Als dat niet zo is, zucht dan tot de Heere dat Hij de rest van hen ook bij het Pascha brengt. Sommigen van u zullen straks moeten vertrekken als wij blijven om het avondmaal te houden2. Sommige echtgenoten onder u moeten hun vrouwen hier achterlaten. U moet naar huis gaan of naar de galerij waar de toeschouwers zitten. Bedenk echter dat er geen toeschouwers zijn in de hemel. Die laatste dag zal onderscheid aanbrengen. Het zal vreselijk zijn om voor eeuwig gescheiden te zijn van hen die we liefhebben. Het zal het grootste geluk zijn als we in de hemel ons ongedeelde gezin ontmoeten.

			Toch was dat voor een Jood die zijn gezin aan tafel ontmoette en het paasmaal at niet de grootste vreugde, want hij bedacht dat ze overal waar een Israëlitisch gezin was hetzelfde deden. Het hele uitverkoren volk van God was één in het houden van dit gedenkfeest. Zo is heel het volk van God één in Christus Jezus. Ik heb gemeenschap met hen die op allerlei manieren van mij verschillen. Ik denk dat er een gemeenschap der heiligen is die we niet kunnen beperken. Als er leven in u zit en er zit leven in mij, kunt u het mis hebben en ik kan het mis hebben op sommige punten, maar dat éne leven in ons zal ervoor zorgen dat we gemeenschap hebben met Jezus. Misschien gehoorzaamt u niet al Christus’ geboden en zeg ik tegen u: ‘Ik kan niet samen met u avondmaal vieren.’ Maar ik kan niet voorkomen dat ik gemeenschap met u heb als u in het lichaam van Christus bent. Gemeenschap is de polsslag van het lichaam en tenzij ik mijn vinger afhak, kan ik niet voorkomen dat ik gemeenschap heb met mijn vinger. Mijn vinger kan erg vies zijn. Ik kan er een rode lap om doen en zeggen: ‘Alsjeblieft, ik zal je ervan weerhouden om de rest van mijn lichaam aan te raken.’ Maar dat zal niet helpen. Zolang het lichaam leeft en de vinger leeft, is er gemeenschap. Het bloed van het leven moet door de vinger blijven vloeien. Op dezelfde manier, lieve broeders, zien we veel heiligen van God die het zonder twijfel bij het verkeerde eind hebben en die veel gebreken hebben, maar van wie we geloven dat ze kinderen van God zijn. En wie vergist zich niet? Wie is zonder gebrek? Maar als het leven van God in hen is, is er gemeenschap, ongeacht alle regels en regeltjes. Dat is de gemeenschap van het leven in het Hoofd van de kerk. Het klopt door alle leden en zal dat altijd doen. Ik hoop vanavond tot het avondmaal te komen en de gemeenschap te vieren met alle verlosten van de Heere, zowel op aarde als in de hemel. Ja, ook met hen die al honderden jaren geleden de aarde verlaten hebben. En door het geloof hoop ik iets van gemeenschap te genieten met de generaties die nog niet geboren zijn en die in de volheid van de tijd zullen komen om de Heere te kennen.

			Dank God, velen van ons weten wat het is om gemeenschap met Christus te hebben, zoals ze weten wat het is om gemeenschap met Zijn volk te hebben! Zowel individueel als in de samenkomst hebben we vaak ervaren hoe zoet de gemeenschap met onze Heere is. Soms werd Hij aan de tafel duidelijk voor u afgeschilderd als de Gekruisigde. Soms sprak Hij ‘s nachts op ons bed met ons. Ik weet wat het is om op te zitten en geen poging meer te doen om in slaap te vallen om die overstromende vreugde die Zijn goddelijke aanwezigheid gaf maar niet te verliezen. Soms was ik bang om ‘s morgens op te staan, omdat ik het moment van bewuste gemeenschap met Hem zou verbreken als ik naar beneden zou lopen. Onze Heere Jezus is zo dicht bij Zijn volk en er zijn momenten dat we zo’n heerlijke omgang met Hem hebben dat we in waarheid kunnen zeggen dat dat het eeuwige leven is. Dan zingen we:

			Ik sta op de berg van God
met zonlicht in mijn ziel.
Ik hoor de stormen in het dal beneden.
Ik hoor de donder rollen.

			Maar ik heb rust in U, mijn God,
onder deze prachtige luchten.
Op de hoogte waar ik sta,
kan geen storm of wolk ooit komen.

			O, dit is leven, dit is vreugde,
mijn God, U zo te vinden,
Uw aangezicht te zien, Uw stem te horen,
en Uw liefde geheel te kennen.

			God geve ons meer van die gezegende gemeenschap, omwille van onze Heere Jezus Christus!

			Amen.

			Diepten en hoogten

			‘… de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.’ (Hebreeën 1:1-3)

			Vanavond hoef ik niets anders te doen dan Jezus Christus preken. Dat was het oude onderwerp van de eerste christelijke predikers: ze waren dagelijks in de tempel en braken van huis tot huis brood en preekten Jezus Christus. Toen Filippus naar de stad Samaria afdaalde, preekte hij Christus aan hen. Toen hij met de Ethiopische eunuch in diens wagen zat, preekte hij hem Jezus. Zo gauw Paulus bekeerd was, preekte hij Christus in de synagogen. Deze keer vinden we het het opmerken waard dat onze tekst al zo uitgekauwd is. We zullen niet beschaamd worden als we preken wat de apostelen preekten, en wat de martelaren en de puriteinen preekten. We hopen dit heerlijke Evangelie van de gezegende God te verkondigen zolang we leven. En we hopen dat er, als onze generatie van predikers gestorven zal zijn, altijd opvolgers zullen zijn die vastbesloten zijn om niets te weten dan ‘Jezus Christus en Die gekruisigd’, tenzij de Heere terugkomt. Want tenslotte is dat het onderwerp dat de mensen het meest van alles nodig hebben. Ze kunnen naar andere dingen verlangen, maar niets zal de echte, diepe behoefte van hun natuur verzadigen dan Jezus Christus en de redding door Zijn kostbare bloed. Hij is het Brood des levens dat uit de hemel neergedaald is. Hij is het Water des levens, als iemand daarvan drinkt, zal hij nooit meer dorst hebben. Daarom behoren wij vaak bij dit thema stil te staan. Het is het meest noodzakelijke voor de mensenkinderen.

			Dit is ook het onderwerp dat God de Heilige Geest graag zegent. Ik weet zeker dat Hij de prediking eert naar de mate waarin die naar Christus smaakt. Andere dingen zijn Hem om het even. Ik kan veel preken over de kerk, maar de Heilige Geest neemt niet de dingen uit Christus om de kerk te verheerlijken. Ik kan leer of leven preken, los van Christus. Dat zou een bolster zonder vrucht zijn. Maar als Jezus Christus het alles zoet maakt en overal smaak aan geeft, zal de Heilige Geest graag op onze bediening rusten en die levend en krachtig maken tot de bekering van mensen. En, lieve vrienden, ik weet zeker dat de prediking van Christus altijd zoet zal zijn in de oren van Zijn eigen volk. ‘Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief’ (Hoogl. 1:3). Dit thema is ook wat God de Vader het meest behaagt. Hij houdt ervan om Zijn Zoon te verhogen en te verheffen. Hij verheugt Zich in Zijn Zoon. Wie zich in Zijn Zoon verheugt, is een vriend van God. Als Jezus Christus wordt verhoogd, is het zoals God de Vader het wil hebben en zoals de Heilige Geest het wil hebben. En waar dit het geval is, kunnen we verwachten dat we zegels op onze bediening ontvangen en zielen winnen voor de dienst.

			Vandaag wil ik als het ware Jezus Christus voor Zichzelf laten spreken. Ik kan niet voor Hem spreken zoals Hij dat voor Zichzelf kan. Zou ik mijn kaars bij de zon houden om zijn licht te openbaren? Zeker niet. Daarom zal ik met bestudeerde eenvoud proberen om de tekst u voor te stellen en er zo over te spreken dat u niet zozeer terugdenkt aan wat ik erover heb gezegd als wel aan wat de tekst zelf zegt.

			Mijn thema is de Zaligmaker, de enige Zaligmaker. De Zaligmaker moet u redden, anders gaat u verloren. ‘Want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden’ (Hand. 4:12). Ik sta op het punt om over Hem te gaan spreken en ik denk dat iedereen die zich bewust is van de noodzakelijkheid om gered te worden alleen maar over Hem wil horen en wil weten hoe hij tot Hem kan gaan en hoe Hij hun Zaligmaker kan worden. En als hem dit slechts kan worden verteld, zal hij maar al te graag luisteren.

			I. Eerst zal ik dus spreken over Wie de Zaligmaker is. Laat me de tekst nog eens voor u lezen: ‘De Zoon’ – dat is Gods Zoon – ‘Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord.’ Dat is Wie Jezus is.

			II. In de tweede plaats zal ik spreken over wat Jezus deed: ‘nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht.’

			III. In de derde plaats wil ik u vertellen waarvan Hij nu geniet: Hij ‘heeft Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.’

			I. Er bestaat geen taal die volledig uit kan drukken Wie Jezus is. Toch moet ik met het genadige onderwijs van de Heilige Geest vertellen wat ik van Hem ken.

			In de eerste plaats is Jezus Gods eigen Zoon. Wat weet ik over die wonderlijke waarheid? Als ik die moet proberen uit te leggen en moet spreken over de eeuwige generatie, zou ik u slechts naar diepten leiden waar ik al spoedig de weg niet meer weet en het is waarschijnlijk dat u daar zou verdrinken in de woordenvloed die ik nodig zou hebben. De godheid kan niet worden uitgelegd, maar moet aanbeden worden. En het zoonschap van Christus moet worden aanvaard als een geopenbaarde waarheid, het moet worden begrepen door het geloof, ook al kan het niet begrepen worden door het verstand. De kerkvaders hebben veel pogingen ondernomen om de relatie tussen de twee goddelijke Personen, de Vader en de Zoon, te verklaren. Maar die uitleg had beter nooit gegeven kunnen worden. Want de beelden die ze gebruikten, zijn feilbaar en leiden tot misvattingen. Voor ons is het voldoende om in de zo gepaste taal van de geloofsbelijdenis van Nicea te zeggen dat Christus ‘God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God’ is. Hij is gelijk aan de Vader, maar hoe dat is, weten we niet. Hij staat in de meest intieme relatie tot de Vader die maar mogelijk is – een relatie van intense liefde en vreugde, zodat de Vader over Hem zegt: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon.’ Ja, Hij is één met de Vader, zodat je Hen niet scheiden kunt. Toen Filippus Hem vroeg: ‘Toon ons de Vader’, zei Hij Zelf: ‘Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is’ (Joh. 14:6).

			Laat ik hier even stoppen om tot iedereen die redding zoekt te zeggen: ‘Wat moet het een troost voor u zijn dat Hij, Die gekomen is om mensen te redden, goddelijk is! Daarom zal niets onmogelijk voor Hem zijn. Nee, ik zeg niet slechts dat Hij goddelijk is, ik ga een stap verder: Hij is God Zelf. Christus Jezus is God en omdat Hij God is, is niets onmogelijk of zelfs maar moeilijk voor Hem. Hij is in staat om u te redden, wie u ook bent. Ook al bent u gekomen tot aan het uiterste randje van de eeuwige verwoesting, u kunt niet buiten het bereik van almacht zijn. En almacht is inherent aan het God-zijn. O, lieve vrienden, verheug u in deze wonderlijke waarheid. Hij Die een Baby in Bethlehem was, is de vleesgeworden God! Hij Die zo vermoeid bij de bron in Sichar zat, is de vleesgeworden God. Hij Die geen plek had om Zijn hoofd neer te leggen, is de vleesgeworden God. En het is Hij Die dat indrukwekkende werk om mensen te behouden op Zich genomen heeft. Daarom mogen mensen hopen en op Hem vertrouwen. We hoeven ons niet te verwonderen dat de engelen, toen ze hoorden van de komst van Christus op aarde, zongen: ‘Ere zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’ Want God had Zelf de menselijke gedaante aangenomen om de mensenkinderen te verlossen. Zo zijn de eerste woorden van onze tekst, ‘de Zoon’, vol vreugde.

			Zie nu dat Jezus Christus in de tweede plaats de Erfgenaam van alles is. Over welke natuur van Christus spreekt de apostel als hij zegt dat Hij Hem Erfgenaam van alles gemaakt heeft? Ik denk niet dat Paulus hier onderscheid aanbrengt tussen de twee naturen, alsof dit slechts de ene of de andere natuur betrof. Maar hij spreekt over de Persoon van Christus en in die Persoon is Hij God en in diezelfde Persoon is Hij zeer zeker en zeer waarachtig Mens. Maar we moeten deze beschrijving van Jezus Christus, dat Hij gemaakt is tot Erfgenaam van alles, lezen met betrekking tot Zijn Persoon als Mens, en als God en Mens samen. Want als alleen God is Christus noodzakelijk al de Erfgenaam van alles, zonder dat Hij dat gemaakt hoefde te worden. Maar in Zijn complexe Persoon als God en Mens, heeft de Vader Hem gemaakt tot Erfgenaam van alles.

			En wat anders kan dit betekenen dan dat Christus alle dingen bezit, zoals een erfgenaam zijn erfenis bezit? Christus is Heere van alle dingen, zoals een erfgenaam heer en meester wordt te midden van zijn broers. Deze benoeming moet stap voor stap werkelijkheid worden, want er staat: ‘Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn’ (Hebr. 2:8). Christus is Heere van alle engelen. Geen seraf spreidt zijn vleugels zonder een gebod van de ‘Erfgenaam van alle dingen.’ Er zijn geen onbekende goede geesten die buiten het machtsgebied van deze Godmens, Christus Jezus, vallen. Zelfs de gevallen engelen zijn verplicht om te buigen voor Zijn almacht. Dat geldt ook voor alle dingen hier beneden, alle materie, alle mensen, of ze nu wel of niet wedergeboren zijn. God heeft Hem macht gegeven over alle vlees, om eeuwig leven te geven aan zovelen als de Vader Hem gegeven heeft. Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen (1 Kor. 15:27). ‘De heerschappij rust op Zijn schouder’ (Jes. 9:5). Hij is de Erfgenaam, oftewel de Meester en Eigenaar van alle dingen, laat ik zeggen, van alle soorten zegeningen, van alle soorten genade, want ‘het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou’ (Kol. 1:19). Zo zeker als de tijd voortwentelt en je de minuten weggetikt ziet worden op de wijzerplaat, zo zeker komt het uur dat Christus overal erkend zal worden als Koning der koningen en Heere der heren. Ik hoor het geroep al klinken van alle delen van de bewoonbare wereld, en van de hemel en de gehele ruimte: ‘Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden!’ (Openb. 19:6). Ieder moet zich gewillig, en anders tegen zijn zin, onderwerpen aan Zijn invloed, want Zijn Vader heeft Hem tot Erfgenaam van alle dingen gemaakt.

			Naar mijn gedachte is ook dit een wonderlijke bemoediging voor iedereen die redding zoekt. Christus heeft alle dingen in Zijn hand die nodig zijn om u te redden, arme zondaar. Soms moet een arts tegen een zieke die hij voor zich heeft zeggen, bijvoorbeeld als hij aan boord van een schip is: ‘Ik denk dat ik uw ziekte zou kunnen genezen als ik maar dat en dat geneesmiddel kon krijgen. Maar helaas heb ik dat medicijn niet voorhanden.’ Of de dokter moet tegen de patiënt zeggen: ‘Ik geloof dat een operatie het gewenste effect zou hebben, maar ik heb het instrument niet dat daarvoor nodig is.’ De grote Zielenarts zal nooit op die manier hoeven spreken, want de Vader heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. O, hebben wij Hem niet gezien als de heerlijkheid van de Vader, vol van genade en waarheid (Joh. 1:14)? U, grote zondaar, u, zwarte zondaar, Christus mist de kracht niet om u te redden. Als u komt en uzelf aan Hem toevertrouwt, zal Hij nooit hoeven zoeken naar een zalf voor uw wonden of naar middelen en lappen om die rottende zweren van u te verbinden! Nee, Hij is Erfgenaam van alle dingen. Dus ik zeg nogmaals: ‘Halleluja!’ als ik Hem aan u preek als de gezegende Zaligmaker van zondaren, de Zoon van God, de Erfgenaam van alle dingen.

			Let er ook op dat Jezus Christus de Schepper is: ‘door Wie Hij ook de wereld3 gemaakt heeft.’ Hoeveel werelden er zijn, weten we niet. Het kan waar zijn dat al die majesteitelijke bollen die uitgestrooid zijn over de nachtelijke hemel, werelden zijn die door intelligente wezens worden bewoond. Het is veel makkelijker om te geloven dat dat zo is, dan dat dat niet zo is, want God heeft al die prachtige huizen niet gebouwd om ze onbewoond te laten. Het zou irrationeel zijn om aan te nemen dat al die ontelbare reusachtige werelden die veel groter zijn dan dit kleine spikkeltje in Gods grote universum, allemaal zonder bewoners zouden zijn. Maar het doet er niet toe hoeveel werelden er zijn. God maakte ze allemaal door Jezus Christus: ‘Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is’ (Joh. 1:3). Ik zie Hem als het ware bij het aambeeld van almacht staan. Hij hamert de werelden, die als vonken naar alle kanten vliegen bij de slagen van Zijn majestueuze arm. Christus was daar, de wijsheid en de kracht van God, zoals Paulus Hem noemt (1 Kor. 1:24). Hij schiep alle dingen. Ik houd ervan om te bedenken dat Degene Die alle dingen schiep ook onze Zaligmaker is, want daardoor kan Hij in mij een rein hart scheppen en een standvastige geest in mijn binnenste vernieuwen (Ps. 51:12). En als ik een geheel nieuwe schepping nodig heb – en dat heb ik – is Hij tegen die taak opgewassen. Mensen kunnen het kleinste mugje dat in de zomeravondzon danst nog niet scheppen. Mensen kunnen zelfs geen eenvoudig stofdeeltje scheppen. Maar Christus schiep alle werelden. Daarom kan Hij nieuwe schepsels van ons maken door de wonderlijke kracht van Zijn genade. O zondaars, kijk toch wat een machtige Zaligmaker er voor u beschikt is. Zeg nooit dat u Hem niet vertrouwen kunt! Ik ben het helemaal met meneer Hyatt eens. Op zijn sterfbed werd hem gevraagd: Kunt u met uw hele hart op Christus vertrouwen?’ Hij zei: ‘Als ik een miljoen harten had, zou ik met elk van die harten Christus kunnen vertrouwen.’ U mag dat ook. Als u evenveel harten had als God ooit gemaakt heeft en u stapelde alle zonden die de mensen ooit hebben gedaan op uzelf, zou u Hem, Die de Zoon van God is, nog steeds mogen vertrouwen, ‘die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.’ 

			Ga nog iets verder en zie hoe Christus vervolgens wordt genoemd: de afstraling4 van Gods heerlijkheid. Bedek uw ogen, want u kunt dit wonderlijke gezicht niet zien zonder erdoor verblind te worden. De Revised Version noemt het ‘het schijnsel5 van Zijn heerlijkheid’, maar ik zie niet zo veel meer in die uitdrukking dan in het woord ‘glans’. Sommige commentaren zeggen – en dat is nog niet zo’n slecht beeld, maar we moeten geen enkel beeld te ver doortrekken – dat Jezus hetzelfde is ten opzichte van de heerlijkheid van God als het licht is ten opzichte van de zon. Hij is de glans van die glorie. Dat wil zeggen dat er geen glorie in God is die niet ook in Christus is. En als die glorie haar climax bereikt, als God, de altijd Heerlijke het meest heerlijk is, ligt die allergrootste heerlijkheid in Christus. O, dit wonderlijke Woord van God, dit toppunt van de godheid, deze verzameling van alle gezegende eigenschappen in al hun oneindige heerlijkheid! Dit zult u allemaal vinden in de persoon van de Godmens, Christus Jezus. In deze woorden ‘de afstraling van Gods heerlijkheid’ zit al een hele preek, maar die kan ik vanavond niet houden, want dan kom ik niet door de rest van mijn tekst heen.

			Laten we dus verdergaan met de volgende zin: en de afdruk van Zijn zelfstandigheid6. Een minuut geleden zei ik tegen u: ‘Bedek uw ogen’, maar nu ik aan de uitzonderlijke helderheid denk die in deze woorden ‘de afdruk van Zijn zelfstandigheid’ ligt, kan ik wel zeggen: ‘Sluit ze.’ Alles wat God is, is Christus. In Christus Jezus vinden we de absolute gelijkenis van God, de godheid van de godheid, de goddelijkheid van de goddelijkheid. Dr. John Owen houdt ervan om de geestelijke betekenis van de brief aan de Hebreeën uit te leggen aan de hand van de typen in het Oude Testament. Dat is precies wat Paulus zelf ook deed onder leiding van de Heilige Geest. John Owen legt uit wat de heerlijkheid van de glorie van de Vader is door de Shechinah te betrekken op de troon van de genade7, die in de tabernakel het enige zichtbare teken was van de aanwezigheid van God. Er wordt gezegd dat er een buitengewoon helder licht scheen van tussen de cherubim. Christus is God Die Zich toont in Zijn helderheid. Ook droeg de hogepriester op zijn voorhoofd een gouden plaat met daarop duidelijk in het Hebreeuws gegraveerd: ‘De heiligheid van de HEERE.’ Dr. Owen denkt dat de uitdrukking ‘de afdruk van Zijn zelfstandigheid’, als het ware de uitgesneden inscriptie van God, refereert aan het bord op het voorhoofd van de hogepriester, dat de heerlijke heelheid of heiligheid van Jehova, Zijn grote heerlijkheid, representeerde. Of de apostel daar nu wel of niet aan refereerde, u en ik moeten de schoenen van onze voeten doen in aanwezigheid van Christus, ‘de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn zelfstandigheid.’ Voor mij zijn deze woorden als de doornstruik waarin God woonde en die toch niet werd verteerd, al staan al deze woorden in vlam. Wat zal ik hier nog meer over zeggen?

			Als Christus nu helemaal is zoals Paulus Hem beschrijft, wie durft Hem dan nog de rug toe te keren? Als dit de Herder is Die gekomen is om het verloren schaap te zoeken, o, arm verloren schaap, wil je dan niet door Hem gevonden worden? Als dit Gods gezant is, Die in het karmozijnrode gewaad van Zijn eigen bloed komt om de mensenkinderen te verlossen, wie zal dan de vrede weigeren die Hij brengt?

			Let nog eens op wat Christus is als ik het zesde punt uit de beschrijving van de apostel bespreek: Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord. Denk hier eens over na! Deze grote wereld van ons wordt gedragen door het woord van Christus. Als Hij niet sprak om zijn bestaan te doen voortduren, zou hij terugvallen in het niets waaruit hij voortkwam. Er bestaat geen wezen onafhankelijk van de Middelaar, behalve de altijd gezegende Vader en de Geest. ‘Alle dingen bestaan tezamen door Hem’ (Kol. 1:17), dat wil zeggen dat alle dingen door Hem bij elkaar gehouden worden. Zoals deze pilaren de galerij overeind houden, of zoals een fundament een huis overeind houdt, zo draagt Jezus Christus alle dingen door Zijn krachtig woord. Denk alleen hier al eens over na: die ontelbare werelden van licht die de oneindige ruimte eruit laten zien alsof ze met goudstof besprenkeld was, zouden allemaal uitdoven, zoals zo veel stervende sterren, en ophouden te bestaan als Christus, Die op Golgotha stierf, niet langer wilde dat ze zouden blijven bestaan. Ik kan uit mijn tekst niet alle wonderlijke waarheden halen die erin liggen. Ik wilde wel dat ik dat kon. Maar het is zeker dat als Christus alle dingen kan dragen, Hij mij ook kan dragen. Als Zijn krachtig woord de hemel en de aarde draagt, kan datzelfde woord u zeker houden, arm, bevend hart, als u Hem vertrouwt. Het is niet nodig dat u hier bang voor bent. Kom en beproef het zelf. Mag Zijn gezegende Geest u in staat stellen om dat nu te doen!

			Aangezien de zee zo groot is, kan ik gemakkelijk blijven dralen, maar ik moet me haasten naar het volgende punt.

			II. Volg me met uw oor en uw hart als ik nu spreek over wat Jezus deed.

			Hij Die alles is wat ik heb proberen te beschrijven, wat deed Hij? In de eerste plaats bracht Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand. Luister naar deze wonderlijke woorden. Sinds de tijd begon was er niet zo’n moeilijke taak. De oude fabel spreekt over de vuile stallen van Augias, vuil genoeg om een heel land te vervuilen, die Hercules schoonmaakte. Maar onze zonden zijn vuiler dan een augiasstal. Mesthopen zijn lekker, vergeleken met deze gruweldaden. Wat een vernederende taak lijkt het voor Christus om ons van onze zonden te reinigen! Toch ging de heilige Christus, Zelf niet in staat tot zonde, gebukt onder de reiniging van onze zonden. Ik wil dat u mediteert over dat wonderlijke werk. Bedenk dat Hij het deed voordat Hij terugging naar de hemel. Is het niet wonderlijk dat Christus onze zonden wegdeed zelfs voordat we die begaan hadden? Daar lagen ze, voor Gods aangezicht, alsof ze al bestonden in al hun afstotelijkheid. Maar Christus kwam en deed ze weg. Dit moet ons er zeker toe brengen om het Hooglied te zingen. Voordat ik zondigde, deed Hij mijn zonden weg. Hoe vreemd het ook is, het is zo.

			Verder zegt de apostel dat Christus ons van zonden reinigde door Zichzelf. Dat wil zeggen dat Hij het deed door Zichzelf plaatsvervangend te offeren. De zonden konden niet worden weggedaan dan alleen doordat Christus de last ervan droeg. En Hij versloeg ze. Hij droeg alles waaraan mensen schuldig waren vanwege hun overtreding van Gods wet, en God aanvaardde Zijn offer als een gelijkwaardige vergoeding. Zo reinigde Hij ons van onze zonde. Hij deed niet iets waardoor onze zonden weggedaan zouden kunnen worden, maar Hij nam ze Zelf weg, werkelijk, daadwerkelijk, echt, volledig. Hoe deed Hij dat? Door Zijn prediking? Door Zijn leer? Door Zijn Geest? Nee, ‘door Zichzelf.’ O, dat is zo’n gezegend woord! De Revised Version heeft het weggelaten, maar de Bijbel leert deze leer keer op keer. ‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout’ (1 Petr. 2:24). Hij is ‘door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen!’ (Hebr. 9:12-14). Hij gaf Zichzelf voor ons, niet slechts Zijn bloed, maar alles waaruit Hij bestond: Zijn godheid, Zijn mensheid. Alles wat Hij had en alles wat Hij was, gaf Hij als zoenoffer voor ons. Kan iemand van u die prijs op waarde schatten? De daden van die Ene, goddelijk als Hij is, zijn goddelijke daden. En er is een gewicht en een kracht in die niet in de beste daden van mensen of zelfs van alle heilige engelen kan liggen. Door Zichzelf reinigde Hij ons van onze zonden.

			Laat elke gelovige nu op zijn tenen gaan staan en omhoogkijken als hij zijn zonden wil zien. Zal hij ze daar zien? Nee. Als hij naar beneden kijkt, zal hij ze daar zien? Nee. Als hij om zich heen kijkt, zie hij ze dan? Nee. Als hij naar binnen kijkt, zal hij ze daar vinden? Nee. Waar moet hij dan zoeken? Waar hij maar wil, want hij zal ze nooit meer zien, volgens die oude belofte: ‘In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zal gezocht worden naar de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn, en naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik laat overblijven’ (Jer. 50:20). Zal ik u vertellen waar uw zonden zijn? Christus deed ze weg en God zei dat Hij al onze zonden achter Zijn rug geworpen had (Jes. 38:17). Waar is dat? Alle dingen liggen open voor God. Ik zou niet weten waar ‘achter Gods rug’ kan zijn. Het is nergens, want God is overal aanwezig en ziet alles. Daar zijn mijn zonden dus. Ik spreek met de grootste eerbied als ik zeg dat ze daar zijn waar Jehova Zelf ze nooit meer zien kan. Christus heeft ze zo weggedaan dat ze niet meer bestaan. De Messias kwam om de overtreding uit te delgen en een einde aan de zonde te maken en dat heeft Hij gedaan.

			O gelovige, als Hij er een eind aan gemaakt heeft, is het geëindigd. Wat kan er nog van over zijn? Hier is een mooie tekst voor u. Ik houd ervan om er vaak over te mediteren als ik alleen ben: ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan’ (Ps. 103:12). Dat deed Hij aan Golgotha’s kruis. Daar reinigde Hij heel Zijn volk werkelijk, uiteindelijk, totaal, compleet en eeuwig van hun zonden door die op Zichzelf te nemen. Hij droeg alle afschuwelijke gevolgen. Hij vernietigde en doofde ze uit, gooide ze in de diepe zee en deed ze voor eeuwig weg. En dat deed Hij allemaal ‘door Zichzelf.’ Het was werkelijk verbazingwekkende genade die Hem deed bukken onder deze reiniging, deze verdelging, deze verzoening van de zonde. Omdat Hij was Wie en Wat Hij was, deed Hij dat grondig, volmaakt. Hij zei: ‘Het is volbracht’, en ik geloof Hem. Ik geef niet toe, dat kan ik niet, dat er ook maar iets van ons aan dat volmaakte werk moet worden toegevoegd of dat er iets van ons gevraagd wordt om de uitdelging van onze zonden te vervolmaken. Degenen voor wie Christus is gestorven, zijn gereinigd van hun schuld en ze mogen hun weg in vrede vervolgen. Hij werd een vloek voor ons gemaakt en er blijft niets dan zegen voor ons over.

			III. Nu moet ik het ten slotte hebben over wat Christus nu geniet: Hij heeft Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hemelen. Hier moet ik opnieuw zeggen dat ik niet dieper kan. Ik moet zwemmen, maar ik ben niet zo’n goede zwemmer in zulke gezegende wateren als deze.

			Ongetwijfeld wordt hier gerefereerd aan de hogepriester die op de grote verzoendag toen het offer was gebracht, zichzelf voor God stelde. Christus, onze grote Hogepriester, heeft eens en voor allen Zichzelf als offer voor de zonde gegeven en is nu binnengegaan in de meest heilige plaats. Daar zit Hij aan de rechterhand van de Majesteit in de hemelen.

			Let er in de eerste plaats op dat dit rust inhoudt. Als de hogepriester achter het voorhangsel ging, mocht hij niet zitten. Hij stond, met heilig beven, en droeg de schaal met offerbloed tot voor de schitterende troon van genade. Maar onze Zaligmaker zit nu aan de rechterhand van de Vader. De hogepriester van vroeger was nog niet klaar met zijn werk. Het volgende jaar was er weer een zoenoffer nodig. Maar onze Heere heeft Zijn verzoening volmaakt en nu ‘is er geen offer voor de zonde meer nodig’ (Hebr. 10:18), want er is geen zonde meer die moet worden weggenomen. ‘Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt’ (Hebr. 10:12-14). Daar zit Hij en ik weet zeker dat Hij niet zou zitten als Hij de redding van Zijn volk niet had afgemaakt. Jesaja werd lang daarvoor al geïnspireerd om op te schrijven wat de Messias zou zeggen: ‘Omwille van Sion zal Ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal Ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel’ (Jes. 62:1). Maar nu rust Christus. Mijn oog kan Hem door geloof daar zien zitten, en ik weet dat

			Het reddend werk van de liefde is gedaan,
de strijd gestreden, de overwinning behaald.

			Let er vervolgens op dat Christus zit op de plaats van eer: aan de rechterhand van de Majesteit in de hemel. Natuurlijk praten we nu in beeldspraak en u moet dit niet letterlijk opvatten. Jezus zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij woont daar met de hoogste eer en waardigheid die maar verkregen kan worden. Alle engelen aanbidden Hem en allen die met Zijn bloed gewassen zijn, vereren hem dag zonder nacht. 

			De Vader vindt vreugde in het eren van Hem.
De hoogste plek die de hemel biedt,
is de Zijne, komt Hem toe,
De Koning der koningen en Heere der heren,
het eeuwig licht van de hemel.

			Jezus zit niet slechts op de plaats van eer, maar Hij bezet ook de plaats van veiligheid. Niemand kan Hem nog pijn doen, niemand kan Zijn doelen verhinderen of Zijn wil negeren. Hij is aan de krachtige rechterhand van God. In de hemel boven en op de aarde beneden en in de wateren onder de aarde en op elke ster is Hij de hoogste Heer en Meester. En wie niet voor Hem wil buigen, zal worden gebroken met een ijzeren roede. Hij zal hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Daarom is Zijn zaak veilig. Zijn Koninkrijk staat vast, want Hij zit aan de rechterhand van macht.

			En ten slotte betekent Christus’ plaats aan Gods rechterhand de eeuwige zekerheid van Zijn beloning. Het is niet mogelijk dat Hij beroofd wordt van wat Hij kocht met Zijn bloed. Ik beef als ik sommige mensen hoor spreken over de teleurstelling van Christus, Die stierf voor iets wat de de mensen Hem zouden kunnen geven als zij wilden, maar wat zij Hem mogelijk ook zouden kunnen onthouden. Ik beef als ik hen hoor spreken over Zijn dood als iets onzekers om iets tot stand te brengen wat Hij niet kende. Voor zulke uitdrukkingen koop ik niks. Ik verwacht te krijgen wat ik betaal. En Christus zal hebben wat Hij met Zijn eigen bloed gekocht heeft, zeker gezien het feit dat Hij weer leeft om op te eisen wat Hij kocht. De Zaligmaker zal nooit worden verslagen of worden teleurgesteld. Hij had Zijn kerk lief en gaf Zichzelf voor haar. Hij verloste Zijn geliefden uit de mensen. En Hij zal allen krijgen die Hij kocht. ‘Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden’ (Jes. 53:11). Laten we daarom nogmaals zeggen: ‘Halleluja!’ en neervallen om Hem te aanbidden. Het schijnt me toe dat er geen beter bewijs is voor de natuurlijke blindheid van de mensen dan dat de mensen niet naar Jezus gaan en Hem niet vertrouwen. O zondaren, als de zonde uw hart gezond had gehouden, zou u onmiddellijk komen en neervallen aan Zijn voeten! In Jezus ligt alle kracht verborgen en alle liefde van de Vader is in Jezus geconcentreerd. Kom dus en vertrouw Hem. Als u Hem maar vertrouwde, zou u daarmee aantonen dat Hij Zichzelf voor u gegeven heeft. Dat eenvoudige vertrouwen is het geheime merk dat Zijn volk onderscheidt van alle anderen. ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij’ (Joh. 10:27). Tegen degenen die Hem afwezen toen Hij op aarde was, zei onze Heere: ‘U gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb’ (Joh. 10:26). O arme zielen, wilt u echt voor eeuwig dat verdoemde merk van het ongeloof dragen? Als u sterft met dat merk op uw ziel, zult u voor eeuwig verloren zijn. O, mocht u in plaats daarvan dat gezegende merk van het geloof krijgen, dat het teken is van Gods volk! Mocht u op dit moment het scharlakenrode touw van vertrouwen op het karmozijnrode bloed van Jezus uithangen, zoals Rachab dat touw uit haar raam hing. En terwijl Jericho valt, terwijl de hele aarde vergruisd wordt tot één ruïne, zal uw huis zeker blijven staan, ook al is het op de muur gebouwd, en niemand die er schuilt zal worden geraakt door het vernietigende zwaard. Want iedereen die in Christus is, is eeuwig veilig. Hoe zou het anders kunnen? Hij heeft hun zonden immers weggedaan? God geve ieder van u deel te hebben aan deze gezegende gemeenschap, omwille van Zijn lieve Naam!

			Amen.

			Jezus leeft eeuwig

			‘…en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.’ (Openbaring 1:18)

			Soms verlangen we ernaar om Christus te zien in Zijn heerlijkheid. Het is ongetwijfeld een van de heerlijkste dingen waarop we hopen dat we Hem zullen zien zoals Hij is. Elke ware gelovige kan met Job zeggen: ‘Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem aanschouwen en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde’ (Job 19:25-26). Maar broeders, zoals we nu in elkaar zitten, zijn we absoluut niet in staat om een blik te werpen op de heerlijkheid van onze Meester. Het was goed dat Hij Zich op aarde verborg in de gedaante van een mens, want toen Hij de sluier een klein beetje optilde, zoals op de berg der verheerlijking, was dat zicht te veel voor Petrus, Jakobus en Johannes, ook al was het nog maar een glimpje. Ze werden erdoor overweldigd en vielen zelfs op die heilige berg in slaap. En zelfs toen ze ontwaakten, wisten ze nog niet wat ze moesten zeggen. Zoals we nu zijn, zou het ook te veel voor ons zijn als we werden bevoorrecht met een zicht op Christus in Zijn heerlijkheid. Het was zelfs te veel voor Johannes, en wij zijn heel wat minder dan hij. Onze ogen zijn niet zo helder en sterk als de zijne waren. Toch kon hij dat wonderlijke visioen niet verdragen. De grijze, oude heilige op Patmos was al meer jaren vertrouwd met Zijn Meester dan de meesten van ons Hem kennen. Hij had zijn hoofd aan de boezem van de Zaligmaker gelegd, een voorrecht dat niemand anders ooit had. Hij had bij het kruis gestaan. Hij had het bloed en het water uit dat dierbare hart dat hem zo liefhad, zien vloeien. Maar ook al was hij de ‘discipel die Jezus liefhad’, toch viel hij bij een blik op zijn verheerlijkte Meester als dood aan Zijn voeten. De onbedekte heerlijkheid van Christus is te veel voor ons om hier op aarde te kunnen zien. Vraag dus niet om dat nu al te krijgen, lieve vrienden. Op Zijn tijd, als u er klaar voor bent en Christus een plaats voor u bereid heeft, zal Zijn gebed in uw blijde ervaring vervuld worden: ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt’ (Joh. 17:24). Hij zou tot ieder van u kunnen zeggen: ‘Nog niet, Mijn kind, je kunt Me nog niet zien zoals Ik ben. Je ogen zijn nog niet klaar voor een gezicht als dat.’

			Geliefden, let erop hoe de Zaligmaker Johannes troostte toen hij bezweek en als een dode was door de buitengewone heerlijkheid van die blik op zijn Heere. En dat is waar uw en mijn troost altijd vandaan moet komen: van de hand die voor ons gekruisigd werd. Uit die doorboorde hand stroomt een wonderlijke kracht, die de zwakste sterk maakt. Een aanraking daarvan bewijst hoe dicht Christus bij ons is. Als Hij ons aanraakt, weten we dat Hij zowel mens als God is. En die vertrouwde aanraking, waardoor we ons geestelijk zo bewust zijn van Zijn nabijheid, maakt ons blij en vrolijk. We worden weer sterk. En als het feit van Zijn vleeswording – de waarheid dat Christus vlees van ons vlees en been van onze beenderen is – voor ons nog niet genoeg is om ons op te vrolijken, voegt Hij daar nog aan toe, zoals bij Johannes: ‘Wees niet bevreesd.’ De Meester zegt dat tot ieder die in Hem gelooft, maar vooral tot degenen onder u die erg zwak zijn en die voelen dat ze spoedig zullen sterven. Hij komt dicht bij u, zusters en broeders, bij u die binnenkort deze zwakke tabernakel af moet leggen van dit sterfelijke lichaam. De vonkjes en glimpjes van de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden, komen u al tegemoet. Maar Hij fluistert in uw oor: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest.’ Al deze woorden zijn zo opwekkend voor mensen die bezwijken terwijl zij de komst van de Koning verwachten en voor harten die worden verscheurd van verlangen naar de aanwezigheid van hun meest Geliefde.

			‘Wees niet bevreesd’, zegt Hij. En laten we nu kijken naar de dingen die hier bekend worden gemaakt en die ons sterk kunnen maken en troost kunnen bieden, opdat wij niet zouden vrezen. Het lijken me drie dingen. Er zijn veel meer dingen, maar drie treffen mij het meest.

			I. De identiteit van Christus. Hoe heerlijk Hij ook is, Zijn gezicht blinkt zoals de zon schijnt in zijn kracht, Hij is toch dezelfde Christus als toen Hij op aarde was: ‘de Levende, en Ik ben dood geweest.’ Deze woorden tonen ons de identiteit van Christus.

			II. De tweede grond voor zoete troost als we aan Christus in Zijn heerlijkheid denken, is de volmaaktheid van Zijn werk, die wordt aangeduid door de woorden: ‘Ik ben dood geweest.’ Nu heeft Hij niets meer met de dood van doen. Voor zover Hem persoonlijk betreft is dat allemaal voorbij. U ziet dat de woorden in de verleden tijd8 staan: ‘Ik ben dood geweest.’

			III. De grote bron voor hartelijke blijdschap voor elke gelovige die siddert in de aanwezigheid van de verheerlijkte Meester is het feit van Christus’ eeuwige bestaan: ‘Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.’ Nooit meer zal Hij de dode Christus van Golgotha zijn: ‘Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.’

			I. Laten we dus beginnen met de eerste grote waarheid die ik noemde. Noodzakelijkerwijs moet ik wat haastig spreken over elk punt. De identiteit van onze gezegende Meester moet ons in het bijzonder troosten als we denken aan Zijn heerlijkheid.

			Christus in de hemel is Dezelfde als Hij hier was. Er is een grote verandering over Hem gekomen, maar die betrof niet Zijn identiteit of Zijn natuur, en al helemaal niet Zijn liefdevolle hart voor ons, want Hij is ‘gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebr. 13:8), absoluut Dezelfde. Hij Die de hele hemel vult met de schittering van Zijn aanwezigheid is precies dezelfde Christus Die in Bethlehem geboren werd, Die over de golven van het door de storm opgezweepte Meer van Galilea liep, Die aan het kruis gehangen werd, Die in grafdoeken werd gewikkeld en Die in het graf van Jozef van Arimathea werd gelegd. Diezelfde Jezus is uit de dood opgestaan en zit nu aan de rechterhand van God. Hij regeert over alle werelden. Ik wil deze ene gedachte in het bijzonder onder uw aandacht brengen dat Christus in Zijn tijd op aarde gedurende de veertig dagen na Zijn opstanding, duidelijk dezelfde Jezus was als tijdens Zijn aardse leven. We kunnen er niet van uitgaan, we kunnen ons niet indenken dat er na die tijd nog enige verandering in Hem heeft plaatsgevonden. De veertig dagen van Zijn verheerlijking op aarde waren een eerlijk model van wat Hij nu is, en Hij was toen precies dezelfde Jezus Die de discipelen hadden gekend voordat Hij was gekruisigd.

			Er waren bepaalde dingen waardoor Hij heel duidelijk maakte dat Hij Dezelfde was. Het eerste was Zijn teerheid. Hij was altijd zachtmoedig en nederig, vriendelijk en goed. En nadat Hij uit de dood was opgestaan, was Hij nog precies zo. Markus vertelt ons dat Hij na Zijn opstanding eerst verscheen aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had (Mark. 16:9). Zij was degene die Hem bijzonder liefhad. Ze was een van de laatsten geweest die bij de tombe waren achtergebleven en nu was ze de eerste die haar Heere mocht ontmoeten nadat Hij uit de dood was opgestaan. Het was precies Christus om Zich zo eerst aan haar te tonen, om een van de zwakste van Zijn volgelingen op te zoeken, één die Hem het meest liefhad en één voor wie Hij het meest gedaan had.

			Het was ook precies Christus om Zijn engel met een boodschap naar de vrouwen te sturen: ‘Ga heen, zeg tegen Zijn discipelen’ – precies die mannen die Hem allemaal hadden verloochend en waren gevlucht, de lafbekken die Hem in het uur van Zijn grootste nood hadden verlaten – ‘zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus’ – arme, koppige Petrus, die zei dat hij nog liever wilde sterven dan zijn Heere verloochenen, maar die Hem vloekend en zwerend ontkend had dat hij Hem kende. Toch stuurde Christus hem een persoonlijke boodschap: ‘zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.’ Ik weet heel zeker dat dit dezelfde Christus is Die tegen Petrus zei: ‘Simon, Simon, zie de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt’ (Luk. 22:31-32).

			En kijk eens verder, lieve broeders, naar Christus’ tederheid voor Thomas. Toen Christus al een volle week uit het graf was, geloofde Thomas nóg niet. Hij zei dat hij niet geloven zou dat zijn Heere was opgestaan, tenzij hij in Zijn handen het litteken van de spijkers zag en hij zijn vingers in het litteken van de spijkers kon steken en hij zijn hand in de wond aan Christus’ zij kon leggen. Op de tweede sabbat kwam de Meester opnieuw bij Zijn discipelen en nadat Hij tot hen had gezegd: ‘Vrede zij u’, was Hij niet boos opThomas, maar zei Hij eenvoudig: ‘Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.’ Noodzakelijkerwijs was er een aantal bestraffingen gedurende die gedenkwaardige periode, want de liefde moet bestraffen wat fout is, maar deze bestraffingen waren als olie op het hoofd, hun hoofd zou ze niet weigeren, zoals David zegt (Ps. 141:5). Het was typisch het soort bestraffingen dat altijd Jezus geeft, alleen Jezus doet het zo. Ook daardoor weten we zeker dat precies dezelfde Man Die stierf ook opgestaan was.

			En als u nog een ander bewijs nodig hebt om het bewijs te completeren en te kronen, kijk dan naar onze Heere toen Hij de discipelen uitnodigde om vis met Hem te eten bij het meer. Na het eten zei Hij tot Petrus: ‘Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen?’ Driemaal herhaalde Hij de vraag: ‘Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief?’ Toen vertrouwde Hij het hem toe om Zijn lammeren te voeden en een onderherder voor Zijn schapen te zijn. Dat was precies Christus. Niemand kan een ander zo nadoen. Hij had daar en toen kunnen zeggen: ‘Ik ben de Levende en Ik ben dood geweest.’ De discipelen moeten Zijn toon herkend hebben, Zijn manier van spreken en de geest van Zijn bestraffing. Alles was zo teer dat het niet nagedaan had kunnen zijn, en we zeggen direct wat Johannes tot Petrus zei: ‘Het is de Heere.’ We roepen als Thomas: ‘Mijn Heere en mijn God.’

			Een tweede karakteristiek die samen met andere de identiteit van Christus bewijst, is Zijn energie. Als Christus na de opstanding heel langzaam, suf, log en lethargisch was geweest, hadden we gezegd: ‘Dit is niet Degene Die werd verteerd door ijver voor het huis van God. Dit is niet de Christus Die ijver droeg alsof het een mantel was.’ Maar op de dag van de opstanding van onze Heere verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, daarna aan Simon Petrus, vervolgens, toen het avond werd, hield Hij de twee discipelen op weg naar Emmaüs gezelschap en nadat Hij Zich aan hen had geopenbaard, hadden ze Jeruzalem nog niet bereikt voordat Hij alweer te midden van de elf was en zei: ‘Vrede zij u.’ We hebben geen volledig verslag van alles wat gedurende die veertig dagen voorviel, maar het is genoeg om ons te laten zien dat onze Heere druk was. Hij was dan hier, dan daar, Hij liet Zichzelf zien, soms aan kleine groepen van twee of drie en eenmaal wel aan vijfhonderd broeders tegelijk. En we zien steeds zijn onvermoeibare energie in deze dagen van Zijn verheerlijkte leven terwijl Hij toch hier beneden verkeerde.

			Ook een ander punt moeten we in het bijzonder opmerken in de verslagen van deze veertig dagen. Dat is de voortdurende Schriftuurlijkheid van de woorden van de gezegende Meester. U weet dat in Zijn dagen zelfs religieuze mensen de Schrift niet aanhaalden zoals Hij. De rabbi’s zeiden: ‘Rabbi Yohannin heeft gezegd’, of: ‘Rabbi Simeon heeft gezegd’, of: ‘Rabbi Levi heeft dit of dat gezegd.’ Maar Christus haalde nooit een rabbi aan. Op weg naar Emmaüs begon Hij ‘bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was’ (Luk. 24:27). Dat was altijd Zijn gewoonte. En vaak leek Hij van Zijn weg af te wijken om het een of ander te doen of te zeggen, opdat de Schriften vervuld zouden worden. Hij zorgde er altijd voor dat Hij door een bepaalde daad of door een woord een profetie vervulde die we mogelijk nooit hadden begrepen als Hij die niet vervuld had. Dus als Hij nadat Hij uit de dood was opgestaan niet de Christus was Die de Bijbel liefhad, zouden we ons hebben afgevraagd of Hij dezelfde Christus wel was. Ik heb jullie eraan herinnerd wat Hij zei tegen de twee discipelen die naar Emmaüs gingen. En toen Hij terug in Jeruzalem was, zei Hij tot hen: ‘Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de Psalmen.’ Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: ‘Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag’ (Luk. 24:44). Zijn voortdurende aanhaling van het Woord, Zijn overduidelijke vreugde in het aanhalen ervan, de Schriftuurlijkheid van Zijn hele spreken is allemaal helder en overtuigend bewijs dat Hij dezelfde Christus was Die Zijn hele leven, vanaf de verzoeking in de woestijn tot aan Zijn dood aan het kruis, voortdurend de Schriften aanhaalde. Er was in Zijn dagen geen andere leraar dan Hij die zijn instructie voortdurend uit het geschreven Woord haalde. Hij was de Enige Die machtig was in de Schriften en Die ze altijd citeerde in Zijn onderwijs. En aangezien Hij daarmee doorging na Zijn opstanding is ook dit een bewijs van Zijn identiteit. Hij was precies dezelfde Christus, vertrouw daarop.

			Er is nog een trek in Zijn karakter die we niet moeten vergeten. Dat is Zijn liefde voor de ziel van mensen. Komt dat ook na Zijn opstanding uit? Ha, zeker! Niet slechts in de voorvallen die ik al heb genoemd, maar ook in Zijn verklaring dat ‘in Zijn Naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden, te beginnen bij Jeruzalem’ (Luk. 24:47). Ik zie veel in deze vier woorden: ‘te beginnen bij Jeruzalem.’ Vertrouw erop, ze werden gesproken door de Man Die over Jeruzalem weende en Die riep: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!’ (Luk. 13:34). ‘Geef hun nog een kans om tot Mij te komen’, zegt Hij, ‘preek bekering en vergeving van zonden in Mijn Naam onder alle volken, en begin bij Jeruzalem.’ Ik weet zeker dat dit de Man is van Wie geschreven staat dat er veel tollenaars en zondaars kwamen om Hem te horen. De farizeeërs zeiden van Hem: ‘Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. ‘ Dit is waarom Hij tot Zijn apostelen zei: ‘Begin eerst met de grootste zondaars: begin bij Jeruzalem.’ Ik weet dat Hij het is. Hij moet de Christus Zelf zijn. Want voor Hij stierf, bad Hij voor Zijn moordenaars: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luk. 23:34). En toen Hij uit de dood was opgestaan, gaf Hij voor precies diezelfde moordenaars Zijn opdracht van genade en ontferming. Zijn zorg voor mensen, en voor de allerergsten onder hen, en Zijn liefde voor zielen, en voor die die het hardst Zijn medelijden en vergeving nodig hebben, bewijzen dat Hij dezelfde Christus is Die met ontferming bewogen was over de menigte ‘omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben’ (Math. 9:36).

			Nog iets anders kan ik opmerken, want het helpt om de identiteit van Christus te bewijzen. Dat is dat Hij de Geest noemt. Want in deze tijd was er niemand behalve Christus, die preekte over de Geest van God. Ik vrees zeer dat er ook nu niet zo veel zijn die dat doen. O, wat wordt de Geest van God genegeerd in vele preken! Ik hoorde van een prediker van wie gezegd werd dat de mensen die naar hem luisterden niet wisten dat er een Heilige Geest was. Ze hadden hem zo lang gehoord dat Hij zeker opgehouden was om te werken. Maar onze Heere noemde de Geest voortdurend. Op de grote dag van het feest stond Jezus op en riep: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was)’ (Joh. 7:37-39). In dat gezegende hoofdstuk waar Hij over de Trooster spreekt die de Vader ons in Zijn Naam zou zenden, bewees Hij dat Hijzelf was bekleed met de Geest en Hij sprake veel over de Geest. Zie nu hoe Hij na Zijn opstanding uit de dood sprak. Kan iets duidelijker zijn dat dit: ‘En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden’ (Luk. 24:49)? In Zijn laatste woorden tot Zijn discipelen is er altijd deze verwijzing naar de Geest, dit getuigenis van de noodzakelijkheid van Zijn werk, deze waarschuwing aan Zijn volgelingen dat ze niets kunnen doen zonder Hem, dat het Evangelie niets uit zal werken als de Geest van God niet met hen is. Dat is precies dezelfde Christus op Wie de Geest zonder mate rust. Ik weet zeker dat Hij het is. En als Hij zegt: ‘Ik ben de Levende en Ik ben dood geweest’, wijzen alle tekenen van de veertig dagen erop dat de identiteit van de verrezen Christus dezelfde is als die van de Christus Die stierf aan het kruis.

			Laten we een moment bij die gedachte stilstaan voor we verder gaan. Christus in de heerlijkheid is geen ander dan Hij hier was. Niemand verliest iets als hij naar de hemel gaat. Een gewoon mens wint veel als hij daarheen gaat. Ik weet dus zeker dat mijn Heere niet minder is geworden door Zijn heerlijkheid in te gaan. Hij is niet minder teder, niet minder ijverig, niet minder machtig om te redden. Precies zoals we graag naar Hem toe zouden gaan toen Hij hier was, kunnen we nu blij zijn om naar Hem toe te gaan, want Hij is precies Dezelfde.

			II. Nu moet ik heel kort spreken over het tweede punt, ook al zou ik het kunnen uitbreiden tot elke willekeurige lengte, want het gaat over het volbrachte werk van Christus.

			Toen onze Heere tegenover Johannes over Zichzelf de woorden gebruikte ‘Ik ben dood geweest’, bedoelde Hij dat Hij het wezenlijke deel van de verzoening had bewerkt. De absolute kern van de verzoening was dood. Er was geen manier om verzoening voor de zonde te doen dan door het vergieten van het kostbare bloed van Jezus, als van een lam zonder vlek of gebrek. Er moet leven zijn om verzoening te bewerken voor de zonde en dat leven moet worden geofferd. En daarom is Christus dood geweest. Het was geen droom, geen inbeelding, geen slaap, geen vervoering, geen coma. Hij is dood geweest. Ook al was het niet mogelijk dat onze gezegende en heerlijke Zaligmaker door de banden van de dood vastgehouden werd, Hij is wel dood geweest.

			Dit betekent verder ook dat Christus’ werk klaar was, helemaal klaar. Er zijn mensen die spreken over het voortdurende offer dat in de mis wordt opgedragen. Er is misschien geen grotere godslastering onder de hemel dan het idee dat wij het lichaam en bloed van Christus nogmaals kunnen offeren. ‘Eens voor allen.’ Jezus stierf, maar op dit moment is Hij geen dode Christus. Plaatjes van Christus zijn dood. En kruisen. Maar die laten niet zien wat Hij is. Ik zou het niet erg moeten vinden om in mijn huis een foto van een overleden vriend op te hangen die hem weergeeft zoals hij eruitzag toen hij gestorven was, vooral niet als hij weer opgewekt zou zijn. Maar liever wacht ik erop een portret van hem te ontvangen zoals hij leeft, want de foto van de dode is in geen enkel opzicht zijn beeltenis meer. Gisteren zag ik in het huis van een vriend de afbeelding van een predikant en ik zei: ‘O nee, wat ziet hij er verschrikkelijk uit!’ De man antwoordde: ‘Mij is verteld dat de foto genomen is na zijn dood.’ ‘Nou’, zei ik, ‘gooi hem onmiddellijk weg, alsjeblieft, gooi hem weg. Zo lijkt hij totaal niet op die man. Die man was al weg toen de foto genomen werd.’

			Lieve vrienden, voel dus geen eerbied voor afbeeldingen van de dode Christus, want Hij is niet dood en we mogen niet aan Hem denken alsof Hij dood was. Ik heb in rooms-katholieke landen beelden van de Zaligmaker aan het kruis gezien  tot ik er naar van werd. Sommigen van u zullen het ook gezien hebben. U zei: ‘Als iets me ervan af kon brengen om een christen te zijn, zijn het die volstrekt afschrikwekkende karikaturen van Christus die sommige mensen op elke straathoek omhoogsteken. Christus is niet dood. Hij is dood geweest. Dat is verleden tijd, vergeet dat nooit. Nu is Hij niet dood. ‘Hij is niet hier, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft’ (Matth. 28:6). Ons vertrouwen is geen dode Christus, maar we vertrouwen op de altijd levende Christus Die nog steeds in staat is ‘volkomen zalig te maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten’ (Hebr. 7:25).

			Bedenk ook, lieve vrienden, dat bij het werk waarop onze Heere Zijn hart zette – het werk om mensen te redden – de liefde die Hem ertoe bracht om te sterven een levende liefde is. Hij heeft eens en voor altijd bewezen en het is buiten alle twijfel hoezeer Hij Zijn volk liefheeft: ‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15:13). Hij heeft dat gedaan, en daarmee heeft Hij Zijn liefde voor schuldige mensen bewezen op een manier die op geen enkele manier valt tegen te spreken. En:

			Ook al regeert Hij nu hoog verheven,
Zijn liefde is nog even groot.

			Bedenk vervolgens dat het doel dat Christus met Zijn dood voor ogen stond, zeker volbracht zal worden nu Hij Zijn leven voor Zijn volk heeft afgelegd en het weer heeft opgenomen. Ik hoor niet bij degenen die denken dat het effect van Christus’ dood ook maar een moment onzeker was. Ik geloof dat alles wat Hij beoogde met Zijn dood zal worden vervuld en dat er geen enkele ziel voor wie Hij in de plaats stond ooit verloren zal gaan. Hij heeft de schuld betaald voor al Zijn uitverkorenen en ze zullen nooit meer met hun schuld worden geconfronteerd. De schuld is weg, voor eeuwig weg. Als de Zoon van God daadwerkelijk Zijn leven aflegde met een bepaald doel, kan ik me niet voorstellen dat iemand zal kunnen verhinderen dat Hij dat doel bereikt. Ik kan me voorstellen dat ikzelf leef en sterf voor een bepaald doel en dat het toch mislukt, want ik ben een mens. Maar ik ben niet in staat tot de godslastering die het inhoudt als ik zou geloven dat de Zoon van God ooit geboren zou kunnen worden en voor een bepaald doel leven en sterven en dat Hij dat doel niet bereiken zou. ‘Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden’ (Jes. 53:11). Hij ‘is dood geweest’, en daarom heeft Hij al Zijn kracht ingezet om het doel dat Hij beoogde te bereiken. Dat doel zal zeker worden behaald.

			En denk er ook aan dat de winst die Hij behaalde door Zijn dood nog beschikbaar is. Hij is dood geweest, maar de winst uit die dood is vandaag nog net zo werkzaam als wanneer Hij vandaag was gestorven. Stel u een moment voor dat Christus vanmorgen is opgestaan, dat ik hier stond om u te vertellen dat ik met Maria Magdalena naar het lege graf was gegaan en dat Hij tot mij had gesproken zoals Hij tot haar sprak. Wat zou ik fris en krachtig tot u spreken over die dierbare wonden van Hem en over de betekenis van Zijn dood en het offer dat Hij had gebracht. Nou, ook al is het meer dan achttienhonderd jaar geleden dat Hij opstond, het is voor God nog even nieuw en precies even aanvaardbaar als toen. Nog steeds laat Hij het verzoenend offer van de Geliefde verkondigen en de winst ervan stijgt voortdurend voor Hem op als heerlijk reukwerk.

			Dit is een heerlijk, vreugdevol thema waarbij ik graag zou blijven hangen: om na te denken dat Christus’ werk geheel volbracht is, af, compleet. Niets is meer nodig voor de verlossing van Zijn volk. Het is zoals Hijzelf zei toen Hij de geest gaf: ‘Het is volbracht.’ Die uitdrukking ‘ben dood geweest’ klinkt mij in de oren als het klokgelui dat de dood uit de dood kleppert en de jubelzang inluidt van ieder die gelooft in Jezus. Hij is dood geweest, maar nu is Hij niet meer dood. Hij leeft nu en Hij leeft voor eeuwig.

			III. Ik eindig met een derde woord van troost. Als we denken aan Zijn heerlijkheid, moet het eeuwige bestaan van Christus ons altijd troosten. Hij Die dood is geweest, leeft in alle eeuwigheid.

			Soldaten van het kruis, dit is uniek leiderschap. Nooit eerder hadden mensen een leider als deze, Die Zijn passie voor het bereiken van Zijn doel eerst bewees door ervoor te sterven en Die nu leeft om erover te waken dat dat doel volledig wordt bereikt. Ook al was Mohammed een valse profeet, hij inspireerde zijn volgelingen met een buitengewoon enthousiasme toen hij een handvol stof van de weg opnam en in het gezicht van zijn tegenstanders gooide onder de uitroep: ‘Laten zij blind worden.’ Zijn volgelingen geloofden dat dat wonder werkelijk zou gebeuren en daarom stoven ze op hun vijanden af en verstrooiden hen als kaf voor de wind. Maar nu Mohammed dood is, taant zijn godsdienst en op den duur zal die vanzelf verdwijnen. Maar onze Meester is niet dood, onze Leider leeft. Hij staat nog steeds aan het hoofd van de troepen van het kruis en roept ons tot de strijd voor waarheid en recht. De goddelozen horen Hem niet, maar zovelen in Hem geloven horen Zijn heldere stem de bevelen roepen: ‘Voorwaarts, legers van God! Voorwaarts naar het gevecht! Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen (Mark. 16:15) totdat Ik kom.’

			We worden getroost door het feit dat we door de levende Christus worden geleid. Toen El Cid, Rodrigo Diaz9, in de oorlog werd gedood, wisten degenen die zijn machtige zwaard altijd gevreesd hadden een tijd lang niet dat hij gestorven was. Zijn volgelingen hesen de dode El Cid op de rug van een paard en dat vreselijke gezicht zorgde ervoor dat zijn tegenstanders vluchtten, ook al was het slechts zijn lichaam dat zij zagen. Wij zetten geen dode Christus in de voorhoede van ons leger. Het is de levende Christus Die voor ons uit marcheert. Daarom zijn we zeker van de overwinning, want nog nooit werd een leger zo geleid als door Hem Die zeggen kan: ‘Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid.’

			Vervolgens is dit ook een bijzondere garantie. Hij, die dood geweest is, leeft nu. Dan zal Hij Zijn werk voortzetten, broeders. Als Hij nooit opgestaan was nadat Hij was gestorven, en Zijn zaak in onze nietige handen overgelaten zou hebben, zou er al snel niks meer van terecht komen. Maar Hij is opgestaan. En ‘Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht’ (Jes. 42:4). Zijn koninkrijk zal zich uitstrekken naar de uiterste grenzen van de aarde: ‘De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken’ (Ps. 72:9). Weet dit zeker, geliefden, dat er een garantie is voor de overwinning in het feit dat Christus nog steeds leeft. In deze vreselijke tijd waarin wij leven, vertellen mensen ons dat het christendom heeft gefaald, dat het Evangelie misleidt en ik weet niet wat er nog meer zal gebeuren. Ja, ja, maar één ding is heel belangrijk, en dat noemen zij niet: Hij leeft. Hij leeft! Hij leeft! Nooit kan Hij weer opnieuw gekruisigd worden. De Heere heeft Hem als Koning gezalfd op Zijn heilige berg Sion, en ook al stellen de koningen van de aarde zich tegen de HEERE en tegen Zijn gezalfde op en spannen de vorsten tegen Hen samen: ‘Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!’, Hij Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten (Ps. 2:2-4). Want de Heere regeert en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid, Halleluja.

			Behalve Christus’ unieke leiderschap en Zijn bijzondere garantie hebben we hier ook een bijzondere bemoediging voor zondaren. Ik geloof werkelijk dat als mijn Meester hier vanavond lichamelijk aanwezig zou zijn, dat dan sommigen van u die Hem zoeken, zouden komen en aan Zijn voeten zouden vallen. Ach, wat zou u blij zijn als u Zijn voeten kon wassen met uw tranen en ze met uw haren af kon drogen. Nou, Hij leeft en Hij is hier, ook al kunt u Hem niet zien of aanraken. En u mag tot Hem komen. U hoeft geen eind te reizen met vermoeide voeten om bij Hem te komen. Uw geest kan onmiddellijk tot Hem gaan. Vergeet uw ogen voor een moment. Dat zijn maar arme, wazige dingen die u verhinderen om echt te zien. Dat lijkt een vreemde omschrijving van onze ogen, maar het is waar. En als we daar eindelijk van af zijn, zullen we veel scherper zien dan nu. Maar o, geloof nu eens zonder te zien. Geloof dat Jezus Christus dicht bij u is en vraag Hem u te redden. Kom tot Hem en raak door geloof de zoom van Zijn kleed aan, alsof Hij hier lichamelijk was. Roep tot Hem: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij.’ Hij zal u horen en aan uw verzoek voldoen. Zeg: ‘Heere, mag ik zien,’ en Hij zal uw ogen geestelijk openen, evenals Hij in de dagen van Zijn vlees de ogen van blinde mensen letterlijk opende. U mag zeker tot Hem komen, want Hij is precies dezelfde Jezus als Hij vroeger was toen Hij zei: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Matth. 11:28). Hij leeft. Hij leeft! Hij leeft! Ga daarom naar uw huis en vind Hem daar. Ga naar uw slaapkamer en vertel Hem dat u Hem nodig hebt. Werp uzelf voor Hem neer in nederig berouw en oprecht geloof en Hij zal u redden. Hij zal u zegenen, want Hij leeft nog om voor ieder die door Hem tot God komt tussenbeide te treden. 

			Ik sluit nu af door op te merken dat er iets in deze tekst is wat een ernstige waarschuwing bevat. Want Christus leeft. En wee daarom degenen die Zijn volk vervolgen! Wee degenen die Hem bespotten, die Zijn waarheid verdraaien, Zijn Evangelie negeren of het zoeken van hun behoud uitstellen tot morgen! O, mijn lieve hoorders, als Christus dood zou zijn, zouden we de herinnering aan Hem moeten respecteren. Maar nu Hij leeft, bedenk dat Hij kennisneemt van elke slag die Zijn zaak wordt toegebracht. Hij staat wel gereed om te vergeven, maar Hij zal zeker terugkomen en als Hij terugkomt, zal er op dat liefdevolle gezicht iets zijn wat u meer zult vrezen dan de bliksem en de donder van de afgelopen nacht als uw oren weigeren te luisteren naar de uitnodigingen van Zijn genade en als u Zijn waarschuwingen en aansporingen negeert. Wat denkt u dat het meest schrikwekkende is op de dag van het oordeel? Het knapste gezicht dat sterfelijke mensen ooit hebben gezien. Het gezicht dat de heilige engelen aan het zingen brengt en dat voor de heiligen de hemel uitmaakt. Het gezicht van Christus. De liefde, gerechtigheid, vriendelijkheid en waarheid, Godheid en mensheid allemaal samen op dat onvergelijkelijke gezicht. En terwijl de heiligen in hun handen klappen met een allesovertreffende jubelzang bij het zien van dat gezicht, zal dat gezicht voor de goddelozen het meest afschuwelijke in de wereld zijn. Want als zij ernaar kijken en de lijnen van lijden, van veracht lijden zien, als zij de tekens van liefde zien, van afgewezen liefde, van majesteit, van bespotte majesteit, als zij daarnaar kijken, zullen ze tot de bergen en de rotsen roepen: ‘Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?’ (Openb. 6:16). O mannen, dat moet zo afschuwelijk zijn, het verandert het beste van de hemel in een voorwerp van uiterste angst! Geef die zonde van u toch op, smeek ik u. Geef dat ongeloof op. Geef die eigengerechtigheid op. Geef alles op wat als het ware de liefde van Christus stremt zodat zelfs Zijn grote liefde in jaloezie verandert. Want fanatieker dan een leeuw met zijn prooi is de liefde als die eenmaal in wraak is veranderd. ‘Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!’ (Ps. 2:12). Want zij hebben op Hem vertrouwd, Die nog steeds zegt: Ik ben ‘de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.’ God zegene u, omwille van Zijn lieve Naam!

			Amen.

			Het verheerlijkte gezicht van Christus

			‘Zijn gezicht straalde als de zon.’ (Mattheüs 17:2)

			Toen onze Heere Jezus Christus op deze aarde was, was Hij even goddelijk als in de tijd voordat Hij Zijn Vaders hof in de hemel verliet. Hij hield nooit op God te zijn. De godheid was geen moment gescheiden van Zijn mensheid. Daarom was Hij altijd heerlijk. Toch was er op bij de verheerlijking een grotere heerlijkheid zichtbaar aan Hem dan gewoonlijk. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het is waar. Want voor Christus was het veel minder moeilijk om Zijn heerlijkheid te laten zien dan om die in te houden en te verbergen. Het is voor eeuwig Zijn heerlijkheid dat Hij Zijn heerlijkheid bedekte. Terwijl Hij rijk was, werd Hij omwille van ons arm. Terwijl Hij God boven alles was, voor eeuwig gezegend, heeft Hij ‘Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden’ (Fil. 2:7).

			De vernedering van onze Heere was volmaakt vrijwillig. En het zou me niet verbazen als ik erachter kwam dat Zijn gezicht vaak straalde van heerlijkheid als Hij alleen was, zoals hier bij Zijn verheerlijking. Ik kan me gemakkelijk voorstellen dat Hij vaak terugkeerde naar wat Zijn gewone conditie was als geen menselijk oog Hem aanstaarde. Als u de vier evangeliën zorgvuldig leest, denk ik dat u aanwijzingen zult vinden dat Zijn heerlijkheid altijd op het punt stond op te lichten. Wat zorgde ervoor dat degenen die Hem in de hof van Gethsémané gevangen kwamen nemen achterover deed vallen toen Hij zei: ‘Ik ben het’? Denkt u niet dat het kwam doordat Jehova’s licht op hen viel, iets daarvan tenminste? Zeker, bij tijden scheen er een mystieke heerlijkheid om Hem heen en degenen die dicht bij Hem kwamen leken daardoor gevangengenomen te worden. Ik vermoed dat het meer was dan natuurlijk overwicht waardoor de oversten bij de farizeeën en hogepriesters terugkwamen zonder Hem mee te nemen. Ze verontschuldigden zich: ‘Nooit sprak iemand zoals deze Man.’

			Een soort licht scheen van tijd tot tijd in afgezwakte vorm van Christus af, maar bij deze gelegenheid deed Hij de sluier weg. Nee, ik kan beter zeggen dat Hij er een hoekje van oplichtte en deze drie hoogbegenadigde personen toestond om te zien wat daar altijd al onder was, maar gewoonlijk voor hun ogen verborgen werd. ‘En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien’, schrijft Johannes (Joh. 1:14). ‘Wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit’, schrijft Petrus (2 Petr. 1:15). Ze hebben zeker de heerlijkheid gezien die, naar ik denk, op andere momenten zichtbaar was als Christus alleen was. 

			Maar of dat zo was of niet, Hij had goede reden om Zijn heerlijkheid bij deze ene gelegenheid te openbaren. Het kan zijn dat we er wat onderwijs uit kunnen trekken als we eerst mediteren over de verheerlijking als geheel en onze gedachten dan in het bijzonder richten op de heerlijkheid van Christus’ verheerlijkte gezicht.

			I. De verheerlijking als geheel.

			Ik wil dat u opmerkt onder welke omstandigheden Christus Zijn heerlijkheid aan Zijn drie discipelen openbaarde. Het eerste wat mij opvalt, is dat het op een eenzame plek was. Ze waren op ‘een hoge berg, alleen.’ Leer hieruit, lieve vrienden, dat als we Jezus willen zien in Zijn heerlijkheid, we bij de massa vandaan moeten. Hij kan tot ons komen als we bij Zijn volk zijn, zoals Hij kwam bij de discipelen in de bovenzaal. Maar ook daar was een soort eenzaamheid, ook daar een soort uitsluiting. De wereld was buitengesloten en er was niemand anders dan Zijn eigen volgelingen. Onze Heere schept er vreugde in om te spreken tot Zijn geliefden als ze zich terugtrekken. Hou net als Abraham de knechten op afstand van de heilige ontmoetingsplek en ga alleen de berg op, of met speciaal uitgekozen gezelschap. Hier in Londen hebben we meer stilte nodig. Tenminste, ik bedoel dat we het meer dan mensen in de buitengebieden nodig hebben om voor onszelf gelegenheid te vinden voor eenzaamheid. Zij wandelen ‘s avonds haast onvermijdelijk door de velden en we kunnen hopen dat ze net als Izak dan met hun God spreken. Maar aangezien wij geen velden hebben om in te wandelen, moeten we het op de een of andere manier organiseren om alleen te zijn. De heerlijkste bezoeken van Christus zijn als de fijnste bezoeken van mensen die we liefhebben: niet op de drukke markt of de overvolle straten, maar als we alleen met hen zijn.

			Bij deze gelegenheid openbaarde onze gezegende Meester Zijn heerlijkheid ook terwijl Hij in gebed was. Lukas zegt: ‘En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd’ (Luk. 9:28). Gebed is de sleutel van alle wonderen. Toen Christus Zichzelf als het ware ontsluiten wilde om Zijn discipelen Zijn innerlijke heerlijkheid te laten zien, bad Hij. En dat moet ons leren dat als we de heerlijkheid van Christus willen zien, wij ook moeten bidden. Dit zijn praktische waarheden, veel praktischer dan velen denken. We zijn veel te vaak als Martha: bezorgd en we maken ons druk om veel dingen. We moeten meer worden als Maria en aan de voeten van Jezus zitten, opkijken naar Zijn lieve gezicht en luisteren naar Zijn genadige woorden. Het bezige leven zal weinig kracht hebben als het niet samengaat met veel overdenking en gebed. We moeten ons terugtrekken voor persoonlijk gebed als er echte groei in genade wil zijn.

			Toen de discipelen van onze Heere Zijn heerlijkheid zagen, werd die geopenbaard in een stralend licht. Dit kan ons onderwijzen hoe echt goddelijk Hij is. Want God is licht en er is ‘in Hem in het geheel geen duisternis’ (1 Joh. 1:5). Het kan ons ook laten zien hoe Hij tot ons gekomen is als het licht, niet in de duisternis en donkerheid om ons te overweldigen en te doen wanhopen en ons als de Egyptenaren neer te laten zitten tijdens de duisternis die gevoeld kan worden. Maar Christus is ‘het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht’ (Joh. 1:9), en als we Hem ontvangen zullen we dat inzien. De heerlijkheid die de discipelen zagen, was een licht dat door het oog waar te nemen viel. Er is ook een moreel, geestelijk, spiritueel licht in de heerlijkheid van Jezus dat we zullen zien als we Hem zien zoals Hij is. Dat zal de hoofdzaak zijn van wat we zien als we de genade krijgen van een blik op Hem.

			We kunnen ook iets leren van de mensen aan wie de Heere Zijn heerlijkheid openbaarde. Het waren er maar weinig. Het waren er slechts drie. En ik durf te zeggen dat er onder de heiligen van God in alle eeuwen er niet veel zijn geweest die onze Heere Jezus Christus volledig hebben aanschouwd. Gezegend zijn inderdaad de ogen die Hem zo gezien hebben, maar het zijn er maar heel weinig. Ieder van ons die in Jezus heeft geloofd, heeft op Hem gezien en is verlicht geworden. Hij heeft redding gevonden door Hem. Maar zelfs onder ons zijn er sommigen die veel van hun rechtmatige voorrechten mislopen. Ze zijn deels blind en kunnen niet ver zien. Door de genade van God zullen ze zeker naar de hemel gaan, maar ze zullen veel duisternis op hun weg vinden. En er zijn er een paar onder ons die zo in Christus blijven, van dag tot dag, dat ze Hem zo duidelijk zien als maar kan. Ik moet belijden dat ik sommige heiligen benijd als ik hun biografieën lees. Ze hebben de Heere veel beter gezien dan ik. En ik verlang, ik honger, ik dorst om zo veel van Hem te zien als aan deze kant van de doodsrivier gezien kan worden. Waarom zouden we dat allemaal niet doen? Ogen zijn ervoor bedoeld om licht te zien, en geestelijke ogen zijn bedoeld om Christus te zien. Ze worden nooit zo goed gebruikt als wanneer ze voortdurend op Hem focussen. Alle kleinere lichten worden vergeten, ze mogen uitdoven als Hij het enige grote Licht wordt waarin de ziel zich verheugt. Let hier dus op, grote hoop van belijders, uit de twaalf apostelen waren er slechts drie die de verheerlijking zagen. En wat vormden deze drie maar een klein deel van de grote menigte mannen en vrouwen die op dat moment Jezus volgden!

			Toch ging het om drie heel bijzondere mensen. Sommigen zeggen dat Petrus een van hen was omdat hij zijn Meester zo liefhad. En dat Johannes er een van was omdat zijn Meester zo veel van hem hield. En dat Jakobus de derde was omdat hij al zo snel moest sterven, de eerste apostel die een martelaar werd voor het geloof in Jezus Christus. Ik denk echter niet dat er zo een goed onderscheid wordt aangebracht, want ik zou nooit zeggen dat Petrus Christus meer liefhad dan Johannes. Petrus was openhartig, moedig, enthousiast. In mijn beleving zit er iets heel prettigs in Petrus. En volgens mij hebben we meer Petrussen nodig in de kerk van vandaag. Ook al zijn ze ruw en impulsief, er zit vuur in hen. Ze zijn een locomotief die ons in beweging houdt. Voor wat Johannes betreft, iedereen kan inzien dat het goed was dat de man, die zijn hoofd aan de boezem van Christus legde en die zo liefhebbend de zorg voor de moeder van de Meester op zich nam en die de Heere zou zien op het eiland Patmos, Hem eens in heerlijkheid zou zien, zodat hij Hem zou herkennen als Hij weer aan hem verscheen. En als het gaat om Jakobus, kunnen we gemakkelijk geloven dat hij bijzonder mooie karaktertrekken bezat die maakten dat hij een van de drie mocht zijn. Zijn vroege martelaarsdood en het feit dat hij de broer van Johannes was, hebben hem zeker een hoge positie gegeven tussen de apostelen van Christus.

			Ik neem aan dat het er drie waren zodat we hun getuigenis over de verheerlijking niet in twijfel zullen trekken. Twee of drie getuigen waren voldoende voor een rechtszaak. Iets wat niet kan worden bewezen door drie eerlijke getuigen, kan wellicht ook niet worden bewezen door dertig getuigen. En als drie personen overeenkomen om te liegen, zullen dertig mensen de waarheid wellicht ook niet spreken.

			Deze drie apostelen werden vooral gekozen om Christus in Zijn heerlijkheid te zien, omdat ze Hem daarna zouden aanschouwen in Zijn grootste stervensnood. Ik kan me niet indenken wat ze gevoeld moeten hebben toen ze Hem eerst stralender dan de zon zagen en vervolgens rood als een roos door het bloedige zweet. Ik weet niet welk gezicht iemand liever moet wensen – om Christus gekleed in het licht te zien, stralender dan de zon, of om Hem getekend door Zijn eigen bloed te zien, waarbij Hij in wezen werd uitgegoten in stervensnood voor ons. ‘O’, zei Rutherford, ‘was Hij niet prachtig toen Hij het rode hemd van Zijn eigen bloed voor u en mij droeg?’ O, de lieflijkheid van een stervende Zaligmaker! Ik kan Hem niet vergelijken in deze twee ervaringen, die zozeer van elkaar verschillen. Je moet Hem in beide gezien hebben om elk van deze ervaringen te begrijpen. Deze apostelen zagen hun Heere in Zijn heerlijkheid en in Zijn stervensnood.

			En wellicht zegt iemand hier: ‘O, ik wilde dat ik met die twee gezichten werd begenadigd. Ik wilde dat ik de Heere Jezus Christus in een visioen kon zien, als het niet in werkelijkheid kan.’ Lieve vriend, vraag niet om zoiets. Wees tevreden om Hem door het geloof te zien. Want dat is het enige gezicht dat u echt nodig hebt. Bedenk ook dat Petrus, al had hij Christus zo gezien, Hem toch verloochende. En al hadden Jakobus en Johannes Hem gezien, toch lieten ze Hem alleen en vluchtten ze met de rest van de apostelen.

			Petrus deed er daarom goed aan om de openbaring van Christus in de Schriften te plaatsen boven de openbaring op de berg der verheerlijking, toen hij schreef: ‘Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker10 is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’ (2 Petr. 1:16-19). De volledige Schrift, door het geloof aanvaard, geeft ons een scherpere blik op Christus dan wanneer we ‘Thabor? heerlijke helling beklimmen’, want ‘in dat al te grote licht, verduistert mijn blik.’ Daarom is het beter om kalm en rustig Christus in de Schriften te zien dan te wensen Hem ofwel in Zijn heerlijkheid, ofwel in Zijn doodsstrijd te aanschouwen.

			Iets anders dat we kunnen leren van de openbaring van onze Heere Jezus Christus aan Zijn discipelen als gekleed in licht, is dat wij de heerlijkheid die het menselijk lichaam kan dragen nauwelijks beseffen. Niemand weet welke schoonheid om onze eigen lichamen zal worden gelegd. Onze lichamen zijn slechts in bepaalde opzichten ‘ijdel.’ U kent het verschil tussen een gezicht dat oplicht, zoals we dat zeggen, en een gezicht dat in rust is voor het maken van een portret11. Op het moment dat de fotograaf de hoes van de camera haalt, verdwijnt iemands ziel en lijkt hij helemaal niet meer op zichzelf. Maar kijk eens naar hem als hij vol leven zit, als hij spreekt over een vrolijk onderwerp. Zijn gezicht licht op en zijn hele verschijning is anders. Ik heb mensen gekend die een bijzondere glans op hun gezicht leken te krijgen als ze over Christus spraken. En heel vaak lichten de gezichten van stervenden op door een wonderlijk licht. Dokters weten dat er echt een soort licht komt van het menselijk gezicht in bepaalde stadia van ziekte. Dat is niet de helderheid die we wensen, maar ons lichaam is in staat om opzienbarend te worden veranderd als het God behaagt die verandering in ons te bewerken. Wijzelf zullen verbaasd staan dat lichamen als de onze zo licht kunnen worden, zo helder, zo etherisch. Het lichaam van Christus werd zo. En wij zullen, in onze mate, opstaan in gelijkheid aan Zijn heerlijke lichaam. ‘En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen’ (1 Kor. 15:49). En dit beeld van de Hemelse, dat de apostelen op de heilige berg zagen, is een verwijzing voor ons dat het klaarblijkelijk mogelijk is dat onze arme lichamen worden bekleed met hemelse heerlijkheid.

			II. Nu wil ik nog slechts enkele minuten met u spreken over Christus’ verheerlijkte gezicht, waarover onze tekst zegt: ‘Zijn gezicht straalde als de zon.’

			In de eerste plaats leren we uit deze waarheid dat Jezus Christus Dezelfde is in Zijn heerlijkheid als daarvoor. Hij werd verheerlijkt, maar Hij werd niet veranderd in een andere persoon. Mattheüs schrijft: ‘Zijn gezicht straalde als de zon.’ Dan was Zijn gezicht dus hetzelfde gezicht als daarvoor. Het was Zijn gezicht dat de apostelen zagen. Alle bekende trekken van Zijn aangezicht lagen erop, hoewel ze door een bovennatuurlijke glans werden verlicht. Dus wat voor heerlijkheid in de toekomst ook op Christus zal komen, het zullen dezelfde dierbare lijnen zijn die oplichten door hemelse helderheid. En omdat er geen verandering in Zijn trekken was, was er ook geen verandering in Zijn natuur. De verheerlijkte Christus was dezelfde Zaligmaker Die de apostelen daarvoor hadden gekend. En ik houd ervan om te bedenken dat Hij, ook al regeert Hij nu hoog verheven, voor zover Zijn identiteit en natuur betreft Dezelfde is als Hij was op aarde. Er is niets veranderd aan Zijn hart of aan Zijn doel of aan Zijn voornemens met Zijn volk.

			Dat Jezus Christus Dezelfde bleef, blijkt ook uit het feit dat Zijn discipelen bij Hem waren toen Hij werd verheerlijkt, want Mattheüs zegt: ‘Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd.’ Denk niet, lieve vrienden, dat onze Heere Jezus Christus Zijn discipelen vergeet als Hij in de hoogste heerlijkheid is. Nee! Zelfs dan zullen zij met Hem zijn, want dat is deel van Zijn grote middelaarsgebed voor hen: ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt’ (Joh. 17:24). Soms veranderen mensen door omstandigheden. Ze worden groot in de wereld en dan kennen ze hun arme vrienden en relaties niet meer. Maar Christus’ hart veranderde niet door de wonderlijk verandering die Hij onderging toen Hij met licht bekleed werd. Na de verheerlijking sprak Hij op dezelfde vriendelijke, menselijke en tedere toon tot Zijn discipelen als daarvoor. Hij legde Zijn hand op de oude, vertrouwde manier op hen en zei: ‘Sta op en wees niet bevreesd.’ Precies zoals Hij toen Hij op het water liep tegen hen had gezegd: ‘Ik ben het, wees niet bevreesd’ (Joh. 6:20).

			Nee, lieve vrienden, er was geen verandering in Hem, want zoals ik u al gezegd heb, zelfs toen Hij op deze manier Zijn heerlijkheid liet zien, sprak Hij over Zijn einde in Jeruzalem. Hij dwaalde niet van Zijn grote doel af waarvoor Hij de hemel had verlaten. En er was ook geen verandering in Zijn gevoelens voor Zijn volk of in Zijn wijze van doen. O geliefde, heeft u Christus hier leren kennen? Dan zult u Hem hierna ook kennen. Heeft u Hem aan het kruis vertrouwd? Dan zal Hij u niet verloochenen als Hij Zijn vele kronen draagt en op de troon zit. U zult op de dag dat u Hem in Zijn grootste heerlijkheid ziet, zeggen, zoals we net zongen:

			Dit is de Man, de verhoogde Man,
Die we aanbidden zonder dat we Hem zien.

			O ja! U zult de littekens van de spijkers bijzonder zien stralen en u zult weten dat Hij inderdaad uw oude, vertrouwde Zaligmaker is, Die op aarde bij u was. En u zult voor eeuwig met Hem in de hemel zijn.

			Onze tekst leert ons nog een tweede les, namelijk dat de heerlijkheid van Christus elk menselijk uitdrukkingsvermogen te boven gaat. We kunnen de lichtkracht van het gas dat we stoken meten. We kunnen dat uitdrukken door de hoeveelheid kaarsen te noemen die we anders nodig zouden hebben. Maar zou er een snelle rekenaar zijn die voor ons de hoeveelheid kaarsen kan noemen die de kracht van de zon evenaart? Nee, dat is een som die niemand uit kan rekenen. Want de zon geeft meer licht dan alle andere lichten samen. Wij zijn niet in staat om een lamp te maken of te bedenken die de zon evenaart. De zon is de bron van alle licht dat de wereld binnenstroomt op de helderste dagen.

			Zo is het met Christus. Hij heeft alle helderheid en heerlijkheid in Zichzelf. Elke deugd, elke goedheid, elke uitnemendheid is in Hem. Iemand zei over koning Henry VIII dat als de portretten van alle tirannen die ooit geleefd hebben, verloren zouden gaan, ze allemaal opnieuw geschilderd zouden kunnen worden aan de hand van zijn gezicht. En die uitdrukking kan ik goed gebruiken en omkeren door te zeggen dat als alle schoonheid en alle goedheid en alle liefde en alle vriendelijkheid die er ooit onder de mensen waren vergeten zouden worden, ze allemaal weer zouden kunnen worden vermenigvuldigd uit het karakter van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

			We kunnen de volle heerlijkheid van de zon niet echt zien. Er zijn mensen blind geworden doordat ze te intens naar de zon gekeken hebben. En geen sterfelijk oog kan alle heerlijkheden van Christus aanschouwen. U kunt veel van Hem zien. Maar er is zo’n wonderlijke verborgenheid, zo’n onbevattelijke overvloed aan heerlijkheid, in Hem, dat als iemand zegt: ‘Ik ken Hem helemaal’, hij daarmee bewijst dat hij Hem niet kent. Paulus schreef aan de Filippenzen: ‘opdat ik Hem mag kennen’ (Fil. 3:10). Toch kende hij Christus toen al vele jaren. Ik vermoed dat hij veel meer van Christus wist in de eerste jaren van zijn christelijke leven dan de meesten van ons na twintig of dertig jaar. Toch, na die lange periode van genadig onderwijs door de Heilige Geest, moest hij om zijn hartgrondige verlangen uit te drukken nog steeds schrijven: ‘opdat ik Hem mag kennen.’ Hij voelde dat hij nog steeds niet samen met alle heiligen kon bevatten wat de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van de liefde van Christus was, die alle kennis te boven gaat. Er is een niet uit te drukken heerlijkheid in mijn Meester. Ik kan nooit overdrijven als ik daarover spreek. Ik kan me nooit te buiten gaan als ik Hem prijs. Ik kan Hem nooit zo veel verhogen dat iemand in waarheid tegen me zal kunnen zeggen: ‘Dat is te veel eer voor onze Heere.’ Nee, als alle menselijke tongen uitnemend Zijn lof bezongen en als alle engelenstemmen nooit over iets anders spraken dan over Zijn lof en grootheid, dan zou die gecombineerde lof niet uitkomen boven Zijn voetzolen. Zo heerlijk is Hij.

			Uit onze tekst haal ik in de derde plaats dat de heerlijkheid van Christus bedoeld is om ons te bemoedigen en ons te verlichten. Het licht van de zon openbaart. Christus openbaart ook veel aan ons. In Zijn licht zien we het licht (Ps. 36:10). Wie Christus kent, kent God, Die licht is. Het licht van Gods Geest wordt aan hen gegeven die Christus kennen. Zij hebben de zalving van de Heilige en ze weten alles (1 Joh. 2:20). Christus heeft de onsterfelijkheid aan het licht gebracht door Zijn verschijning. Hij is inderdaad wonderlijk in Zijn openbaring.

			Christus is ook een grote Trooster, net als de zon. Wat brengt de zon ons veel troost! Hoe naar zou het zijn als we het licht van de zon niet zouden hebben. Maar, o! Wat komen er stromen van troost in donkere harten als Christus, de Zon der gerechtigheid, verschijnt! Geen eenzame wachter op de toren zuchtte ooit zo om de schemer als zij die de Zaligmaker liefhebben en Zijn nabijheid hebben verloren. En nooit werden handen zo uitbundig geklapt bij het licht van de zon die in het verre noorden na maanden weer verscheen, als wij ze in geestelijke zin klappen als Christus Zichzelf aan ons openbaart, want Hij is werkelijk ‘de vertroosting van Israël.’

			Evenals de zon, geneest Jezus ook. Italianen zeggen: ‘Waar de zon niet komt, verschijnt de dokter al snel.’ Maar waar de zon schijnt, brengen zijn stralen de mensen gewoonlijk ten minste enige gezondheid. Op dezelfde manier herleven de zieken waar Jezus is, want onder Zijn vleugels vinden we genezing. Jezus’ gezicht straalt als de zon en verspreidt geen kwade dampen, geen dodelijke pijlen van dreigende wraak, maar slechts goedheid en liefde. O, dat we allen door geloof zouden kijken naar Zijn gezegende gezicht en alle voordelen zouden ontvangen die Hij zo graag op ons laadt! Hij wacht erop.

			Ik moet me wel beperken en heel kort op elk punt ingaan, hoewel ik haast zonder beperking door zou kunnen gaan. Ik vraag u daarom in de vierde plaats om op te merken dat de heerlijkheid van Christus zodanig is dat ze door ons kan worden weerspiegeld. Iedereen weet dat zonlicht kan worden weerspiegeld. We hebben veel te danken aan gereflecteerd licht. De heerlijkheid van Christus is van zo’n aard dat ze op ons schijnen kan, zodat we het zien en vervolgens kunnen we het reflecteren en weerkaatsen in de richting van anderen. U kunt aan anderen iets geven van wat Christus u geeft, en dat is een grote zegen. ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6), opdat wij dat licht op anderen zouden laten schijnen. Johannes zegt: ‘En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid’ (Joh. 1:14), en u kunt zo leven dat u het middel bent dat anderen genade brengt. U kunt de waarheid zo uitleggen dat mensen die nog niet op Jezus hebben gezien iets van Jezus in u zien weerspiegeld. Sommige christenen zijn slechte reflectors. Maar als we zijn wat we behoren te zijn, lijken we op die uitvinding die je soms op ondergrondse metrostations ziet: ze proberen wat daglicht naar beneden te krijgen met behulp van reflectors. Velen van de arme Londenaren leven letterlijk en geestelijk ondergronds. Ze krijgen maar heel weinig licht. Probeer dus een reflector te zijn en licht op hen te werpen.

			Reflectors helpen niet veel als ze vies zijn. Tenzij ze schoongemaakt worden, kunnen ze weinig uitrichten. Ik ken christenen die een stevige douche nodig hebben om schoon te worden. Er zijn belijders die niet veel vertrouwen in hun eigen belijdenis uitstralen. Ik vind het vervelend om te zeggen. En meestal beschuldigen ze de predikant als dat het geval is. Soms zou ik willen dat een aantal van u zorgvuldiger was in uw gedrag, want de schande van uw inconsequente leven komt vaak op mij terecht. Als ik er goed aan deed dat te verdragen, zou ik er niet om geven, maar dat is het niet. U brengt de naam in diskrediet van iemand die op de best mogelijke manier voor de Heere wil leven. Hij heeft genoeg aan zijn eigen fouten, zonder die van andere mensen die onterecht op zijn stoep gelegd worden. ‘Zo’, zegt een muggenzifter, ‘dat zijn dus die mensen van Spurgeon.’ Natuurlijk zeggen ze dat. En ik word te schande gemaakt omdat u iets fout doet, ook al ben ik er in de verste verte niet verantwoordelijk voor. Als de schapen verdwalen omdat de herder zijn best niet heeft gedaan om het te voorkomen, beschuldig hem dan. Maar als hij alles heeft gedaan wat hij kon en de schapen gaan toch dwalen, zodat de hond achter hen aan moet, zeg dan niet dat de herder de hond bij zich moet houden. O geliefden, probeer de heerlijkheid van God te weerspiegelen, zodat de mensen zullen vragen: ‘Wat doet het gezicht van die man zo glimmen?’ Het antwoord zal zijn: ‘Hij kijkt zo intens naar het gezicht van de zeer Geliefde dat hij het licht reflecteert dat ervan af schijnt.’

			Ten slotte, want de tijd is voorbij, leren we dat deze heerlijkheid van Christus ons spoedig vollediger zal worden getoond. In de hemel wordt het verheerlijkte gezicht van Jezus altijd gezien. Zijn engelen dienen Hem en zien altijd Zijn gezicht. Hun ogen worden sterk gemaakt, zodat ze ernaar kunnen staren zonder dat het hen schaadt. ‘O, langverwachte dag, begin!’ Dan zullen ook wij worden opgenomen om dat wonderlijke aangezicht te zien. Voelt u zich vanwege uw verlangens niet vaak als een vogel die wil vliegen, maar die aan een ketting ligt? Dan zingt u:

			Mijn hart is bij Hem op Zijn troon,
en kan het uitstel nauwelijks verdragen.
Elk moment verwacht ik de stem:
‘Sta op en kom!’

			Wie Christus in heerlijkheid aanschouwt, zelfs al behoort hij tot het uitschot van de heiligen, moet worden benijd boven elke aardse koning of prins. Iemand zei tot een oude heilige: ‘U kunt niet God zien en leven.’ ‘Laat me dan God zien en sterven’, zei hij. Ik zou wel duizend keer willen sterven als ik Christus maar mocht zien. Een uur met Christus
in heerlijkheid zal zeker opwegen tegen een vermoeiend leven van dienstbaarheid, lijden, armoede of vervolging. Ik heb vaak geprobeerd om me voor te stellen hoe de eerste vijf minuten met Jezus Christus in de hemel zullen zijn. Maar tevergeefs, ik kan me de nieuwheid van die wonderlijke tijd niet voorstellen, als de ziel in opperste verwondering uit zal roepen: ‘De helft was mij niet aangezegd.’ De koningin van Scheba was verbaasd toen ze de heerlijkheid van koning Salomo zag. Maar in vergelijking tot onze Heere Jezus Christus was hij niets. O! Wat zal het zijn om Hem te zien?

			Ik besluit met deze gedachte: het verheerlijkte gezicht van Jezus zal ook hier op aarde worden geopenbaard. Binnenkort zal Hij komen, volgens Zijn belofte. Ik weet niet of Hij morgen komt, maar ik weet ook niet of Hij dan niet komt. Zijn terugkeer kan nog duizend jaar op zich laten wachten, of misschien wel vijftigduizend jaar, of misschien komt Hij nog voordat die klok weer slaat. Maar als Hij komt, zal Hij Zijn eigen woord vervullen: ‘Ja, Ik kom spoedig’ (Openb. 22:20). Eén ding is zeker: Hij zal terugkomen. Hij zal in eigen persoon terugkomen, net zoals Hij naar de hemel ging. Hij zal tronen op de wolken in de lucht voor het laatste gericht. En, mijn hoorders, u zult daar allemaal bij zijn, ieder van u. Even zeker als u hier bent, zult u daar zijn. Als de aarde beeft en de lucht bewogen wordt, zult u er zijn. Als de sterren als herfstbladeren van de hemel vallen en als hemel en aarde voor Zijn aangezicht zullen wegvluchten, zult u er zijn. Of u Hem liefhebt of niet, u zult er zijn, want ‘elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben’ (Openb. 1:7).

			Bent u klaar voor Zijn verschijning? Zeg niet: ‘Het zal nog wel lang duren voor het zover is.’ Het hoeft niet lang te duren. Het kan vannacht zijn. En als het nog lang duurt, zal Hij toch even zeker komen. Waar zult u dan zijn? Als u leeft en sterft zonder de Zaligmaker, hoe wilt u Hem dan ontmoeten? Zijn ogen zijn als een vuurvlam en zullen u vinden. Ze zullen diep in uw ziel branden. O, zoek Zijn aangezicht nog dit uur! Het straalt nog steeds als de zon. Als u buiten loopt en de zon schijnt, vraagt u niet: ‘Waar is de zon?’ Natuurlijk niet, u ontkomt er niet aan de zon te zien. ‘O, maar hoe kan ik naar de zon kijken?’ Lieve man, niemand hoeft zoiets te vragen. Doe uw ogen open en kijk. Zo eenvoudig is het. Kijk zo naar Jezus. Dat is geloof. Het is het eenvoudigste, gemakkelijkste dat mensen ooit moesten doen. Juist daarom is het zo moeilijk voor veel mensen. Dat lijkt weer een tegenstelling. Als het echt moeilijk was, zouden mensen het doen. Maar omdat het zo makkelijk is, zeggen ze dat ze het niet kunnen. ‘Als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben?’ zeiden de knechten tegen hun heer Naäman, ‘Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en u zult rein zijn?’ (2 Kon. 5:13). Daarom, als de boodschap is: ‘Kijk en leef’, wilt u, trotse heren, graag een veel uitgewerkter systeem van redding hebben. U houdt er niet van om eenvoudigweg naar Christus te kijken om gered te worden. Maar als er ergens een arme ziel is die gewillig is om een hele Christus voor niets te ontvangen, kan hij Hem krijgen en heeft hij Hem nu. Aanvaard Hem. God zegene u omwille van Christus!

			Amen.

			De kracht van Christus’ aanwezigheid

			‘De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere!’ (Johannes 21:7)

			Bij deze gelegenheid ga ik spreken tot mijn broeders en zusters die voor Christus werken. Toen onze Heere Zijn discipelen bij het meer ontmoette en voor hen dat gedenkwaardige maal klaarmaakte, vond Hij het niet ongepast om tegen Petrus te zeggen: ‘Weid Mijn lammeren. Hoed Mijn schapen.’ Deze praktische aansporingen vond Hij heel goed passen bij heilige gemeenschap. En als we aan het eind van deze dienst aan de avondmaalstafel komen, lijkt het mij dus heel terecht om met u, mijn medewerkers en medesoldaten in het werk en de oorlog van Christus, over praktische zaken te spreken. En ik bid dat God door mij heen zal spreken tot allen die onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus liefhebben.

			U weet dat we in het Evangelie van Lukas en Johannes lezen over twee wonderbare visvangsten. De ene wordt in dit hoofdstuk beschreven waaruit onze tekst genomen is. In verschillende opzichten is deze vangst gelijk aan wat de Heere op een eerder moment deed. Voordat Hij Zijn apostelen riep, gaf Hij hun op wonderlijke wijze een grote vangst, nadat ze de hele nacht hadden gezwoegd en niets gevangen hadden. En daarna, nadat Hij aan het kruis gestorven was en uit het graf was opgestaan, herhaalde Hij het wonder in haast identieke vorm. Ik denk dat er een belangrijke les was die onze Zaligmaker aan Zijn discipelen wilde leren door die herhaling. Het wonder was als een plaatje. Hij wilde dat ze ernaar zouden kijken en de betekenis die het in zich had zouden begrijpen. En aangezien ze mogelijk de eerste keer niet alles hadden begrepen, liet Hij het plaatje nog een keer aan hen zien, zodat ze een nieuwe gelegenheid hadden om de les te leren die Hij hun wilde geven.

			Let erop dat ze in beide gevallen hard gewerkt hadden. Ze hadden de hele nacht gezwoegd, maar tevergeefs. De nacht was de beste tijd om te vissen. Dan is het rustig. Ze hadden hun best gedaan op de plek waar ze vroeger vaak hadden gevangen. Het waren immers ervaren vissers, toegerust voor hun werk. Maar nadat ze alle middelen hadden ingezet die op andere momenten werkten, was het toch niet gelukt en hadden ze nog steeds niets. Ze hadden ook met volharding gezwoegd, want het was niet alleen ‘s nachts, dat ze visten, maar ze hadden de hele nacht hard gewerkt. Vanaf het moment dat ze bij maanlicht afduwden totdat de morgenster hen waarschuwde dat de nieuwe dag begon te dagen, hadden ze gezwoegd. Maar toch hadden ze niets gevangen.

			Dit leert ons dat we voor Christus kunnen werken en kunnen proberen om zielen voor Hem te winnen en dat we werken op de beste tijd, op de beste manier en daarin volharden, en toch geen succes kunnen hebben. We moeten wel mislukken als, net als bij de discipelen, we werken zonder dat de Meester aanwezig is. In beide gevallen is het keerpunt als de Meester komt. Bij de eerste gelegenheid leent Hij Petrus’ boot en houdt Hij vanaf de boot een preek tot de menigte op het strand. Daarna zei Hij tegen Petrus: ‘Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen’ (Luk. 5:4). In het tweede geval beval Hij de discipelen: ‘Werp het net uit aan de rechterkant van het schip’ (Joh. 21:6). Maar in beide gevallen was het Jezus’ verschijning die de netten vulde en die ze zo wonderlijk vulde dat de wanhopige werkers van die nacht zich realiseerden dat Iemand Die meer was dan een mens tot hen gesproken had. Ze vielen neer en aanbaden Hem als God. 

			Zo is het altijd als Jezus bij Zijn werkers komt. Hoe mislukt ze ook zijn geweest, ze zullen zeker succes hebben als Hij er is. Ja, hun succes zal hun verwachtingen overtreffen. Net zoals de discipelen verbaasd waren dat dezelfde handen die de hele nacht niets hadden gevangen nu honderddrieënvijftig grote vissen oppakten uit dezelfde netten die de hele nacht leeg gebleven waren (behalve dan hier en daar een stukje oud riet om hun hoop te bespotten), dat er zo veel grote vissen kwamen om hen en anderen tot verzadiging toe te trakteren. De apostelen konden niets doen zonder hun Heere. Wij kunnen dat ook niet. Het belangrijkste punt dat we moeten onthouden, is dat we het nodig hebben dat Jezus Christus in ons midden komt. Dit punt zal ik met al mijn macht naar voren brengen en ik bid God de Heilige Geest om de harten van Zijn volk op te wekken, zodat ze een groot verlangen zullen hebben om vruchtbaar te zijn in het winnen van zielen en zullen beseffen dat dit slechts kan worden bereikt door hen die werkelijke gemeenschap met Christus genieten.

			I. Eerst wil ik nagaan waarin onze situatie wel en waarin onze situatie niet lijkt op die van de apostelen bij deze gelegenheid.

			In de eerste plaats is er een verschil waarbij het voordeel aan onze kant ligt. De apostel Petrus en zijn broeders hadden zonder succes gevist, maar niemand had hun daarvoor opdracht gegeven. Ze kunnen wel of niet juist gehandeld hebben, maar in ieder geval deden ze het voor hun eigen rekening. Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ Het was zijn eigen werk. Hij deed het volledig volgens zijn eigen wil. Christus had hem niet opgedragen om te gaan vissen. Maar in ons geval, broeders en zusters in Christus, hebben we een opdracht van de Heere: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen’ (Mark. 16:15). We hebben deze goddelijke opdracht ontvangen zodat we, als we het Evangelie preken, niet als amateurs aan het vissen zijn of als zelfaangestelde vrijwilligers. We zijn gezonden door de Allerhoogste om Zijn bevel op te volgen. Als Hij iemand een opdracht geeft, is er een soort impliciete garantie dat Hij hem wil gebruiken. Hij zal in ieder geval Zijn knechten geen dwaas bevel geven dat gedoemd is te mislukken. Maar op de een of andere manier geeft Hij zeker de kracht om Zijn opdracht uit te voeren. ‘Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door al Haar kinderen’ (Luk. 7:35).

			U, lieve broeders en zusters, ieder van u op zijn eigen plek, hebt gedaan waartoe u gezonden was in uw poging om God te dienen. Want Jezus heeft tegen u gezegd, zoals Hij tot Zijn discipelen zei: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’ (Joh. 20:21). Denk aan die passage haast aan het einde van de Openbaring: ‘Laat hij die het hoort, zeggen: Kom!’ (Openb. 22:17). Toen u het Evangelie hoorde, heeft u proberen te zeggen: ‘Kom’, tegen de mensen en u bent niet buiten uw opdracht gegaan door dat te doen, want het was u geboden. Elke gelovige is een priester. Onder de christelijke bedeling is er geen ander priesterschap, behalve dat van onze Heere Jezus Christus en dat wat ieder die in Hem gelooft gelijkelijk ontvangen heeft. Als u dus naar anderen bent gegaan om over Hem te spreken nadat u tot geloof kwam, heeft u vanuit dat koninklijke priesterschap gehandeld. Het komt u rechtmatig toe, want Hij heeft u ‘tot koningen en priesters gemaakt voor God’ (Openb. 1:6). Dus in de eerste plaats gingen de apostelen vissen zonder daar opdracht voor te hebben gekregen. Daarom hadden ze geen succes. Wij hebben een voordeel boven hen, want in de Evangelievisserij heeft ieder waar kind van God die het net uitwerpt daartoe opdracht van Zijn Meester.

			De discipelen hadden hun Meester ook niet bij zich. De hele nacht dat zij het net leegden en weer uitwierpen en niets vonden, waren ze alleen. Maar dat is met ons niet het geval. Als kerk kunnen we zeggen dat de Meester al deze jaren bij ons is geweest. Vaak waren we tijdens onze bijeenkomsten zeker van Zijn aanwezigheid, zo zeker als we ooit ergens van kunnen zijn. Ons hart werd blij, gereinigd, geheiligd door in geloof op Hem te zien. Er zijn gebedsbijeenkomsten geweest waarvan ik hoop dat ieder van ons voelde dat hij moest buigen en zich vernederen, zoals Petrus toen de Meester in zijn boot was. Er zijn momenten geweest van ernstige vreugde over de bekering van zondaren waarbij de Heere duidelijk in ons midden was. We hebben ervaren dat Hij Zijn belofte: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Matth. 28:20) heel genadig heeft vervuld. Daarom eren we de Zaligmaker ervoor dat we niet hoeven te wachten totdat Hij naar ons toe komt, want Hij is al heel lang bij ons en heeft ons nooit verlaten. Al deze jaren heeft de eenvoudige prediking van Jezus Christus en Die gekruisigd dit huis van gebed gevuld, zoals vanavond. Mensen, weet dat hier niets anders wordt gehoord dan het oude, oude verhaal van de gekruisigde Zaligmaker. Hoe ruw het weer ook is, de menigten zullen komen om het Woord van de Heere te horen. Hierin verheugen we ons en zullen we ons altijd verheugen. In dit opzicht hebben we ook een voordeel boven de vissers op de zee van Galilea. Daarmee komen we bij een ander punt. Want de Meester was niet bij hen, en daarom vingen ze niets. Maar het kan over ons niet worden gezegd dat we niets hebben gevangen. Ik weet niet of het juist zou zijn om te tellen hoeveel zielen belijden dat ze de Zaligmaker hebben gevonden in de jaren waarin we samengewerkt hebben, maar ik geloof, broeders, dat we dit tot verheerlijking van God en tot eer van het eenvoudige Evangelie kunnen zeggen, dat het aantal van degenen die zich alleen al bij deze gemeente gevoegd hebben alleen in duizendtallen kan worden uitgedrukt, ja, en in vele tienduizendtallen als we meerekenen wie elders de Zaligmaker hebben gevonden onder het Woord dat we preekten. Dan overdrijven we absoluut niet. We zetten de kroon op het hoofd van onze Meester, maar wat een vreugde voelen we dat het zo is! Veronderstel dat Hij ons had verlaten. IJdel zou onze prediking zijn geweest, zelfs onze ijver zou niet hebben gebaat, want ijver bekeert geen zielen. Jezus moet aanwezig zijn om mensen te zegenen. En Hij is bij ons geweest, alle jaren door, zelfs vandaag is Hij hier, ere zij Zijn heilige Naam.

			Op deze punten lijkt onze situatie dus niet op die van de apostelen toen ze de hele nacht gezwoegd hadden en niets vingen.

			Maar in andere opzichten zijn we precies als de apostelen. In de eerste plaats is het zo dat we niets zouden vangen als de Meester ons niet hielp. Geen kind zou op de zondagsschool gezegd hebben: ‘Ik hou van de Zaligmaker. Ik wil mijn geloof in Hem belijden en me bij de kerk voegen.’ Geen jonge vrouw zou uit die grote en gezegende Bijbelklas komen om de woorden te spreken die de Heere op haar lippen gelegd had. Geen jongeman uit de oudste klassen zou zijn bekeerd als de Geest van God zich niet bij de werkers had gevoegd. Vanaf deze preekstoel zou geen woord van leven gesproken zijn als dat niet eerst door God aan ons gegeven was om vervolgens door Hem in het hart van de hoorders gebracht te worden. We zouden niets vangen zonder onze Heere.

			Ook nu lijkt ons succes wonderlijk veel op het gebrek aan succes van de discipelen, broeders. Want we hebben nog maar nauwelijks iets gevangen in verhouding tot wat we nog moeten vangen. Ook al spreken we over tienduizenden bekeerlingen, wat is dat in vergelijking tot de miljoenen om ons heen in deze grote stad? Als God ons doet toenemen met honderd of honderdtwintig mensen per maand, zijn we blij en dankbaar, maar ook al zijn deze aantallen groot, wat zijn ze als we ze vergelijken met de miljoenen die alleen al in Londen verloren gaan? Waarom zouden we geen drieduizend bekeerlingen per dag hebben, zoals op de pinksterdag? Hoe komt het dat onze kerken niet vermenigvuldigen tot ze elk deel van de stad bedekken? Waarom komt de oude kerk van Christus (want dat zijn we), de oude katholieke en apostolische kerk van Christus, niet meer op de voorgrond in plaats van dat ze zoals nu wat op de achtergrond sluimert? Het is omdat we de volheid van de kracht van de Meester nog niet hebben zoals we die nodig hebben en verlangen te hebben tot eer van Zijn heerlijkheid. Als Christus in de volheid van Zijn kracht bij ons zou komen, zou dat zo veel meer doen dan alles wat we tot nu toe ooit gezien hebben, dat we even verbaasd zouden staan als de apostelen bij die twee enorme visvangsten. Christus hoefde maar te willen, en de vissen kwamen met scholen tegelijk het net in zwemmen. En Hij heeft maar te willen, en er zullen zielen met miljoenen tegelijk tot Hem en Zijn Evangelie bekeerd worden. Hij hoefde Zijn discipelen maar aan te wijzen waar ze het net uit moesten werpen, en hetzelfde net dat leeg bleef werd nu vol. En Hij hoeft Zijn dienaren maar te leren hoe ze moeten preken en hun lippen maar aan te raken met een brandende kool van het altaar om hen aan te steken met het pinksterenthousiasme, en ze zullen spreken op een wijze waarop ze nog nooit gesproken hebben en met een kracht die ze nog nooit ervaren hebben. Zulke dagen zijn beloofd. Ze zullen zeker komen. We zijn nog niet recht voor God. We doen het goed in onze eigen ogen. Als we deze heerlijke dagen van inzameling nu niet ervaren, is dat omdat een bepaalde zonde van ons de heerlijkheid van de Meester nog van ons weghoudt. O, laten we ons tot Hem keren en mocht Hij Zich genadig tot ons wenden!

			Laat onze onderlinge liefde vurig zijn,
en ons volhardend maken in gebed.
Mag ieder als Uw knecht
de betovering van de wereld mijden.
Heer, wek ons op,
onze hulp moet bij U vandaan komen!

			II. In de tweede plaats moet ik het hebben over de middelen die we moeten gebruiken om de aanwezigheid van onze Meester te verkrijgen. Ik heb u proberen te tonen dat al ons succes van Hem moet komen en alles wat Hij ons geeft, moeten we aan Hem toeschrijven. Hoe kunnen we dus zeker zijn van Zijn aanwezigheid? We hebben die in een bepaalde mate, maar hoe kunnen we er meer van krijgen?

			Laten we altijd bedenken dat Hij daar komt waar Hij wil komen. Christus is absoluut soeverein in het werk van het Koninkrijk van Zijn genade. Zoals de wind blaast waarheen hij wil, zo werkt de Geest van God waar het Hem behaagt. Ik denk niet dat we ons er vanuit wat wij zien altijd rekenschap van kunnen geven waarom de ene prediker veel vrucht ziet en de andere niet. We moeten op de soevereiniteit van God terugvallen en zeggen: ‘God wil het, daarom gaat het zo.’ Hij wil dat we weten dat soevereiniteit Zijn goddelijk recht is. Hij heeft de sleutel van David. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Als Hij het wil, kan Hij de hemelse dauw inhouden tot de meest vruchtbare kerk dor wordt als de bergen van Gilboa. Hij laat Zijn kracht zien, niet volgens onze wil, maar volgens Zijn eigen wil. Dat moeten we nooit vergeten.

			Tegelijkertijd: welke richting zullen we nemen om Zijn aanwezigheid te zoeken? Ik antwoord dat we maar het beste door kunnen gaan met ons werk voor Hem. Als we willen dat Christus ons zegent en we voor Hem werken, kunnen we maar het beste rustig doorgaan met dat werk. Zijn discipelen hadden de hele nacht gevist. Mogelijk zou Christus hun bij de dageraad geen vis gegeven hebben als zij niet de hele nacht gevist hadden. Hij komt niet vaak om luilakken te zegenen. Hij handelt soeverein, zoals ik zei, maar doorgaans zegent Hij die kerken die het meest voor Hem doen. Ik heb altijd gemerkt dat een kerk die ijverig is in de bediening van het Evangelie en die zich verenigt in gebed, Gods zegen ontvangt als andere kerken die niet krijgen. Ga verder, zondagsschoolleiders. Ga verder, straatwerkers. Ga verder, evangelisten. Ga verder, ieder die voor Christus werkt. Doe uw eigen werk, zelfs als het nacht is bij u en u niets vangt, ga verder en zet u in. Mogelijk is het de beste manier om de Meester bij u te krijgen om met al uw macht voor Hem te werken.

			Soms is het echter nodig dat we onze netten wassen en verstellen. Bij het wonder dat Lukas vertelt, zien we dat de vissers nadat zij de hele nacht hebben gezwoegd, hun netten wassen en bij die gelegenheid, of bij eenzelfde soort gelegenheid, was een aantal van hen de netten aan het verstellen. Elke kerk moet dat doen, elk kerklid en elke christelijke werker. De prediker doet er goed aan een andere stijl te hanteren, beter te studeren en zichzelf te bekwamen in de kennis van het Woord. Zondagsschoolwerkers moeten de lessen voor hun klas goed bestuderen en beter voorbereid aan hun lessen beginnen. Uw netten moeten vaak gewassen en versteld worden als u vissers van mensen wilt zijn. En als u meer aandacht besteedt aan de middelen die u gebruikt voor uw goede werk in Zijn dienst, wordt het waarschijnlijker dat u de zegen van de Meester ontvangt. Christus houdt niet van slordig werk en het is niet waarschijnlijk dat Hij mensen zegent die denken dat het hoe dan ook goed genoeg voor Hem is.

			Ik heb van een prediker gehoord die dacht dat het eerste wat in zijn hoofd opkwam goed genoeg voor zijn volk was. Bij een gelegenheid vertelde hij een kerkenraadslid na de preek dat hij voordat hij de preekstoel betrad nog nooit over het onderwerp had nagedacht. De goede ouderling antwoordde: ‘Dat dacht ik al toen ik u hoorde. Ik dacht dat u dit allemaal nooit zou hebben gezegd als u van tevoren had nagedacht over wat u zeggen wilde.’ We hebben het allemaal nodig om onze netten te wassen en te verstellen. Ik bedoel dat we Christus’ werk allemaal op de best mogelijke manier moeten doen. Dat is de manier waarop het het meest waarschijnlijk is dat Hij ons bevoorrecht met Zijn aanwezigheid.

			Bij die eerste gelegenheid hadden de vissers naar de woorden van Christus geluisterd. Op Zijn verzoek hadden ze hun boot voor Hem veranderd in een preekstoel. Hij zat daar en onderwees het volk op het strand. Was er een relatie tussen die gebeurtenis en de grote visvangst? Ik denk het wel. Als zij Christus’ verzoek hadden afgeslagen en niet naar Zijn preek geluisterd hadden, zou Hij hen niet hebben gezegend met die overvloed aan vis. Ik weet dat een arbeider altijd beter af is als hij even moet wachten en als leerling aan Christus’ voeten zit, het Woord voor zichzelf leest of luistert naar de gepreekte waarheid door een dienaar die door God gezonden is. De boodschap kan een sleutel voor uw hart zijn en zo uw hele leven beïnvloeden. Daardoor zult u veranderen en zal het waarschijnlijker zijn dat de Allerhoogste u zegent.

			Vraagt u: ‘Wat brengt Christus naar een kerk en wat houdt Hem daar?’ dan antwoord ik met één woord: gebed. Er is geen natuurlijke kracht die gelijkstaat aan de kracht van gebed. De wet van de zwaartekracht houdt de planeten in hun baan en verbindt de zon met de sferen die om hem heen cirkelen. Maar gebed doet de zwaartekracht zijn energie verliezen: ‘Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon!’ zei Jozua (Joz. 10:12), en de zon en de maan stonden stil. We zeggen dingen waar velen tegenwoordig slechts om lachen, maar in onze ogen lijkt het dwaas om eraan te twijfelen dat God naar de stem van mensen luistert. Als mensen gemaakt zijn naar het beeld van God, en daarnaar vernieuwd zijn en zo Zijn kinderen zijn geworden, zullen hun gelovige gebeden het hart van hun hemelse Vader zeker beroeren.

			U weet wat Christus tot Zijn discipelen zei bij Zijn Bergrede: ‘Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden’ (Matth. 7:11). Natuurlijk zal Hij luisteren naar de stem van degenen die Hij zo bijzonder liefheeft. U weet, geliefden, dat er kracht ligt in het gebed. Als gelovigen samenkomen en eenstemmig roepen: ‘Heere, verlevendig Uw werk. Verleen meer kracht aan de bediening. Maak het hart van Uw volk liefdevoller en ijveriger. Red de goddelozen. Wek de onverschilligen op’, dan zal dat gebeuren. Het is voor ons niet slechts een kwestie van hoop dat ijverig gebed zegen brengt aan de kerk en de wereld. Het is een feit. Het moet gebeuren. Van natuurwetten kan worden afgeweken, maar van wetten die voortvloeien uit Gods eigen karakter van waarheid en betrouwbaarheid kan nooit worden afgeweken. Hij zou geen God zijn als Hij het gebed niet beantwoordt. Zijn eigen belofte bindt Hem daaraan.

			O, u die twijfelt, probeer het uit! Als iemand van u de kracht van het gebed ter discussie stelt, let er dan eens op wat er al verkregen is door gebed. Wie een knecht is van de levende God en toegang heeft tot Zijn genadetroon, hoeft slechts te vragen en te ontvangen. U hoeft slechts te zoeken en te vinden. U hoeft slechts te kloppen en de deur zal voor u opengedaan worden. Broeders en zusters in Christus, bid gezamenlijk tot Christus dat Hij in ons midden komt. Bid om een zegen, bid er krachtig om en rust dag noch nacht tot de zegen komt. 

			Maar we moeten aan ons gebed verwachting toevoegen om te wachten op de zegen die we zoeken. Nadat Christus naar de hemel was opgevaren, gingen Zijn discipelen naar de bovenkamer en wachtten daar tot de Heilige Geest hun werd gegeven op de pinksterdag. Ze gingen niet zitten denken dat de beloofde zegen misschien wel of misschien niet zou komen, maar ze wachtten tot ze het geluid uit de hemel hoorden als van een geweldige windvlaag en ze de tongen als van vuur zagen, die zich verdeelden, en op ieder van hen zaten. Laten wij dus samenkomen en de zegen verwachten die de Heere heeft beloofd, want de zegen zal zeker komen als we die gelovig verwachten. ‘Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen’ (Ps. 82:11). O, dat we God maar konden geloven. Want zeker, God zal ons geloof nooit ontmoedigen.

			Bij onze verwachting moeten we vervolgens een open hart voegen om de zegen te ontvangen. We willen dat de Zaligmaker ons zegent en Hij zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij’ (Openb. 3:20). Geliefden, Hij staat klaar om u te zegenen. Bent u klaar om door Hem gezegend te worden? O, u die Hem liefhebt, gooi de deuren van uw hart wijd open en vraag Hem binnen te komen! Hij heeft u gekocht met Zijn hartenbloed. Geeft u Hem dan niet de innigste liefde van uw hart? Hijzelf is uw Geliefde, uw Echtgenoot, uw Alles in allen. Behandel Hem dus niet als vreemdeling. Laat Hem niet langer staan kloppen, maar doe uw deur wijd open en vraag Hem binnen te komen.

			Wilt u Hem ontvangen, geliefde broeders en zusters? Wilt u Hem echt? Verlangt u naar meer van Hem? Dan moet u vol zijn van gebed en zorgvuldigheid als Hij tot u komt, want Hij is een jaloerse Geliefde. Als Hij in het hart woont, kijkt Hij streng rond naar alles wat Zijn geliefden doen dat tegen Zijn wil ingaat, zoals een koning aan een vreemdeling toestaat wat hij van een hoveling niet duldt. Ik ben bang dat we soms bidden om heiliging en er toch niet echt naar verlangen. Ik ben ook bang dat we soms vragen om een grote zegen en daar niet echt naar verlangen.

			Gelooft u dat Christus tot ons kan komen en ons kan zegenen? Leeft u alsof u verwacht dat Hij tot u komt? Als dat zo is, zult u overweldigd worden door de majesteit van Zijn aanwezigheid als Hij komt. U zult met Johannes zeggen: ‘Het is de Heere.’ Als we horen van zegen op de zondagsschool zullen we zeggen: ‘Het is de Heere.’ Als we horen van genade in de Bijbelklassen, zullen we zeggen: ‘Het is de Heere.’ En bij elke kerkelijke bijeenkomst zullen we zeggen: ‘Het is de Heere’, als we de verhalen horen van degenen die tot geloof in Jezus gebracht zijn. Want niemand anders kan zo’n zegen in ons midden bewerken.

			Ik wilde dat ik wist hoe ik dit onderwerp voor u kon ontvouwen zodat elk gelovig hart er diep door werd geraakt. Maar dat kan ik niet. Daarom wil ik als we tot het avondmaal komen het heilige feest gebruiken om u die Christus dient, op te wekken tot gebed om meer van Zijn aanwezigheid. Hier voor u heeft u de gedenktekens van Zijn liefde voor u. Hij gaf Zijn lichaam om voor u verbroken te worden, Zijn hart om voor u doorboord te worden. Heeft Christus dit alles voor u gedaan en wilt u niet veel voor Hem doen? U bent gered, uw zonden zijn bedekt, u bent Zijn geliefde kind. Wilt u niet voor Hem gebruikt worden?

			Als de Meester vanavond hier stond in plaats van mij en u Zijn doorboorde handen en voeten liet zien en u dan opriep, u, Zijn eigen volk, één voor één, en zulke vragen aan u stelde als ik straks zal doen, ik vraag me af hoe u zich dan zou voelen. U zou het podium opkomen, duizelig door Zijn schoonheid en overweldigd door Zijn liefde als Hij u zou aankijken. En Hij zou tot ieder van u zeggen: ‘Mijn gekochte, wat doe je voor Mij? Hoed je Mijn schapen? Weid je Mijn lammeren?’ Ik meen te zien dat u rood wordt en ik hoor u zeggen: ‘Mijn lieve Meester, vanavond ben ik bij een paar lammetjes geweest.’ ‘Maar heb je hen echt gevoed?’ ‘Ik heb een fijn uurtje met hen gehad.’ ‘Ja, maar heb je hen gevoed?’ ‘Ik heb het geprobeerd, goede Meester, maar ik schaam me om te zeggen dat ik hen niet zo heb gevoed als ik zou hebben moeten doen.’ ‘Maar voedde je hen als Mijn lammeren, zoals Ik hen zou hebben gevoed? Had je hen lief? Sprak je vriendelijk met hen? Heb je hun verteld over Mij? Heb je geprobeerd hen tot Mij te brengen? Bad je voor hen? Heb je hen weg laten gaan met het gevoel dat hun onderwijzer verlangde dat zij allemaal hun Zaligmaker zouden kennen?’

			Nu is de Meester hier niet lichamelijk aanwezig. En ik zal u niet zulke vragen stellen. Maar ik zou willen dat u ze aan uzelf stelt met de gedachte dat de Meester ze aan u stelt, op dezelfde manier als Hij lang geleden vroeg: ‘Simon, zoon van Jona, heb u Mij lief?’ Ik meen Hem haast een broeder te horen aanspreken: ‘Jij bent door Mijn kostbare bloed gered. Wat heb je voor Mij gedaan?’ Ik zie u haast rood worden als Hij nogmaals vraagt: ‘Wat heb je voor Mij gedaan?’ Uiteindelijk zegt u: ‘Ik ben lid van de kerk.’ ‘Maar wat heb je voor Mij gedaan?’ ‘Soms leg ik wat op de offerschaal.’ ‘Maar wat heb je voor Mij gedaan?’ Hij laat Zijn handen zien en ontbloot Zijn zij en zegt: ‘Die heb ik voor jou geleden. Wat heb jij voor Mij gedaan?’ Ik vrees dat er leden zijn van deze kerk die niet graag zo’n test ondergaan. En wat mijzelf betreft, ik zou graag tot de Meester willen zeggen: ‘Geef mij nog een paar jaar, zodat ik U beter dienen kan. Geef me meer genade, zodat ik ijveriger zal zijn in de dienst die U me toegewezen hebt.’ Ik smeek u, geliefde broeders en zusters in Christus, als u voelt dat u hetzelfde bidden moet, dat u zich dan ernstig voorneemt om met de hulp van Zijn Geest u geheel over te geven, lichaam, ziel en geest, voor Zijn kostbare zaak.

			Maar helaas, er zijn er onder u die Hem in het geheel niet liefhebben, voor wie de Christus van God nog geheel vreemd is. O, dat uw hart veranderd werd! Bedenk toch dat Hij spoedig in Zijn heerlijkheid zal komen en al Zijn heilige engelen met Hem. Als u nu de zilveren scepter van genade niet kust die Hij in de prediking van het Evangelie naar u uitgestoken houdt, zult u dan het gewicht voelen van de ijzeren roede van rechtvaardigheid waarmee Hij de goddelozen zal breken en waarmee Hij hen in stukken zal slaan als een pottenbakkersvat. Wees dus wijs en vertrouw nu op de Zaligmaker. De Heere geve dat u dat doet. En als u Hem voor uzelf hebt vertrouwd, dien Hem dan met hart en ziel zolang u op deze aarde leeft. Daarna zult u opgenomen worden in de grote menigte die niemand tellen kan, uit alle naties, stammen, volken en talen, die voor de troon en voor het Lam staat en voor eeuwig haar zaligheid aan Zijn genade toeschrijft!

			Heeft u het verhaal van de arme man nooit gehoord die er geestelijk zo naar aan toe was en in een nacht een droom had? Hij zag zichzelf buiten de poorten van de hemel. Hij zat daar en weende, want hij verlangde ernaar om naar binnen te gaan. Opeens hoorde hij prachtige muziek. Hij zag een gezelschap naderen met palmtakken in de hand. Hij vroeg wie zij waren en een van hen zei dat zij het edele leger martelaren waren die hun tronen kwamen bezetten. Toen weende hij verschrikkelijk en zei: ‘Ik kan niet met u ingaan.’ Terwijl hij zat te treuren, hoorde hij opnieuw trompetgeschal. Een ander gezelschap kwam zingend langs: ‘Waardig is het Lam dat werd geslacht.’ Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn jullie?’ Ze antwoordden: ‘Wij zijn het bijzondere gezelschap van profeten en apostelen.’ Weer weende de man en hij zei: ‘Ik kan niet met u ingaan.’ Toen kwam er een ander gezelschap, dat de genade van God luidkeels bezong en hij vroeg: ‘Wie zijn jullie?’ Ze antwoordden: ‘Wij zijn predikers van het Woord, diakenen en ouderlingen van de kerk.’ Opnieuw zei de man: ‘Ik kan niet met jullie ingaan.’ Hij zat maar en bleef wenen totdat hij langzaam maar zeker een groter gezelschap aan zag komen. Het scheen een heel groot leger en ze zongen prachtig terwijl ze naderbij kwamen. In de eerste rij liep een zondige vrouw. Haar diepe stem leidde het gezang. Naast haar liep de moordenaar die op het laatst gebeden had: ‘Heere, gedenk aan mij.’ Ze kwamen vrolijk langs en hij vroeg hun: ‘Wie zijn jullie?’ Ze antwoordden: ‘Wij zijn het gezelschap van bijzondere zondaren die zijn gered door bijzondere genade.’ Toen zei de man: ‘Met jullie kan ik naar binnen.’

			Broeders en zusters, dat is het gezelschap waar u en ik toe behoren. Als wij de hemel binnenkomen, zullen we even warm worden begroet als de martelaren, de profeten en de apostelen. Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Als zondaren berouw hebben, is er vreugde bij de engelen van God en blijdschap in het hart van God Zelf, want ze hebben Zijn vergevende genade gezocht. Als iemand van u niet gered is, is dat niet omdat er gebrek aan genade is in het hart van God. Als u vergaat, is dat niet omdat er geen deur voor u geopend is. Kom dus terwijl u mag komen!

			Amen.

			Christus openbaart Zich aan Zijn volk

			‘Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’ (Johannes 14:22)

			Wat was Jezus Christus een goede Meester! Hij stond Zijn discipelen toe om heel vertrouwelijk met Hem om te gaan! Let erop hoe Hij sprak met Zijn arme discipelen, gewone vissers. Ook al was Hij de Heere van het leven en de heerlijkheid, evenzeer de Hoge en Machtige als de Man uit Nazareth, Hij sprak met hen alsof Hij van hun stand was! Hij was niet zo vooraanstaand als sommigen van u die trots zijn op hun uitnemendheid. Hij was geen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder zoals sommigen die veel geven om formaliteiten en die zich boven andere mensen verheven voelen.

			Nee, Hij sprak met Zijn discipelen als een vader met zijn kinderen, vriendelijker dan een leraar met zijn leerlingen. Hij liet hen de eenvoudigste vragen stellen en in plaats dat Hij hen bestrafte om hun vertrouwelijkheid, boog Hij Zich neer om alles uit te leggen wat zij Hem graag wilden vragen. Fillipus zei iets waarmee geen weldenkend mens die zolang met Jezus omgegaan was Hem zou hebben lastiggevallen. Hij zei: ‘Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg’ (Joh. 14:8). Wat een dwaze gedachte! Alsof Jezus de Vader kon laten zien. Dan zou Hij God laten zien aan Filippus! En Jezus antwoordde vriendelijk: ‘Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ 

			En nu komt Judas (niet Judas Ikariot). Ook hij stelt een heel eenvoudige en makkelijke vraag, zo één die niet nodig was. Maar Jezus Christus bestraft hem niet. Hij gaat slechts over op een ander onderwerp en laat het antwoord wijselijk over aan de vraag. Hij zal hem meer leren door zwijgen dan Hij zou kunnen doen door uitleg.

			We moeten er ook op letten hoe zorgvuldig de Heilige Geest erover waakt dat we een goede man niet verwarren met een slechte. Hij zegt: ‘Judas, niet de Iskariot.’ Er waren er twee met de naam Judas. De ene verraadde onze Heere, en de andere schreef de brief van Judas en droeg die naam terecht. Sommigen van ons zouden de naam Judas lezen en zeggen: ‘Ja, die bedrieger Judas Iskariot vroeg dat.’ Maar de Heilige Geest wilde niet dat deze fout werd gemaakt.

			Dit moet ons opnieuw leren dat het niet verkeerd is om te wensen dat onze naam overgaat op ons nageslacht. We zouden allemaal een onbevlekt karakter moeten nastreven. We moeten wensen dat de belofte wordt vervuld: ‘De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen’ (Spr. 10:7). Ik zou niet willen dat mijn naam verward werd met die van een crimineel die opgehangen is. Ik zou niet willen dat mijn naam per ongeluk op een zwarte lijst terechtkwam. Hoezeer ik nu ook word misverstaan, op een dag zal bekend worden dat ik eerlijk ijverde voor de eer van mijn Meester. God zal zeggen: ‘Judas, niet de Iskariot.’ De man was tenslotte geen verrader.

			Maar we zullen Judas nu helemaal verlaten en verdergaan met onze tekst. Die behelst twee dingen:

			I. Een belangrijk feit.

			II. Een belangwekkende vraag: ‘Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’

			Het gaat hier om een feit en om een vraag daarover.

			I. In de eerste plaats gaat het hier dus om een belangrijk feit. Jezus Christus openbaart Zichzelf aan Zijn volk, maar Hij doet dat niet aan de wereld. Dit feit wordt in de vraag verondersteld. 

			Velen van ons hebben een Schrift in hun hart – de Bijbel van de ervaring. We weten dat het waar is, zelfs al zou de Schrift aangeven dat dit niet klopt (wat zij niet doet). Vraag christelijke mannen of ze geen bijzondere en wonderlijke openbaringen van hun Heere en Zaligmaker Jezus Christus hebben gehad zoals ze die nooit in hun onwedergeboren staat ervaarden. Lees de biografieën van uitnemende heiligen en u zult ontdekken dat er momenten waren waarop het Jezus op een heel bijzondere manier behaagde tot hun ziel te spreken en de wonderen van Zijn persoon te ontvouwen en de niet te evenaren heerlijkheid van Zijn werk te laten onderscheiden. Ja, zo werd de vreugde in hun ziel uitbundig. Ze meenden dat ze al in de hemel waren. Daar waren ze nog niet, al waren ze wel bijna op de drempel. Want als Jezus Zichzelf aan Zijn volk openbaart, is dat een nieuwgeboren hemel op aarde, een paradijs in embryoformaat, het begin van de heerlijkheid van de verheerlijkten. Ja, die heerlijkheid wordt alomvattend als Jezus Christus Zich volledig openbaart voor de bewonderende ogen van Zijn volk en zij als Hem zullen zijn en Hem zullen zien zoals Hij is.

			Vanmorgen zullen we dus wat praten over die speciale openbaring die Jezus Christus voorbehoudt aan Zijn volk, alleen aan Zijn volk. We zullen hierbij vier opmerkingen maken. In de eerste plaats iets over de bevoorrechte mensen: ‘aan ons, niet aan de wereld.’ In de tweede plaats over bijzondere momenten: ‘hoe komt het dat U zult?’ Hij deed het niet op dat moment, Hij zou het doen. Het gaat om bijzondere momenten. In de derde plaats een paar opmerkingen over het wonderlijke gezicht: ‘dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld.’ In de vierde plaats zullen we even stilstaan bij de uitwerking die deze openbaring op onze ziel heeft.

			1. In de eerste plaats dus: Wie zijn de bevoorrechte mensen aan wie Jezus Christus Zichzelf openbaart? Uit de tekst blijkt dat de mensen aan wie Jezus Christus Zichzelf op deze wonderlijke manier toont niet tot de wereld behoren. Wie zijn deze mensen dan? Ik weet zeker dat het voor mij moeilijk zou zijn om hen te ontdekken. Daarom zal ik vanmorgen een fantasiefiguur gebruiken en een geest uit een onbekende wereld laten aanwijzen wie deze uitverkoren personen zijn. O geest! Ik geef u de opdracht. Er zijn hier bepaalde mensen in deze wereld die niet van deze wereld zijn. Ga ze eens zoeken en kom terug om me te vertellen wat u gevonden heeft. We geven de geest tijd. Hij vliegt de wereld rond en komt terug.

			Hij zegt: ‘Ik heb een menigte mensen gezien. Ze gingen allemaal dezelfde weg. Ze jaagden allemaal naar hetzelfde en in hun ijver daarvoor vertrapten ze elkaar. Ze haastten zich naar iets wat ieder voor zichzelf wilde hebben. Maar te midden van die zwerm zag ik een aantal dat de andere kant op ploeterde. Ze wrongen en drongen precies tegen de stroom in. Op het voorhoofd van hen die met de massa meegingen, zag ik het woord ‘Zelf’ staan, en op het hoofd van hen die de andere kant op gingen, zag ik ‘Christus’ staan. Als ik luisterde wat ze in zichzelf spraken, hoorde ik hen zeggen: ‘Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst’ (Fil. 1:21). Ik lette op hen. Ik zag hen steeds voortgaan, ze trotseerden elke tegenstand. Ik vroeg me af waar ze naartoe gingen. Ik zag een kleine poort voor hen. Daarboven stonden de woorden: ‘Genade voor de grootste der zondaren.’ Ik zag hen daar naar binnen gaan. Ik zag hoe ze langs de muren van behoud renden, die hen naar hun bestemming leidden. Ik zag hen uiteindelijk hun handen vouwen bij het sterven en hun ogen rustig sluiten. De engelen zongen bij hun begrafenis en een stem riep: ‘Zalig zijn de doden die in de Heere sterven’ (Openb. 14:13). Dit moeten de mensen zijn die niet van de wereld zijn.’

			Dat is juist, geest. Dit zijn ze. Wat zag u van hen, geest? Kwamen ze samen? Of vermengden ze zich met de rest van de mensheid? ‘Ik zag dat ze eens in de week op een bepaalde plek samenkwamen die zij het huis van God noemden. Ik hoorde hen lofliederen zingen. Ik zag hen hun knieën in eerbied buigen, niet alleen in dat huis, maar ook als ze alleen waren. Ik was getuige van hun klagen, hun strijd, hun kwellingen. Ik wist dat zij mensen van gebed waren, mensen die van God hielden. Ik zag hen in het geheim samenkomen om te vertellen wat de Heere aan hun ziel gedaan had. Ik merkte dat ze niet omgingen met slechte mensen. Ik zag huizen die zij nooit binnen zouden gaan. Op de hoek van een straat stond een huis dat goed verlicht was. Aan de buitenkant hingen
mystieke, kabbalistische tekens, merktekens van slechtheid. Daar zag ik slechte mensen in en uit gaan. Ik zag dat ze dronken waren. Maar ik zag hoe christelijke mannen hun hand voor hun ogen deden en voorbijliepen. Ik zag ook een ander trefpunt van de hel waar stukken werden opgevoerd die ogen niet zouden moeten zien. Ik hoorde er dolle uitgelatenheid, maar geen heilig gezang. Ik keek rond in dat theater en zag geen van die gezegende mensen. Zij zouden niet in de weg van de zondaars gaan, noch in de stoel van de spotter zitten of staan in de raad van de onrechtvaardigen. Ik merkte dat ze bij elkaar dromden als vogels. Ze vonden hun maatjes en bleven daarbij. Ze bouwden hun nest in dezelfde boom en woonden onder hetzelfde dak.’

			‘Ja’, zei de geest, ‘ik hoorde iemand van hen uitroepen: ‘Wie leugens vertelt zal niet bij mij wonen.’ Ik zag hem een leugenaar zijn huis uitwerken en zag hoe hij een slechterik gebood om weg te gaan. Ik lette op hen. Het was een apart, vreemd volk en ik zei: ‘Dit moeten de mensen zijn over wie geschreven is: ‘Ze zullen alleen wonen, ze zullen niet gerekend worden onder het volk.’’ Goed, geest, u heeft hen goed beschreven. Ik vraag me af hoeveel het er zijn: degenen aan wie God Zichzelf zal openbaren zoals Hij Zich niet aan de wereld openbaart. Het zijn menen die niet werelds zijn in hun overtuigingen, in hun daden, in hun spreken, in hun verlangens, in hun bezigheden of in hun doelen. Zij zijn het. Kom niet aan met alverzoening, of met universele openbaringen. Ik zal vrije genade verkondigen voor enkelingen zolang er geschreven staat: ‘U zult Zichzelf aan ons openbaren en niet aan de wereld.’

			2. Onze volgende opmerking gaat over bijzondere momenten. Deze zeer begenadigde mensen zien Jezus Christus niet altijd op dezelfde manier. Ze worden niet altijd doordrenkt met het zonlicht van Zijn aangezicht. Er zijn bijzondere momenten waarop het God behaagt om Zichzelf aan Zijn volk te openbaren. Doorgaans vallen die in twee soorten uiteen: tijden van plicht en tijden van beproeving. Ik heb nooit gezien dat een luie of onverschillige christen een openbaring van Jezus Christus kreeg. Ik heb nooit gehoord dat iemand die zichzelf voortdurend bezighield met zaken veel geestelijke openbaringen kreeg. Nee, arme ziel. Zo iemand heeft religie genoeg om hem te behouden, maar niet genoeg om hem de geestelijke, bijzondere zegen van een christen te doen genieten. Als u slechts weinig voor Christus doet, doet Christus slechts weinig voor u als het gaat om bijzondere genade. Wie neerzit, zijn handen vouwt, eet, drinkt en verzadigd wordt, is niet onder hen die in de geheime kamer van de Allerhoogste binnengaan en de aanwezigheid van de Almachtige genieten.

			Degenen die het meest ijverig voor hun Meester zijn, onderscheiden Zijn goedertierenheid het beste en genieten de rijkste zegeningen van de Heere. Vraag een christen wanneer hij het meest blij is, en hij zal zeggen: ‘Als ik het hardste werk.’ Zo vergaat het mij. Ik heb de rust nog niet uitgeprobeerd, maar ik twijfel er niet aan dat ik het allesbehalve rust vind als ik die heb. Als er een dag voorbijgaat zonder dat ik de naam van mijn Meester heb verkondigd, voel ik dat ik niet gedaan heb wat ik behoor te doen. Ik kan dan niet tevreden rusten voor ik de vier wanden van een preekstoel weer om me heen heb. Als we het hardste werken, voelen we dat de genade het meest overvloedig is. Hoe dieper we graven, hoe zoeter het water. Wie het hardste ploetert, eet het zoetste brood. Geloof me, druppels zweet zijn een zegen om droog brood naar binnen te laten glijden. We zullen blijder worden als we harder voor Christus werken.

			Issaschar is een ezel met sterke beenderen die tussen twee lasten ligt. De belofte voor hem die weinig doet is: ‘Een zweep voor het paard, een muilkorf voor de ezel en een roede voor de rug van de dwaas.’ Wie ledig gaat heeft bestraffing nodig. Maar wie God dient, mag zich verheugen, want God zal hem met heerlijkheden overladen. Hij zal zijn deel met honing mengen. Hij zal zeggen: ‘Ik heb uw brood genomen en in Mijn eigen schaal gedoopt. Neem, eet, want u werkt in Mijn eigen wijngaard.’

			Ik zei al: het zijn tijden van plicht en van beproeving. Want u moet niet denken dat een christen niets doet als hij zijn plicht niet doen kan. Denk niet dat tijden van ziekte verloren tijden zijn. Als u die momenten geduldig droeg, had u daar niet alleen zelf baat bij, maar diende u God in uw lijden. Kent u de tekst niet: Ik ‘vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukking van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente’ (Kol. 1:24). U weet dat Christus’ mystieke lichaam bestaat uit het Hoofd en alle leden. Het Hoofd moest een zeker deel lijden. Dat is volbracht. Maar het lichaam heeft ook een bepaald deel te verdragen. Hoe meer u lijdt, hoe minder er voor een ander overblijft. Er is een afgemeten hoeveelheid beproeving die de hele kerk moet dragen voordat zij de hemel bereikt. Zoals Jezus Christus werd geraakt, zo moet Zijn hele volk delen in Zijn lijden. Er is een beker vol en de rechtvaardige moet daarvan drinken. Ieder moet er ten minste aan nippen. Maar als iemand van ons een diepe teug kan nemen en dat geduldig doet, blijft er zo veel minder over voor onze broeders.

			Laten we dus niet klagen. In tijden van zorg zien we het meest van Jezus. Voordat Israël met Amalek moest vechten, gaf God hun water uit de rots en stuurde Hij hemels manna. Voordat Jakob Ezau ontmoette, worstelde de engel van God met hem bij de beek Jabbok en zag hij engelenlegers bij Mahanaim. Voorafgaand aan beproevingen kunt u doorgaans een periode van vreugde verwachten. Als die periode voorbij is, kunt u wel zeggen: ‘Er dreigt een of ander gevaar, we hebben te veel vreugde ontvangen.’ Maar als de beproeving komt, verwacht er dan vreugde bij. Want onze zorgen worden doorgaans afgemeten naar onze vreugde. Hoe bitterder de beker van verdriet, hoe zoeter de beker van vertroosting. Hoe zwaarder het gewicht van beproevingen hier, hoe stralender de kroon van heerlijkheid straks. In feite kent het Hebreeuws maar één woord voor ‘gewicht’ en ‘heerlijkheid.’ Het gewicht van de problemen is de heerlijkheid van een christen. Het is een eer voor hem. En heerlijkheid is een gewicht, want dat doet hem laag buigen aan de voeten van Zijn Meester.

			Ik beroep me op mijn broeders en zusters en vraag hun wanneer zij het meest van Jezus hebben gezien, wanneer zij wandelden in de tuin van vreugde of wanneer er bittere medicijnen in hun mond werden gedaan. Zag u niet meer van Jezus toen u door pijn werd getroffen dan toen het u welging? Als de schuur vol is, het olievat haast barst en de wijn overstroomt, wordt het heiligdom van God vaak vergeten en de voorraadkast van Gods goedertierenheid haast over het hoofd gezien. Maar als de vijgenboom niet bloeit en er geen vee in de stallen staat, kom God vaak dicht bij Zijn kinderen en openbaart Hij het meest van Zichzelf aan hen.

			3. De volgende gedachte betreft het wonderlijke gezicht zelf. Jezus Christus openbaart Zichzelf. Er bestaan veel openbaringen van God aan Zijn kinderen, maar dit is de kostbaarste van alle. Sommige openbaringen zouden we nooit weer willen hebben. We verlangen niet terug naar de ontdekking van onze zondigheid toen we voor het eerst ontwaakten. We laten het aan God over, maar we zullen er nooit om bidden. Maar er is een openbaring die we elke dag zouden willen hebben: ‘Ik zal Mijzelf aan hem openbaren.’ Dat doet Hij op verschillende manieren. Lange tijd had ik een openbaring van Zijn lijden in Gethsémané. Maandenlang peinsde ik over Zijn doodsstrijd. Ik denk dat ik zelfs de bittere kruiden gegeten heb die daar groeien en gedronken heb uit de zwarte beek Kedron. Soms ging ik naar boven om alleen te zijn en mezelf in dezelfde houding als Jezus Christus neer te werpen en ik meende dat ik met Hem mee kon voelen in Zijn lijden. Ik dacht dat ik druppels bloedig zweet op de grond zag vallen. Ik had zo’n heerlijk gezicht op mijn Zaligmaker in Zijn doodsstrijd, ik hoop dat ik op een dag verder met Hem mee mag, naar Golgotha. Dat ik Zijn doodskreet horen mag: ‘Eli, Eli, lama sabachthani?’

			Ik weet dat sommigen van u Jezus even duidelijk gezien hebben met het oog van het geloof als wanneer u hem met uw natuurlijke ogen had gezien. U kon uw Zaligmaker aan het kruis zien hangen. U dacht zelfs de doornenkroon op Zijn hoofd te zien en de druppels bloed die van Zijn gezicht stroomden. U hoorde Hem roepen. U zag Zijn bloedende zij. U aanschouwde de spijkers. En na een tijdje kon u erheen gaan en ze eruit trekken, Hem in linnen en kruiden wikkelen, Zijn lichaam dragen en met uw tranen wassen en het zalven met kostbare olie.

			Op andere momenten had u een openbaring van Christus en Zijn gaven. U zag dat machtige offer dat Hij bracht, de rook ging omhoog naar de hemel. U zag hoe al uw zonden daarmee werden verbrand. U zag 
duidelijk de rechtvaardigende gerechtigheid die Hij op u legde en toen u naar uzelf keek, zei u:

			Wat gaat u vreemd gekleed, mijn ziel,
Laat al mijn kracht verenigd zijn
in het heerlijkste loflied
voor de grote, heilige Drie.

			Er zijn tijden dat u veel vreugde voelde bij de verhoging van Jezus Christus, zoals die blijkt uit Zijn gaven. U ziet Hem opnieuw in Zijn overwinning, met één voet op satan en de andere op de dood. U zult kunnen zien hoe Hij de hemel binnentrekt, met alle glinsterende legers achter Zich aan. Op de bestemde tijd zult u een openbaring van Hem aan uw ziel hebben, zoals Hij op Zijn Vaders troon zit, totdat Zijn vijanden tot een voetbank voor Hem gemaakt zijn. Het geloof zal soms zover voor de tijd uitvliegen dat we de toekomst naar het heden brengen en die grote, machtige verschijning zien als de Koning op de grote, witte troon zal zitten en Zijn scepter grijpt en als alle heiligen voor Hem Zijn lof bezingen.

			Als ik nog iets verderga, zal ik van fanatisme beschuldigd worden. Dat zij dan zo. Maar ik zal en moet geloven dat er momenten zijn waarop christenen vlak bij de hemel zijn. Als ik geen centimeter bij de paarlen poorten vandaan ben geweest, stond ik hier niet. Als ik niet soms de wierook van de verheerlijkten geroken en de muziek van hun harp gehoord heb, leefde ik niet. Er zijn momenten van extatische vreugde geweest, waarop ik de hoogste bergen beklommen heb en heerlijke fluisteringen van de troon heb opgevangen.

			Heeft u niet zulke openbaringen gehad? Ik zal u er niet om beschuldigen. Maar ik geloof dat de meeste christenen ze hebben. Niet iedereen krijgt dezelfde maat, maar sommigen ontvangen ze. Zij weten wat godsdienst is. Ik las kortgeleden van een zekere meneer Tennant. Hij wilde op een avond gaan preken en dacht te gaan lopen. Terwijl hij in een bos liep, voelde hij zo overweldigend de aanwezigheid van Christus, zo’n openbaring van Hem, dat hij neerknielde. Ze konden hem niet vinden toen hij preken moest. Hij bleef daar uren, ongevoelig of hij in het lichaam of buiten het lichaam was. Toen ze hem wekten, kon je zien dat hij bij Jezus geweest was. Zijn gezicht straalde. Tot aan zijn dood zou hij dat moment van gemeenschap nooit vergeten, zei hij. Ook al kon hij Christus niet zien, Christus was er en had gemeenschap met hem, hart aan hart, op de meest heerlijke manier. Dat moet een wonderlijk gezicht zijn geweest. U moet er iets van kennen, al is het niet veel. Anders bent u geestelijk niet ver gevorderd. God lere u meer en leidde u dieper! ‘Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!’ (Hos. 6:3).

			4. Wat zal in de vierde plaats de natuurlijke uitwerking van deze geestelijke openbaring zijn? Ten eerste nederigheid. Als iemand zegt: ‘Ik had zus en zo geestelijke gemeenschap. Ik ben een belangrijk mens’, heeft hij nooit enige gemeenschap gehad. De Heere ‘ziet om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent Hij van verre’ (Ps. 138:6). Hij komt niet graag dichtbij om hen te leren kennen en zal hen nooit bezoeken met liefde.

			Een openbaring zal iemand ook vreugde geven. Wie dicht bij God leeft, moet wel blij zijn. Daarnaast zal het iemand heiligheid geven. Iemand die niet heilig is, heeft deze openbaring nooit gehad. Sommigen belijden heel veel, maar geloof niemand tenzij u ziet hoe zijn daden beantwoorden aan wat hij zegt. Word niet verleid. God laat Zich niet bespotten. Hij zal Zijn genadegaven niet uitgieten over slechte mensen. Nooit zal Hij een volmaakt mens wegsturen en evenmin zal Hij een kwaaddoener eren. De nabijheid van Jezus zal dus drie uitwerkingen op ons hebben. Ze beginnen in het Engels alle drie met een h: humility (nederigheid), happiness (vreugde) en holiness (heiligheid). Moge God ons dat geven!

			II. Het tweede punt: een belangwekkende vraag. Judas zei: ‘Hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’ Hoe werd deze vraag gesteld en hoe werd hij beantwoord?

			In de eerste plaats werd hij gesteld uit onwetendheid. De arme Judas dacht: ‘Hoe kan Jezus Zichzelf aan ons openbaren en niet aan de wereld? Als Hij weer terugkomt, zal de wereld Hem evengoed zien als wij. Hoe gaat Hij dat doen? Stel dat Hij in een vurige wagen verschijnt of naar beneden komt in een pilaar van wolken. Als wij Hem zien, zal de wereld Hem ook zien. Hij zei dus heel dwaas: ‘Hoe kan dat, Heere?’

			Misschien stelde hij de vraag ook vanwege zijn grote vriendelijkheid. ‘Ach Heere’, zei hij, ‘hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’ Hij was een beetje arminiaans. Hij wilde dat het allemaal aan iedereen gegeven zou worden. Daarom zei hij: ‘Hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’ ‘O Heere!’ zei hij, ‘Ik wilde wel dat het voor iedereen was. Ik wilde dat het zo was. Mijn gevoel voor barmhartigheid doet me dat wensen.’ Ach, mijn geliefden, we hoeven niet barmhartiger te zijn dan God. Sommigen zeggen: ‘Als alle zondaren behouden werden, zou dat God meer verheerlijken.’ Maar God weet beter dan wij hoeveel zondaren Hem zullen verheerlijken. We kunnen het aantal beter aan Hem overlaten. We moeten ons niet bemoeien met zaken die ons niet aangaan. De Schrift zegt dat dwazen zich overal mee bemoeien. Je bent een dwaas als je je bemoeit met dingen waar je niks mee te maken hebt.

			Hoe het ook zij, Judas zei: ‘Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’ Mogelijk was het liefde tot Zijn Meester die hem tot die vraag bracht. ‘O Heere, ik dacht dat U komen zou en Koning over de hele wereld zou worden. Nu lijkt het wel dat U alleen maar Koning wordt over een paar mensen.’ Hij wilde dat Christus’ heerschappij universeel zou zijn. Hij wilde dat elk hart de troon van de Zaligmaker zou zien. Hij verlangde ernaar dat iedereen voor Hem zou buigen. Wat is dat een terechte en loffelijke wens! Daarom vroeg hij aan Christus: ‘Hoe kan het, Heere, dat U niet iedereen overwint?’ Jezus heeft die vraag nooit beantwoord. Het was goed om dat te vragen, maar we zullen het antwoord niet krijgen voor we ginds zijn. Misschien zelfs daar niet.

			Mogelijk was de vraag ook door bewondering gesteld. ‘O!’ zei hij, ‘hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’ Hij had tegen zichzelf kunnen zeggen: ‘Wie ben ik? Wie is mijn broeder Petrus hier? Niets anders dan vissers. Wat is Johannes? Ook een visser. En Mattheüs was een tollenaar, hij drukte honderden denariën achterover. En Zacheüs, wat heeft hij het veel weduwen moeilijk gemaakt. En toch zegt U dat U Zichzelf aan ons openbaart en niet aan de wereld. Daar staat Maria, de zondares. Wat heeft ze gedaan dat U Zichzelf aan haar zult openbaren? En daar is Maria Magdalena, zij heeft zeven duivels gehad. Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’ Is het niet deze vraag die we onszelf vaak hebben gesteld?

			Sta stil, mijn ziel, aanbid en verwonder u,
vraag: Waarom zo’n liefde voor mij?

			En het enige antwoord dat we kunnen geven is: Genade heeft mij in de rij geplaatst van de familie van de Zaligmaker.

			Kom en vraag me: ‘Meneer, waarom ben ik een christen? Waarom heeft God mij lief?’ Ik moet antwoorden: ‘Omdat Hij u liefheeft.’ ‘Maar waarom heeft Hij mij lief?’ Het enige antwoord dat ik u geven kan is: ‘Omdat Hij u wilde liefhebben.’ Want er staat geschreven: ‘Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn’ (Ex. 33:19). Hier kunnen we vol bewondering stilstaan en zeggen: ‘Heere, waarom? Heere, waarom openbaart U Zichzelf aan ons en niet aan de wereld?’ Maar sommigen zullen zeggen: ‘Omdat u beter bent dan de wereld. Dat is de reden.’ Ha, beter van natuur! Beter van natuur dan de wereld? Ha, sommigen van ons waren eerder slechter. Er zijn er hier die zich overgaven aan elke vorm van kwaad. Ze zouden zich schamen om op te staan om de zonden te vertellen die zij hebben gedaan. Maar God openbaart Zich aan hen zoals Hij dat niet doet aan de wereld. We zullen altijd reden blijven houden om ons te verwonderen over de daden van soevereine genade.

			Maar wat is het antwoord? Waarom openbaart Christus Zichzelf aan sommigen op een manier waarop Hij dat niet doet aan de wereld? De vraag wordt niet beantwoord. Want hij is onbeantwoordbaar. Onze Heere gaat verder met te zeggen: ‘Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.’ Hij vertelde hen niet waarom Hij Zichzelf aan hen zou openbaren en niet aan de wereld. Vaak is mij dezelfde vraag gesteld: ‘U zegt dat God Zichzelf aan sommigen en niet aan anderen openbaart – kunt u me vertellen waarom?’ Nou, Jezus deed dat niet en u kunt van mij niet verwachten dat ik het dan wel doe. Is het niet genoeg dat Hij Zich openbaart?

			Hij heeft verklaard dat Hij macht heeft om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken (Rom. 9:21). Als iemand Hem van een fout beticht, zegt Hij: ‘Wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt? Ben Ik geen God en kan Ik niet met het Mijne doen wat Ik wil?’ ‘Maar’, zegt de tegenwerper, ‘is het niet onrechtvaardig dat God Zich aan de een wel en aan de ander niet openbaart?’ God antwoordt: ‘Onderneem je het om Mij te beschuldigen? In welk opzicht? Ben ik u iets verplicht? Breng de rekening maar, dan zal Ik die betalen. Ben Ik je genade verschuldigd? Dan zou genade geen genade zijn, maar schuldige plicht. Als Ik u genade verplicht ben, zult u die krijgen.’ ‘Maar waarom krijgt mijn broeder die dan? Hij is even slecht als ik.’ ‘Zeker’, antwoordt de Koning, ‘Ik mag die uitdelen zoals Ik wil. U krijgt twee bedelaars aan uw deur: hebt u niet het recht om er één weg te sturen en de ander iets te geven? En kan Ik niet met het Mijne doen wat Ik wil? Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn.’

			‘Goed’, zegt de tegenwerper, ‘veronderstel dat ik erom smeek, krijg ik het dan?’ ‘Ja, u zult het krijgen’, zegt God, want zo luidt de belofte: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden’ (Matth. 7:7). ‘Maar ik kan het niet krijgen, tenzij geschreven is dat ik het zal krijgen.’ ‘Ja, maar als u vraagt. Er is geschreven dat u vragen moet. De middelen zijn evengoed 
voorbestemd als het doel. U kunt niet vragen, tenzij Ik u ertoe aanzet. Praat Me nu niet over onrechtvaardigheid! Ik vraag u Mij aan te wijzen waar in Mijn Woord staat dat Ik beloof iedereen genade te geven. Slechtaard! Bent u niet in opstand tegen Mij gekomen? Het is uw oordeel om voor eeuwig naar de hel gestuurd te worden. Heeft u dat niet verdiend?’ ‘Ja.’ ‘Wie bent u dan dat u Mij durft beschuldigen van onrechtvaardigheid? Als Ik vijftig man op het schavot heb staan die moeten worden opgehangen, heb Ik dan niet het recht om te vergeven wie Ik wil en de anderen te straffen? Geeft u dat niet toe?’ ‘Nee’, zegt de tegenwerper, ‘dat zal ik nooit toegeven.’ ‘Verwacht dan geen verlossing tot u dat toegeeft, Mijn vriend.’

			Is hier iemand die strijdt tegen Gods soevereiniteit? Het is een leer die u op de proef stelt. Als iemand die niet aanvaardt, laat dat zien dat hij nog trots is. Als we de goddelijke soevereiniteit gewoon preken, zullen er zijn die zeggen: ‘Die man is een antinomiaan en een hypercalvinist.’ Maar we ontkennen uw laster. We herinneren u er graag aan dat die beschuldiging beter op uzelf past. U bent een antinomiaan als u tegen de goddelijke soevereiniteit strijdt. Maar iemand die de leer van de soevereiniteit aanvaardt, zal tot de troon gaan en zeggen:

			Misschien wil Hij mij horen,
misschien mij geven wat ik vraag,
maar als ik omkom, zal ik bidden
en kom ik om, dan dáár.

			Mijn vrienden, wat zegt u hiervan? Ik weet wat sommigen zullen zeggen. Ze zullen roepen: ‘Onzin, we geloven dat religie goed is om mensen in toom te houden, maar voor wat betreft zulke extatische openbaringen, dat geloven we niet.’ Heel goed, geliefden, dat bewijst alleen maar de waarheid van de tekst. Hij openbaart Zichzelf niet aan de wereld. U bewijst hiermee dat u van de wereld bent, want u kent geen openbaring.

			Maar er zijn ook christenen die zeggen: ‘Wij weten niet zo veel van deze openbaringen.’ Nee, ik weet het. De kerk is de laatste paar jaar mager en uitgehongerd. God heeft maar enkele predikers gestuurd die over dit speciale onderwerp preken en de kerk is dieper en dieper gezonken. En ik kan niet zeggen wat er nog van ons zou worden als God niet een klein beetje zout behouden had en over de rottende massa gestrooid had. Sommigen van ons leven op laag terrein, terwijl we op hoge plaatsen zouden kunnen staan. We treuzelen in Baca’s vallei, terwijl we evengoed op de top van de Karmel zouden kunnen wonen. Ik zou er niet voor kiezen om in een vallei te gaan wonen als ik mijn huis op de heerlijke bergen zou kunnen bouwen.

			O christen, sta vanmorgen op! Laat uw voeten nog eens met licht geschoeid worden. Trippel lichtjes over de zorgen heen. Ga naar de helling van Golgotha. Klim naar de top. Ik zeg u dat u vanaf Golgotha ver over de zorgen heen kunt kijken, zover als de hemel zelf. Als u niet op Pischa’s top kunt komen, zult u zingen:

			Zoete velden aan de oever,
bekleed met levend groen.

			En uw geest zal worden als de wagens van Amminadab. Zoek zulke geestelijke openbaringen als u die nog nooit gehad heeft, mijn broeders. En als u het voorrecht hebt gehad die te genieten, zoek er meer van. Want wat kan het leven mooier maken en u beter klaarmaken voor de hemel dan deze openbaringen van Jezus Christus?

			O, vanuit het diepste van mijn ziel heb ik medelijden met u die veracht wat wij genieten. Pas op, anders zal de eerste openbaring die u van Christus hebt zijn als Hij geopenbaard wordt in vlammend vuur, vol wraak over Zijn vijanden. Want als Hij niet wordt geopenbaard in genade, zal Hij dat worden in rechtvaardigheid. God geve u genade om Hem te zien op Golgotha, voordat u Hem op Sinaï ziet, om Hem te aanschouwen als de Zaligmaker van zondaren, voordat u Hem ziet als de Rechter van levenden en doden. God zegene u en leide u steeds naar deze openbaringen terug!

			Amen.

			

			
				
						1. Diamant van 109 karaat, afkomstig uit India en nu een van de kroonjuwelen van het Verenigd Koninkrijk.


						2. Blijkbaar was het in de kerk van Spurgeon de gewoonte dat mensen die niet deelnamen aan het avondmaal moesten vertrekken of op een galerij gaan zitten waar ze konden toekijken.


						3. Spurgeon leest hier een meervoud: werelden. In zijn tijd werd er veel gespeculeerd over het bestaan van andere werelden.


						4. In de vertaling die Spurgeon gebruikt: brightness, oftewel glans, schittering, helderheid.


						5. Effulgence.


						6. In het Engels: de uitdrukking van Zijn Persoon.


						7. Shechinah is de Hebreeuwse uitdrukking voor de plaats waar de heerlijkheid van God woont.


						8. In het Engels staat er: ‘was dead’.


						9. Een Spaanse held uit de middeleeuwen die zich bewees in de strijd tegen de moslims.


						10. Engelse vertaling: ‘Wij hebben ook een zekerder woord van profetie…’


						11. In Spurgeons tijd was het niet gewoon om te lachen op een foto.
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